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Voorwoord 
 
 
 
Beste leden, 
 
Veranderingen zijn onvermijdelijk en raken ons op vele momenten: 
bij geboorte, verlies, een nieuwe liefde of een wisseling in het 
bestuur. Ze brengen emoties, maar ook nieuwe energie.  
Juist in beweging ontstaat groei. 
 
Daarom nodigen we u uit om uit de sleur te stappen, frisse ideeën 
te omarmen en actief mee te doen aan onze activiteiten.  
 
Nieuwe gezichten, nieuwe plannen — samen maken we van elke 
verandering een kans. Want wie openstaat voor vernieuwing, blijft 
vitaal, betrokken en verbonden. 
 
 
Paul Bosch  
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Bereikbaarheid BRES 
 
Emailadres:    van:     tel:  
 
voorzitter@bres.nl   Paul Bosch    06 - 51 185 632 
secretaris@bres.nl   Marij van Dijk    06 - 57 415 232  
penningmeester@bres.nl  vacature    06 - 57 415 232 
liesbeth@bres.nl   Liesbeth Steenbergen  06 - 47 268 340 
seniorenvereniging@bres.nl Secretariaat  BRES   06 - 57 415 232 
mieke@bres.nl   Mieke van Kesteren   06 - 53 132 031 
mieks@bres.nl   Miek Scheffers   06 - 83 208 022 
 
Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over activiteiten van BRES kunt u contact 
opnemen met: 
Marij van Dijk: (06 - 57 415 232) op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  
tussen 10:00 en 12:00 u. en donderdag tussen 14:00 en 16:00 u.  
of, bij geen gehoor, met: 
Liesbeth Steenbergen: (06 - 47 268 340), bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 u. 

 
 
 
Onze ledenadministratie 
 
 
Nieuwe aanmeldingen 
 
 
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de 
volgende manieren: 

- invullen van het formulier op onze website 
www.bres.nl 

- de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl 
- even bellen met Ton den Besten: 06 - 12 675 364 
- briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum 

Na inschrijving sturen wij een bevestiging met ons informatieboekje en de Bewaargids van 
Senioren Brabant-Zeeland 
 

 
 
Doorgeven van wijzigingen 
 
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het gaat om 
het bijhouden van persoonlijke gegevens. Helaas moeten wij 
constateren dat dit niet altijd goed gaat. Om die reden vragen 
wij u nadrukkelijk om alle mutaties met betrekking tot uw 
persoonlijke omstandigheden aan ons door te geven, zoals:  
- verhuizing, 
- verandering mailadres,  
- wijziging telefoonnummer,  
- wijziging bankgegevens e.d.  
 
Dan kunnen wij onze ledenadministratie up-to-date te houden.  

  

mailto:voorzitter@bres.nl
mailto:secretaris@bres.nl
mailto:penningmeester@bres.nl
mailto:liesbeth@bres.nl
mailto:mieke@bres.nl
mailto:mieks@bres.nl
http://www.bres.nl/
mailto:ledenadministratie@bres.nl


 
5 

Nieuwe leden 
 

 
 
 
Jacques van de Laak 
Mieketine van de Laak-Grijpink 

 
 
 

 
 

 

 
 
Leden die ons zijn ontvallen 
 

We hebben afscheid moeten nemen van:  
 
Jeanne Bosch-van den Tillaar 
Anny Pierlo-van Heijnsbergen 
Ad van Empel 
Harry van Erp 
 

 
Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en gemis moeten dragen. 

 
 

Jarigen in november 
 

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig 
nieuw levensjaar toegewenst. 
Onderstaande kroonjarigen ontvangen een felicitatie met attentie bij het bezorgen van de 
Nieuwsbrief. 
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt. Mocht dit niet het geval zijn, laat 
het dan minimaal twee maanden van tevoren weten. 

 

 
 

80 jaar  
Bart Pennings 
Jeanne van Herpen – van de Berk 
Hans van Boven 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Namens het bestuur, een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren!  
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Column: Rimpels….  
 

Geluksmomentjes  
 

Bij het stijgen der jaren wordt het leven om je heen in het algemeen wat rustiger. Geen 
gesprekken of heftige discussies meer met je collega’s. Je bent veelal thuis en je vroegere 
activiteiten als vrijwilliger bij sportclubs of andersoortige verenigingen verdwijnen 
langzaam uit zicht.  
 

Als dikke tachtiger ben je al blij als je nog actief kunt zijn en dat de hersencelletjes nog 
redelijk functioneren. Ik bemerk wel dat jongeren je vaak prijzen om alles wat je toch nog 
kunt. Dat doet de mens goed en zet je aan om zo lang mogelijk actief deel te nemen aan 
de samenleving. Eén ding staat daarbij voorop: zorg er voor dat je geen knorrige oude 
man of vrouw wordt. Dan is het gevaar groot dat je snel aan de kant wordt gezet. Laat je 
door alle narigheid die dichtbij en veraf op je afkomt niet verleiden tot een houding en 
gevoel dat het met de wereld steeds verder berg afwaarts gaat. Het is van alle tijden en 
zal de komende decennia niet veranderen. Mocht je onverhoopt door dementie toch een 
mopperaar worden, dan mag je hopen dat je directe omgeving daar begrip voor heeft en je 
met de nodige liefde blijft verzorgen. 
 

Dit alles ter inleiding van een ervaring waarvan ik u deelgenoot wil maken en die hopelijk 
bijdraagt om het veel voorkomende ouderensyndroom PHPD (Pijntje Hier, Pijntje Daar) te 
kunnen bestrijden. Met die positieve ervaring bedoel ik dat we oog moeten hebben voor de 
vele geluksmomentjes, die je in het leven tegenkomt. Dat is voor iedereen verschillend. 
Daar ben ik me heel wel van bewust. Maar in wat voor situaties je ook terecht komt, ze 
komen voor. Ik heb mijn huisarts wel eens verteld dat zo’n geluksmomentje beter werkt 
dan welk medicijn ook. 
 

Met enkele voorbeelden wil ik u schetsen wat ik bedoel met 
de geluksmomentjes die de laatste levensjaren kunnen 
opvrolijken. We kunnen er alleen maar dankbaar voor zijn. Ik 
hoop van harte dat u zich ook tal van geluksmomentjes kunt 
herinneren die u volop de kans geven positief in het leven te 
staan. 
 

Enkele jaren geleden was ik fysiek en psychisch even van 
slag. De momentjes van wat extra aandacht van de 
kleinkinderen, zonder daarbij zielig te doen, staan me nog 
helder voor de geest. Ze zijn intussen allemaal volwassen. Regelmatig halen ze ons met 
de auto op omdat ze weten dat lange ritten en zeker in het donker onze hobby niet is. De 
geboorte van een achterkleinzoon doet je ten volle beseffen dat het leven van je eigen 
kinderen wordt voortgezet. Een allemachtig goed gevoel. Ik heb het kereltje schommelen 
mogen leren zoals ik dat dertig jaar geleden ook mocht doen bij het eerste kleinkind. 
Laatst heb ik warempel op de kermis samen met hem mogen genieten van een rondje in 
de rups. Hij hield groot-opa goed vast. Nog niet zo lang geleden vertelde een kleinzoon 
dat hij na lang zoeken een vriendinnetje wilde komen voorstellen. Een geweldig mooi 
cadeautje. Verschillende kleinkinderen zijn druk in de weer een ‘nestje’ te bouwen voor 
hun toekomst. Ook die weg naar de toekomst zal geplaveid zijn met geluksmomenten en 
droevige ervaringen. Laten wij ons concentreren op de geluksmomenten om daaruit kracht 
te putten onze ‘ouwe dag’ met een positieve grondhouding te vervolgen. Dat gun ik u 
nogmaals ook van harte. 
 
Jan van der Krabben  
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BRES leest en deelt 
 

Titel:   De nacht van het kwaad (deel 2 van de Century-trilogie) 
Auteur:  Ken Follet 
Uitgever:  Boekerij.nl 
 

Tegen de achtergrond van oorlogen, burgerprotesten, politieke 
schandalen en maatschappelijke onrust proberen drie generaties 
uit vijf families hun weg te vinden. In de indrukwekkende Century-
trilogie verweeft Ken Follett op ingenieuze wijze het lot van deze 
heel verschillende mensen, die ieder op hun eigen manier vechten 
voor het recht om te leven en lief te hebben. De ‘Nacht van het 
kwaad’ is het tweede deel van de trilogie. U kunt dit deel ook 
afzonderlijk lezen zonder dat u deel 1 gelezen heeft.  
1933. Terwijl het Derde Rijk aan een sluipende opmars begint, 
proberen vijf met elkaar vervlochten families zich staande te 
houden in de schaduw van gebeurtenissen die de wereld 
voorgoed zullen tekenen. 
 

De jonge Carla von Ulrich probeert zich op haar eigen manier te 
verzetten tegen het opkomende nazisme. De Amerikaanse broers Woody en Chuck 
Dewar vechten elk voor een betere wereld - de een vanuit het politieke wespennest van 
Washington, de ander vanuit een bloedovergoten oerwoud in de Stille Oceaan. De 
Engelse Lloyd Williams merkt tijdens de Spaanse Burgeroorlog dat hij niet alleen tegen het 
fascisme, maar ook tegen het communisme zal moeten vechten. Daisy Peshkov probeert 
koste wat kost een beter plekje op de Amerikaanse sociale ladder te vinden. En haar 
Russische neef Volodya verovert een positie bij de geheime dienst die een aanzet zal 
geven voor een heel andere oorlog. 
 

Een boeiend boek. Ik kan het u aanbevelen. 
 

Jan van der Krabben 
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“Fantasie van Paul“  

 
DIT IS 
 
Ik ging wandelen met de Bres 
Ik was al lange tijd alleen 
Maar door dat prettig samenzijn  
Was ik niet meer,,,,, helemaal alleen 
 
Paul Vriends  
 

 
 
 
 
 
RaboClubSupport 
 
Beste vrienden en stemmers. 
 
De actie van de Rabobank,  
de RaboClubSupport 2024, is weer afgerond. 
 
Wij hebben het mooie bedrag van  € 504,21 ontvangen als bijdrage in de kosten van de 
ontwikkeling van nieuwe activiteit “Kunst door de brievenbus”.  
Een prachtig resultaat, waar wij erg blij mee zijn.  
 
Wij danken de Rabobank Meierij en Maashorst en natuurlijk 
iedereen die op ons heeft gestemd. 
 
Het bestuur 
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Toneeluitvoering “doktertje spelen” 

 

 
 
 
Kaartjes kosten € 10,00 voor leden van BRES en € 12,50 voor niet leden 
 
Kaartverkoop in d’n Inloop: 
Maandag 1  december: tussen 10:00 u. en 12:00 u. (ook verkoop kaartjes Kerstviering) 
Maandag 8  december: tussen 10:00 u. en 12:00 u.  
Maandag 15 december: tussen 10:00 u. en 12:00 u.  
Maandag 22 december: tussen 10:00 u. en 12:00 u.  
 
Kaartverkoop digitaal: 
Stuur een mailtje naar secretaris@bres.nl met het aantal kaartjes dat u wilt hebben. Maak 
het bedrag over op rekeningnummer  NL76 RABO 0106 9004 47 o.v.v. “Toneeluitvoering” 
en uw naam. 
 

 
 
 
  

De van bankroof verdachte Arie van Zanten, op de 
vlucht voor de politie, rent in paniek het eerste gebouw 
binnen dat hij tegenkomt. Uit een kast pakt hij een witte 
jas en witte broek en trekt dit aan. Als hij het gebouw wil 
verlaten loopt hij hoofdzuster Gerda tegen het lijf, die in 
veronderstelling is dat de plaatsvervangend arts dokter 
van Vliet is gearriveerd. Aangezien er voortdurend 
politieauto’s in de buurt rondrijden, blijft er voor Arie 
niets anders over dan “doktertje spelen”, met alle 
verwarrende gevolgen van dien.  
 

Er lopen allerlei typetjes in het ziekenhuis rond. Bob, de 
verpleegkundige, is wel zeer vrouwelijk homoseksueel, 
Miep de afdelingshulp is beslist niet op haar mondje 
gevallen en maakt het dokter van Vliet, alias Arie van 
Zanten, niet gemakkelijk. Omdat het ziekenhuis met 
personeelstekort kampt krijgt zuster Gerda ook een non 
als hulp van moeder overste aangeboden. Daarbij 
opgeteld een aantal patiënten die voor de nodige 
perikelen zorgen.  
 

Kortom een hilarisch stuk. 
 

mailto:secretaris@bres.nl
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Doe mee: Kunst door de Brievenbus 
Laat je fantasie bloeien – gewoon via de brievenbus. 
Van brievenbus naar expositie – jouw kunst krijgt een podium. 
 

Ben jij klaar voor een kunstzinnig avontuur? Doe dan 
mee met Kunst door de Brievenbus: een 
laagdrempelig en inspirerend project waarbij je zes keer 
een creatieve opdracht ontvangt – niet digitaal, maar 
gewoon in jouw eigen brievenbus. 
Of je nu schildert, dicht, knipt, haakt, schrijft, 
fotografeert, collages maakt of iets bouwt: alles kan! 
Zolang het op A5-formaat past, is jouw werk welkom. 
 

Wat houdt het in? 
Iedere twee weken, met ingang van 12 januari 2026, 
ontvang je thuis een verrassende nieuwe opdracht met 
een A5 kaart. Je hebt daarna twee weken de tijd om je 
eigen interpretatie te maken. Klaar? Lever jouw werk in. 
In totaal ontvang je zes opdrachten om de twee weken. 
Rond Pasen is het project klaar. 
Aan het eind van het traject worden alle kunstwerken 
samengebracht en feestelijk tentoongesteld. Van jouw 
brievenbus naar de muur van de tentoonstelling! 
 

Waarom meedoen? 
De opdrachten zijn speels, verrassend en ontspannen – je hoeft niets te kunnen, alleen 
nieuwsgierig te zijn. Ontdek nieuwe manieren van kijken, denken en maken. Wie weet 
kom je een verborgen talent tegen! Kunst laat je zien, voelen en delen wat er in je leeft. 
Jouw werk krijgt een podium in de expositie. Jonger of ouder, beginner of gevorderd: 
iedereen doet mee op zijn eigen manier. Samen brengen we kleur en inspiratie bij BRES. 
 

Praktisch 
• Formaat: A5 (± 15x21 cm) – techniek naar keuze 
• Samen of alleen: samenwerken mag, maar je wordt niet gekoppeld 
• Expositie: na zes opdrachten schitteren de werken naast elkaar 
• Deelname: gratis – je betaalt alleen met creativiteit 
 

Meedoen? 
Meld je aan en ontvang maandag 12 januari 2026  de eerste opdracht in je brievenbus. 
Geen competitie, geen stress – alleen ruimte om te maken en te genieten. 
Of zoals deelnemers zeggen: een cadeautje voor jezelf. 
 

Aanmelden bij Miek Scheffers via mieks@bres.nl; tel 06-83208022 
 

Vrijwilligers gevraagd:  
Help mee met Kunst door de Brievenbus! 
 

BRES organiseert het landelijke project Kunst door de Brievenbus, speciaal voor 
senioren van 50+ in Berlicum en Middelrode. 
 

Om de twee weken (m.i.v. 12 januari 2026) ontvangen deelnemers nieuwe (zes in totaal) 
creatieve opdrachten die thuis gemaakt worden – eenvoudig, verrassend en altijd met 
materialen die iedereen wel in huis heeft. Van tekenen en schilderen tot schrijven en 
collages of kunst met verpakkingsmateriaal: het gaat om plezier in maken en verbinding 
met anderen. 
 

  

mailto:mieks@bres.nl
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En jij kunt daarbij helpen! 
Om dit project in onze dorpen mogelijk te maken, zoekt BRES enthousiaste vrijwilligers. 
De taken zijn afwisselend en je kunt kiezen wat bij jou past: 

   Voorbereiden van opdrachten: pakketjes klaarmaken (ca. 1 uur per 2 weken) 

   Reageren op ingezonden werk: deelnemers een bericht sturen (ca. 1 uur per week) 

   Bezorging en/of ophalen: opdrachten brengen en/of werk ophalen bij mensen die ze 

niet zelf kunnen afgeven (ca 1 uur om de week) 

   Inrichten en opruimen tentoonstelling: 2-3 drie uur aan het einde van het project 
 

Kunst door de brievenbus loopt van maandag 6 januari t/m 14 april 2026 
Interesse? Meld je aan bij Miek Scheffers – mieks@bres.nl; tel 06-83208022 
Samen zorgen we dat creativiteit letterlijk door de brievenbus stroomt! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sfeervolle Kerstviering op woensdag 10 december 2025 
 

Op woensdag 10 december zullen we de jaarlijkse kerstviering van onze 
seniorenvereniging vieren. De zaal in den Durpsherd is dan weer in kerstsfeer gebracht en 
prachtig versierd. Wij zijn nog volop bezig met het programma maar we kunnen alvast 
zeggen dat we heel blij zijn dat “Witte gé da nog” een grote bijdrage aan de middag 
verzorgt. Een gevarieerd optreden met sketches en liedjes. Zeker ook kerstliederen die we 
allemaal mee kunnen zingen. Het wordt zeker weer een sfeervolle Kerstmiddag, die begint 
om 14.00 uur en tot ongeveer 17.00 uur zal duren. 
De kosten, inclusief koffie/thee met kerstbrood, enkele consumpties en hapjes zijn           
€ 6,00 per persoon.  
 

Kaartjes kunt u kopen in d’n Inloop, Kerkwijk 45a op: 
- Maandag  17 november van 10.00 tot 12.00 uur  
- Maandag  24 november van 10.00 tot 12.00 uur  
- Vrijdag  28 november van 10.00 tot 12.00 uur 
- Maandag    1 december van 10.00 tot 12.00 uur  

 

Op deze dagen kunt u eventueel ook de kaartjes voor 
de toneelvoorstelling (zie pag. 9) kopen. 
 
Kaarten kunt u ook per mail bestellen: secretaris@bres.nl.  
De kosten van € 6,00 per persoon moet u dan overmaken  
op rekening NL76 RABO 0106 9004 47 
t.n.v. seniorenvereniging BRES  
onder vermelding van “Kerstviering 2025” en uw naam.  
Pas als er betaald, is zullen wij de kaartjes  
voor u reserveren U kunt deze dan op 
woensdag 10 december,  
voor de bijeenkomst bij de ingang  
van de zaal ophalen. 
 

Wij weten zeker dat het een hele fijne kerstviering wordt en hopen dan ook op  
10 december heel veel leden te verwelkomen.  

mailto:mieks@bres.nl
mailto:secretaris@bres.nl
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Jaarconcert van  ONS MUZIEKSKE  
 

Het traditionele jaarconcert van Ons Muziekske wordt ook nu weer gehouden in zaal De 
Driezeeg in Middelrode. Dit jaar vindt het plaats op zondagmiddag 23 november van 14.00 
tot 16.30 u. 
 

Elke maandagmiddag tussen 13.30 en 15.30 wordt in De Driezeeg gerepeteerd om bij 
optredens met een afwisselend repertoire voor de dag te kunnen komen. 
Het repertoire omvat zowel serieuze als lichte blaasmuziek en is dan ook heel divers. 
Denk aan Zuid-Amerikaans, popmuziek, marsen, polka’s, walsen en diverse potpourri’s. 
Juist door die variatie van muziekgenres kan Ons Muziekske een afwisselend en sfeervol 
programma brengen en zich aanpassen aan de wensen van het publiek. Mede door de 
originele bezetting, blaasinstrumenten in combinatie met accordeons, is het orkest in onze 
regio een graag geziene gast. 
 

Het optreden op 23 november vindt plaats in 
samenwerking met accordeonvereniging 
Accorda uit Vlijmen, opgericht in 1982. Dirigent 
is Cecile Breuer van den Dungen. 
 

Dit orkest verzorgt regelmatig optredens in 
verzorgingshuizen en bij evenementen in de 
regio. Daarnaast heeft Accorda ook optredens 
verzorgd in België en Duitsland. 
Het repertoire is veelzijdig en bestaat uit evergreens, musicals, klassiek en meezingers. 
Verder beschikt men over speciaal gecomponeerde accordeonmuziek. Her orkest telt 10 
leden waarvan 1 muzikant op de foto ontbreekt. 
 

Het belooft al met al een mooie muziekmiddag te worden met veel afwisseling.  
We hopen dan ook veel publiek te mogen verwelkomen. 
Zoals u van ons gewend bent is ook dit jaar het optreden geheel gratis. 

 
ICT nieuws  

 

De bijeenkomsten vinden altijd op maandag plaats in  
d’n Inloop tussen 10:00 en 12:00 u.  
 

Als u tijdens de bijeenkomsten een kopje koffie of thee 
gebruikt zijn de kosten € 1,20 per consumptie. Graag 
contant, met gepast geld afrekenen, daar wij geen 
wisselgeld hebben. Ook vragen we altijd naar uw naam, 
omdat we een beperkte administratie bijhouden van de 
deelnemers. 
 

Planning tot en met december 2025. 
We zijn wekelijks aanwezig op de maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 u. om u te helpen 
met uw ICT problemen en vragen op dat gebied. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt 
gewoon binnenlopen. 
 

Thema’s  
Het afgelopen jaar is gebleken, dat er nauwelijks of geen belangstelling voor het 
behandelen van een thema was. Mocht u toch graag meer uitleg of kennis willen hebben 
over een bepaald onderwerp of thema, geef dat dan aan ons door. Dan proberen we u te 
helpen. Mocht dat voorbereiding van onze kant nodig hebben, dan komen we daar in de 
volgende bijeenkomst op terug. 
 

U kunt deze informatie ook terugvinden op de site van BRES (www.bres.nl)  onder het 
kopje ICT informatie. We kijken met belangstelling naar u uit! 
Kijk ook op de website voor informatie over actuele onderwerpen. 
Werkgroep ICT, Rien, Wim en Harrie 

Accordeonvereniging Accorda 

http://www.bres.nl/
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Op stap met…27 november  Heinsberg ( DL) 
 

Bezoek aan de Breifabriek in Heinsberg en goedkoop inkopen doen in Duitsland. 
In de vorige nieuwsbrief heb ik geschreven dat het dagje varen op de Vecht het laatste 
uitstapje was van dit jaar. Maar, toen kwam ik dit pareltje tegen 
en dacht: “Dat neem ik er echt nog even mee om het jaar goed 
af te sluiten.” (Zie ook de ONS van oktober blz. 54-55-56) 
 

Net over de grens bij Roermond ligt Heinsberg. Daar ligt ook 
de fabriek  Marcienne waar ‘den ganzen Tag gestrickt’ wordt. 
7 hypermoderne breimachines maken de mooiste creaties 
vesten, truien etc. 
 

Na de koffie met iets lekkers begint het programma. 
Rondleiding, uiteraard een mode show, styling advies en 
natuurlijk in de winkel rond kijken en iets aanschaffen???? 
Daarna rijden wij naar ons lunch adres waar ons een heerlijk 
diner staat te wachten. Soep van de dag, kipfilet met een 
kerriesausje, friet en een salade. We sluiten af met een 
dessert. 
 

Ja, en dan….toen kwam Marijke met het lumineuze idee om boodschappen te doen bij 
een supermarkt in Duitsland. Wij zijn er toch... “In Deutschland ist alles billiger“.  
Denk aan verzorgingsproducten, wasmiddelen, vitamines en suplementen etc. Vanaf 
15:15 u. kan iedereen die wil, wat inkopen doen. 
 

Ik kan echt uit ervaring spreken want ik ga om de twee weken inkopen doen in Duitsland, 
goedkoop tanken en eten…en ik hou geld over…hahaha. 
 

Vertrek tijd:    9.00 u. bij d’n Inloop, aan de straatkant 
                     10.30 u. aankomst in Heinsberg, zie programma omschrijving hierboven 
                     13.15 u. uitgebreid diner 
                     15.15 u. EDEKA- REWE- of PENNY, waar jullie inkopen kunnen doen. 
                    18.00 u. verwachte aankomst tijd in Berlicum 
Wat gaat dit kosten: € 79.50    
Aanmelden: Tot en met 13 november Liefst via de mail kbojanine@kpnmail.nl. of telefoon 
073-5032036. Het bedrag overmaken bij aanmelding op rekeningnummer: 
NL54RABO 0113 5384 56 t.n.v. Seniorenverenigingbres onder vermelding “Heinsberg” 
 

Janine Figeys 
 

Vitaliteitsdag 1 oktober 
 

Op woensdag 1 oktober organiseerde Bint een vitaliteitsdag in de Moerkoal. De mensen 
konden gratis deelnemen aan testjes die een indicatie gaven over hun vitaliteit. Voor deze 
dag heeft een aantal vrijwilligers van BRES geholpen, zodat “het parcours” op een soepele 
wijze kon worden afgewerkt. Als “echte professionals” werden er looptesten, 
bloeddrukmetingen, vetpercentagemetingen e.d. gedaan. Iedere deelnemer kreeg vanuit 
echte professionals een persoonlijk adviesgesprek. Nu aan de slag om vitaler de toekomst 
tegemoet te gaan. Bint is zeker van plan nog meer vitaliteitsdagen te organiseren.  
 
 
 
 
 
  

mailto:kbojanine@kpnmail.nl
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Drie bijeenkomsten kunstgeschiedenis voor BRES in Berlicum 
najaar 2025 op de woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur. 
 

Evenals voorgaande jaren is Christ School opnieuw bereid ons weer een drietal lessen 
kunstgeschiedenis te geven. Het zullen ongetwijfeld mooie avonden worden met 
aansprekende kunstenaars die de meesten van jullie ongetwijfeld wel kennen en er 
misschien ook het een en ander al van gezien hebben. Maar hij gaat er veel dieper op in 
en hoogst waarschijnlijk zullen we na afloop zeggen dat we er toch maar bar weinig van 
wisten. Hieronder kun je lezen wat je kunt verwachten. Dus als je belangstelling hebt geef 
je dan snel op bij Gerda, hansengerdavanhaaren@hetnet.nl . Dat kan tot 31 oktober. 
De kosten bedragen € 25,00 en het geld kan overgemaakt worden op rek.nr  
NL 76 RABO 0106900447 o.v.v.. “cursus kunstgeschiedenis” en uw naam.  
Dit is inclusief een kop koffie/thee. 
Wanneer?  op 5 en 19 november en 3 december. Aanvang 19:30 u.  
Waar? in d’n Inloop aan de Kerkwijk 45a 
 
1e bijeenkomst op 5 november 2025 gaat over het leven en werk van 
de  architect Antoni Gaudi (1852 – 1926). Hij ontwerpt rond 1900 
opvallende gebouwen waarvan de meeste in Barcelona staan. Het 
bekendste is de Sagrada Familia gewijd aan de Heilige familie van  
Maria, Josef en Christus. Gaudi is de grondlegger van de z.g. 
organische architectuur waarbij vormen uit de natuur de basis kunnen 
zijn. Het is de tijd van de Art Nouveau. Zijn bouwwerken bevatten heel veel ornamenten en 
zijn stijl is geïnspireerd door onder meer de Gotiek. Opvallend is ook zijn gebruik van 
tegelstukken in rijk gedecoreerde mozaïekpatronen te zien in zijn Park Güell. Hij is ook 
heel praktisch ingesteld en daarom besteedt hij veel aandacht aan het berekenen van het 
gewicht van allerlei zware bouwonderdelen door die in het klein in maquettes uit testen om 
het gewicht en de constructie uit te proberen. Kortom een architect met  een hele eigen 
vormentaal. 

 

 De 2e bijeenkomst is gewijd aan een andere architect 
namelijk de Amerikaan Frank Lloyd Wright (1867-1959) Hij 
is de belangrijkste architect in Amerika in de eerste helft van 
de 20e eeuw en is bekend geworden door zijn ‘prairiehuizen’. 
Deze zijn geïnspireerd door het Amerikaanse platteland en 
hebben als kenmerken een horizontale opbouw en 

uitgerektheid, geometrische vormen en het in elkaar over gaan van binnen en buiten. Hij 
streeft er ook regelmatig naar om de natuur in het gebouw te krijgen. Hij is na de tweede 
wereldoorlog de ontwerper van het beroemde Guggenheim Museum in New York dat 
wordt geopend in het jaar van zijn dood in 1959. Hij bouwt hoofdzakelijk in Amerika maar 
ook wel in Japan. Hij houdt ook vol dat hij met zijn creatieve brein alles zelf bedacht heeft. 
De mythe van de geniale kunstenaar.  
 

In de 3e bijeenkomst gaan we in op de stroming van het Surrealisme en de 
rol van Salvador Dali (1904 – 1989) daarin. Het leven van Dali is min of 
meer zelf een surrealistisch kunstwerk. Surrealistisch betekent letterlijk 
‘boven de werkelijkheid’. Het wil onze remmingen uitdagen, vreemde 
gedachtenkronkels uitvergroten en accepteren als een creatieve bron. Veel in 
ons brein en in het leven is niet te begrijpen of is niet logisch. Het wil uitgaan 
van beelden uit het onderbewuste en het onbewuste. Daarom laten de leden 
zich inspireren door zaken als dromen, de menselijke fantasie, de diepere lagen in de 
menselijke ziel of zijn gedachten en dan liefst zonder al te veel beperkingen. Daardoor 
ontstaan vaak de meest vreemde voorstellingen en beelden die soms ook niet of moeilijk 
te verklaren zijn. De Surrealisten zijn ook de uitvinders van de z.g. ‘ecriture automatique’ 
het zomaar spontaan tekenen en schilderen zonder plan en dat is weer van invloed op de 
ontwikkeling van de abstracte kunst van na de tweede wereldoorlog. 

 

mailto:hansengerdavanhaaren@hetnet.nl
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Stadswandeling Ravenstein – vrijdag 21 november 
 

Op vrijdag 21 november organiseert BRES een gezellige en leerzame stadswandeling in 
het historische vestingstadje Ravenstein. We starten met koffie/thee in herberg De 
Keurvorst, maken een rondleiding (11.00–12.30 uur) met 
een gids van de Heemkundekring en sluiten af met een 
gezamenlijke lunch. 
 
Vertrek: 9.30 uur, parkeerplaats Sporthal De Run, Berlicum 
(carpoolen) 
Kosten: € 30,00 p.p. (inclusief koffie/thee, wandeling en 
lunch), reiskosten afrekenen met chauffeur 
Let op: de wandeling is niet geschikt voor rollators en 
rolstoelen 
 
Aanmelden kan t/m 10 november via mieks@bres.nl én 
door het bedrag over te maken op NL76RABO0106900447 
t.n.v. Seniorenvereniging BRES o.v.v. Ravenstein + 
naam/namen. Graag ook via e-mail eventuele dieetwensen 
en of u kunt rijden (met hoeveel plaatsen) doorgeven. 

 
 
Langste tafel 5 oktober 
 

Ook dit jaar was er in het kader van de week van de verbinding veel belangstelling voor 
deelname aan de gratis lunch op zondag 25 oktober.  
75 dorpsbewoners waren naar den Durpsherd gekomen om te genieten van een heerlijke 
lunch en om gezellig met elkaar te kletsen. Vanuit onze vereniging BRES waren er   
11 vrijwilligers die (samen met de mensen van den Durpsherd) zorgden dat de bibliotheek 
mooi was aangekleed. Met veel plezier hebben zij de gasten voorzien van drinken, lekkere 
broodjes en beleg en een gezellig praatje. Vincent (van Bint) had de sponsors geregeld. 
Dit jaar waren dat de Jumbo en de gebroeders van Gaal (voor de eitjes). Kitty Backx 
zorgde weer voor de bloemstukjes op de tafels, met de bloemen uit eigen tuin.  
Iedereen die er weer voor heeft gezorgd dat onze dorpsbewoners een gezellige 
bijeenkomst hadden, ontzettend bedankt! 
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Achter de schermen – in de spotlight:  
Herman Schunselaar en Gerard Thissen en de uitleenservice hulpmiddelen van 
BRES  
Wie tegenwoordig in Berlicum of Middelrode een rollator of rolstoel nodig heeft, belt 
gewoon BRES. Vaak staat er nog dezelfde dag Herman voor de deur met het gewenste 
hulpmiddel. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. Achter deze service 
schuilen namelijk twee mannen die al vijftien jaar lang met veel toewijding, plezier én 
handigheid zorgen dat niemand stil hoeft te zitten: Herman Schunselaar en Gerard 
Thissen. 
 

Hoe het begon: van kelder tot uitleenservice 
Het verhaal start in 2010. De gratis rollator verdwijnt uit het zorgpakket en meteen komen 
er vragen bij BRES: “Wie repareert mijn rollator? En hoe kom ik nu aan een nieuwe?” 
Twee vrienden, Herman en Gerard, besluiten de uitdaging aan te gaan. 
Gerard heeft een levensgrote kelder én gouden handen. Zijn bijnaam? Een geweldige 
Willie Wortel – altijd bezig met sleutelen, repareren en uitvinden. Herman is de regelaar, 
die houdt van overzicht en contact met mensen. Samen zijn ze een geoliede machine. 
Met steun van toenmalig secretaris Jeanne Vink schrijven ze meer dan vijftig ziekenhuizen 
en verpleeghuizen aan: “Heeft u op zolder of in de kelder nog oude rollators of rolstoelen 
staan? Laat het ons weten, wij komen ze ophalen.” Het werkt: het eerste assortiment rolt 
binnen, Gerard repareert, Herman regelt de administratie, en via de BRES-nieuwsbrief 
melden de eerste klanten zich. 
 

Een kelder vol verhalen 
Wat begon met een paar rollators, groeide uit tot een 
kelder vol hulpmiddelen: van lichtgewicht rollators, 
rolstoelen tot krukken, toiletbrilverhogers, een 
hometrainer, po-stoel, zelfs een hoog/laagbed en een 
driewielfiets. Alles voorzien van een BRES-sticker, 
zodat het niet kwijtraakt. 
Gerard heeft alle soorten gereedschap in huis, wat je 
ook bedenkt, en hij gooit nooit iets weg. Hij kent álle 
types rollators en rolstoelen, van oud tot nieuw. Dat hij 
zo handig is, heeft hij van huis uit meegekregen. Zijn 
moeder liet de kinderen alles maken wat kapot was. En 
dat gold niet alleen voor de jongens – ook de meisjes 
moesten kunnen zagen, timmeren en sleutelen. Gerard 
sleutelde zelfs eens een hele Volkswagen uit elkaar en 
weer in elkaar. Geen wonder dat hij nu geen enkel 
hulpmiddel vreest. 
 

Samen sterk 
De afspraken tussen Herman en Gerard zijn duidelijk: Gerard doet de reparaties en 
opslag, Herman regelt het vervoer en de administratie. Samen beslissen ze over nieuwe 
aankopen. Het mooie? Wie een hulpmiddel nodig heeft, hoeft nooit lang te wachten. Vaak 
staat Herman dezelfde dag nog met een rolstoel of rollator aan de deur. 
Hun samenwerking werkt omdat ze elkaar al tientallen jaren kennen, elkaar blind 
vertrouwen én allebei plezier en voldoening hebben in wat ze doen. 
 

Anekdotes uit de praktijk 
De uitleenservice levert niet alleen praktische steun, maar ook mooie verhalen. Zoals de 
man die absoluut géén rollator wilde. Zijn vrouw belde Herman in wanhoop. Herman kwam 
langs en zei: “Je bent wankel, je valt, en een nieuwe heup zit er niet meer in. Probeer het 
gewoon eens.” Met frisse tegenzin stemde de man toe. Een paar maanden later zag 
Herman hem buiten lopen. Met rollator. En met een grote duim omhoog. 
Of de kinderen die een rolstoel kwamen lenen, zodat hun vader mee kon naar de Efteling. 
Voor hen een dagje plezier, voor vader een dag om nooit te vergeten. 
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De cijfers én de toekomst 
Sinds 2010 zijn er ruim 440 rollators en rolstoelen in bruikleen 
verstrekt. Op dit moment staan er 49 rollators en 36 rolstoelen 
uit in Berlicum en Middelrode. De wethouder is blij met de 
samenwerking en de inwoners nog veel meer. 
Toch maken Herman en Gerard zich zorgen over de 
toekomst. Beiden zijn geen tachtig meer, en de uitleenservice 
leunt zwaar op hun inzet en op de kelder van Gerard. Er zijn 
gesprekken met de gemeente over uitbreiding naar 
scootmobielen, maar ook over de continuïteit. “Op een dag 
moet BRES echt in de bres springen,” zeggen ze zelf. 
 

Tot slot 
Wat drijft deze twee mannen al vijftien jaar lang? Het antwoord is simpel: de dankbaarheid 
van mensen. Het zien dat iemand weer mobiel wordt, of gewoon mee kan doen. 
En misschien ook een beetje omdat ze er zelf zo veel plezier in hebben.  
Miek Scheffers 

 

 Mijn rondje langs activiteiten  6 
 

Strike op Maandagmiddag, bowlen bij het Dierenbos 
Elke laatste maandag van de maand is het raak: dan schuiven leden van BRES aan bij de 
bowlingbanen van Vakantiepark Dierenbos in Vinkel. Al twintig jaar is dit vaste prik. De 
eerste keer dat ik zelf eens wilde gaan kijken, ging het niet door—veel te heet. Vandaag 
had ik meer geluk. Ik reed het dorp uit richting Dierenbos en tot mijn verrassing belandde 
ik achter de auto van niemand minder dan van Broer van de Zanden, de coördinator van 
het bowlen. Hij houdt deze activiteit al tien jaar met veel enthousiasme draaiende. 
Vanaf half twee druppelen de spelers binnen. Officieel begint het bowlen om twee uur, 
maar zodra iedereen er is, kan er gestart worden. Handig dus als deelnemers zich even 
afmelden wanneer ze niet kunnen—dan weet Broer waar hij aan toe is. 
Vandaag zijn er twee banen gereserveerd. Maximaal vijf mensen per baan, want anders 
zit je meer te wachten dan dat je gooit. Voor vervoer wordt altijd wel een oplossing 
gevonden; wie vanuit Berlicum geen auto heeft, kan vaak met een ander meerijden. Ook 
wordt er gekeken naar de indeling: fanatiekelingen die graag veel ballen gooien, worden 
samen gezet. 
De sfeer is meteen goed. Voor vijf euro heb je een middag vol beweging, plezier en 
gezelligheid.  
Tijdens het wachten wordt er 
meegeleefd met degene die aan de 
beurt is. Als na de eerste worp nog twee 
kegels aan weerszijden blijven staan, 
gaat er een zucht door het publiek—
daar gaat de strike. En soms klinkt er 
een luid ohhh! wanneer de bal de goot 
in rolt. Maar de mooiste momenten zijn 
die onverwachte strikes: de bal lijkt de 
verkeerde kant op te gaan en toch 
vallen alle kegels om. 
Fanatiek hoeft het niet te zijn, daar is dit 
clubje niet voor. Dit is vooral een 
gezellige maandagmiddagbesteding, 
twintig rondes lang. Voor sommigen is het al twintig jaar een traditie, voor anderen een 
nieuwer uitje. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen: bewegen en lachen met elkaar 
staat voorop. 
Wie zin heeft om een keer mee te doen of gewoon eens te komen kijken, kan contact 
opnemen met Broer van de Zanden (073-5031248). En wie weet, sta je de volgende 
laatste maandag van de maand zelf met een bowlingbal in je handen. 
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BRES Uit Eten bij Restaurant Paradijs 

Woensdag 8 oktober sloot ik aan bij de activiteit Uit eten van BRES, georganiseerd door 
Janine. Er schoven liefst 62 mensen aan bij het etentje in restaurant Paradijs. Het bleek 
opnieuw een groot succes, want ruim twintig leden moesten helaas worden teleurgesteld 
— vol is vol! 
Dat zoveel mensen enthousiast zijn, verbaast me eigenlijk niet. Eten bij de Chinees blijft 
iets bijzonders. In mijn gedachten ga ik even terug in de tijd: toen ik in de eindexamenklas 
zat, in 1970, ging ik voor het eerst Chinees eten — met mijn klas, bij de Chinees op de 
Heuvel in Tilburg. Ik herinner me nog goed de Foe Yong Hai en de Babi Pangang. Nasi 
kende ik toen al, want mijn moeder maakte dat af en toe, naast de vaste kost van 
aardappelen, groenten en vlees. 
Terug naar het heden: toen ik om vijf voor zes 
aankwam, zat het restaurant al bijna helemaal 
vol. Ik vond een leeg plekje, maar kort daarna 
werd mij vriendelijk gevraagd om te verhuizen 
zodat een echtpaar samen kon zitten. Geen 
probleem natuurlijk — ik schoof aan bij een 
tafel met dames. Daar was het meteen gezellig: 
een levendig geklets van belang! Al snel werd 
mij verzekerd: “Wacht maar tot het eten komt, 
dan wordt het vanzelf stil.” 
De drankjes werden netjes per persoon 
genoteerd, zodat iedereen deze na afloop kon 
betalen. Drie vriendelijke jongemannen in de 
bediening kwamen vragen of we kippensoep of 
tomatensoep wilden. Alles werd efficiënt 
geserveerd vanaf karretjes. Na de soep volgde 
heerlijke, malse saté en daarna kwamen de 
schalen met gerechten in een vlot tempo op 
tafel. De ene was nog niet leeg of de volgende 
werd alweer neergezet. 
Er kwamen Foe Yong Hai, Babi Pangang, Koe Lo Yuk, smakelijk gerechten vergezeld van 
bami en nasi. Alles in royale porties om met acht personen te delen. Als afsluiting was er 
een ijsje met slagroom, of voor wie dat liever had: koffie of thee. Ik vind het elke keer 
verrassend hoe zo’n grote groep in betrekkelijk korte tijd het eten opgediend krijgt. 
Complimenten voor de mensen van restaurant Paradijs in de keuken en de bediening! 
Tijdens het eten praatten mijn disgenoten en ik over van alles en nog wat. Heel wat 
onderwerpen kwamen voorbij. Ook aan de andere tafels was, zo te horen, aan gesprekstof 
geen gebrek — en zo nu en dan klonk er vrolijk gelach door het restaurant. De sfeer was 
ontspannen en gezellig, en de bediening bleef de hele avond vriendelijk en attent. 
Tegen half negen gingen de eerste gasten weer richting huis — voldaan, tevreden en met 
een glimlach. Ook ik nam afscheid van mijn tafelgenoten en bedankte hen voor de 
gezelligheid. 
Een smakelijke en geslaagde avond, en wat mij betreft: voor herhaling vatbaar! 
 

Miek Scheffers 
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"Klein, Kruipend en soms (Op)Vliegend Beestenspul” 
 

Jan van Hasselt maakt korte, grappige gedichtjes met altijd insecten als onderwerp. Hij wil 
zijn “hersenspinseltjes” graag met ons delen. 
 

ü Een dromerige duizendpoot 
Telde in een droge sloot 
De voetafdruk van elke poot  
Hij schrok, toen hij aan een poot slechts negen tenen zag 
In plaats van tien, zoals een duizendpoot verwachten mag 
Vergeten welke poot het euvel had, bleef hij tellend zoeken de ganse dag 
Eten werd vergeten; het tellen nam met hem een loopje 
Tenslotte legde hij het loodje 
Bij het hertellen van ieder pootje 
 

ü Een jonge schuimcicade, opvallend groen, leeft in 
schuim voor zijn veiligheid 
Maar volwassen, onopvallend grauw, ontspringt hij 
elke narigheid 
Het schuim, waarin dit beestje leeft, heet koekoeksspog; in dialect: 
"hoazenspierts" 

 

Jan van Hasselt  
 

 

Museum- cultuurgroep  
 

Op 24 september gingen we weer op pad met een leuke groep van de cultuurgroep van 
BRES. We begonnen met een heerlijke gezamenlijke lunch bij “Eetcafe Keesje” (een 
aanrader) in Den Dungen. Daarna gingen de fanatieken onder 
ons met de fiets en de anderen gezamenlijk in de auto naar 
Den Bosch naar het “Groot Tuighuis”.  
 

Hierin is het historisch erfgoed van de stad Den Bosch 
gevestigd. Het Groot Tuighuis, dat lange tijd na de Sint Jan 
het hoogste gebouw in de stad is geweest, heeft vele 
bestemmingen gehad zoals parochiekerk, pakhuis, militaire 
opslag en zelfs als bestemming voor de paarden waar het zijn 
naam tenslotte aan te danken heeft. Ook is er nog lange tijd 
het Jeroen Bosch museum in gevestigd geweest en is het 
bekend als Azijnfabriek waar veel culturele voorstelling 
werden gehouden. 
 

Met een rondleiding van ruim anderhalf uur hoor je veel over 
het oude gebouw en het huidige gebruik door het historisch erfgoed van Den Bosch. 
Het historisch erfgoed verzamelt hier alle oude vondsten uit de stad en de nodige 
bouwtechnische archieven uit de geschiedenis van Den Bosch. Dit archeologisch archief, 
met meer dan 900 dossiers, wordt dan ook veel geraadpleegd door bouwkundigen en 
studenten om kennis te nemen van de oude bouwtechnieken.  
 

Kortom, het was weer een interessante middag met veel informatie over die mooie stad  
’s-Hertogenbosch. 
Leny Kitslaar 
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DRIEWIEK Journaal 
 

De Driewiek is gevestigd in d’n Inloop op woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur 
 
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik neem elk jaar weer met weemoed afscheid van 
de zomer. De zomer is mijn lievelingsseizoen, al scoort de lente ook hoog op mijn lijstje. Ik 
hou van bloedhitte, zweetdruppels en de zee en van ijskoude drankjes. Hoe dan ook, die 
tijd is voorbij. Terwijl ik dit schrijf, giert de wind langs mijn ramen, regent het pijpenstelen 
en heb ik een dekentje over mijn schouders geslagen. Of we het nu willen of niet: de 
zomer is ten einde. We kunnen nog even genieten van de oudewijvenzomer, een periode 
in de herfst, vaak september of oktober, met warm en zonnig weer. 
 

Weer terug naar de orde van de dag. 
 

Goed nieuws:  
Wij mogen onze carnavalsdassen bij René, Boek- en kantoorboekhandel Mieke 
Wijgergangs, te koop aanbieden.  
 

De totale opbrengst is voor de Vincentiusvereniging. 
Dat zal een hele vooruitgang zijn, hoop ik, want d’n Inloop is blijkbaar moeilijk te vinden. 
 

De dames zijn weer aardig op weg om onze dassen te breien. Intussen hebben wij flink 
wat opdrachten binnen. Dus werk aan de winkel. 
 

Tot de volgende nieuwsbrief, 
Janine 

 
 

WAAR WAS IK … 
 

Ik was aan de wandel in Vught. Helaas heeft niemand het geraden  
Ik stop met deze rubriek, want ik krijg weinig respons, jammer.  
Trekken aan een dood paard heeft weinig zin. 
 

Misschien krijg ik weer een ander lumineus idee, wie weet ! 
 
Janine 
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Uit eten… bij de chinees 
Zo beleeft onze organisator, Janine de avond: 
 

Op herhaald verzoek besloot ik om op woensdag 8 oktober voor de tweede keer dit jaar bij 
chinees Paradijs een etentje te organiseren. Mijn verwachtingen waren niet bijzonder 
30/40 personen meer zouden het er niet worden. Uiteindelijk waren het er 62. Ik moest 
zelfs nog een tiental mensen teleurstellen. 

Ook bij Chapin (eigenaresse)  (ὤāὦīὲ is vol=vol) is een veelvoorkomend karakter in 

Chinese namen en de " " betekent 'gast' of 'gastheer’ 

Om kwart voor zes waren alle 62 aangemelde BRES-leden aanwezig. 
Na enig heen en weer geschuif zat iedereen en er werd volop gepraat en het was wachten 
op de soep. 
Daarna ging het snel. Er kwamen veel 
verschillende gerechten. Mijn bewondering 
voor de Chinese kok (heeft zich deze keer 
verstopt) die al dat lekkers zo snel in grote 
hoeveelheden kon klaarmaken. Voor een 
deelneemster, die op het laatst moment helaas 
moest afhaken, werd er een maaltijd voor thuis 
klaar gemaakt. Het was in één woord weer 
geweldig en ik denk toch volgend jaar nog een 
keer een gokje te wagen. 
Het enige kleine smetje op een geweldige 
avond was de afrekening van de genoten drankjes. De prijzen waren € 2,50 voor een 
biertje en € 3,00 voor een wijntje. 
Na afloop kreeg ik van de eigenaresse te horen dat er een 3 mensen de consumptie niet 
hadden betaald. Tja, dan is de rekening voor Janineke  
 

Ik organiseer “Uit eten…” nu een kleine zeven jaar. Ik heb het over genomen van Ria 
Hoezen, die het voortreffelijk deed, maar ermee stopte. 
Toen kreeg ik te horen van een deelneemster: “Janine, dat moet je vaker doen!!!!!!!” 
Tja, ik doe het dus al weer zeven jaar….weliswaar zijn er normaal zo rond de  
25 meldingen, maar het kan niet iedere dag feest zijn.   
Janine 

 
 
Heb ik dat weer… 
 

Op 8 oktober jl. gingen 62 leden van BRES dineren bij Paradijs, het chinees restaurant in 
Berlicum. Zoals altijd wilde ik de perfecte gastvrouw zijn en iedereen welkom heten.  
 
Het was al aardig vol toen er een voor mij onbekend stel binnen kwam, het waren nieuwe 
leden. Juist op dat moment kwam onze voorzitter Paul Bosch binnen en ik dacht: zo ik ga 
een goede beurt maken en stel die nieuwe leden voor aan Paul. 
 

Met mijn mooiste glimlach zei ik: “U treft het, ik zal u voorstellen aan onze voorzitter”. 
 
“Ja”, zei Paul, “die ken ik, dat is mijn broer!” Daar was hij ook blij mee! 
 
Janine  
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Op stap met….. 
 
Een boottocht op de Vecht 
Op 25 september stond er een vaartocht op de Vecht op het programma. 
Een selecte groep van 23 personen stond om 9.45 u. te wachten op een super grote bus 
waar zeker 60 personen in konden. Dus iedereen had twee zitplaatsen tot zijn 
beschikking. Wat een luxe. 
In Lexmond stond de koffie met gebak op ons te wachten. Om 13.00 u gingen wij in 
Maarsen aan boord. Wij werden door de kapitein verwelkomt en voordat de luxe partyboot 
van wal stak werd de lunch geserveerd. 
De vaartocht op de Vecht was in een woord geweldig. De kapitein gaf voortdurend 
informatie en uitleg over alles wat er aan wal 
te zien was. Landhuizen en kastelen die 
honderden jaren oud waren maar schitterend 
waren onderhouden/of gerenoveerd.  
Het oude huis van Andre van Duin gekocht 
door mevr. Neelie Kroes. 
Het kasteel van de zoon van Michiel de 
Ruyter, het landhuis van vier dames van lichte 
zeden. 
Het duurste hotel/restaurant van Nederland en 
een kasteel met een landgoed voor circa 34 
miljoen. Het landgoed Nyenrode met de 
daarop gelegen universiteit. 
Te veel om op te noemen maar in een woord geweldig. Bij Breukelen draaide de boot en 
konden wij al het moois van de andere kant bekijken.  
Na een bustocht van ruim 1 ½ uur kwamen wij aan bij restaurant het Oude Veerhuis in 
Well. Het diner was overvloedig en het ijs dessert was in een woord: Subliem. 
Omstreeks 21 uur werden wij weer voor  d’n Inloop afgezet.   
Al zeg ik het zelf: Het was een indrukwekkende en schitterende dag. 
Af en toe ben ik een beetje trots op mezelf, zei ze heel bescheiden 
Janine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WIST U DAT 
 
U bij de Dorpstafel en BRES terecht kunt als u moeite heeft met uw tuin winterklaar maken 
en blad ruimen? 
 

Kom even bij ons langs in den Durpsherd en wij regelen voor u een tuinman. Ook als u 
een klusjesman zoekt kunt u bij ons terecht. Wij, de Dorpstafel, zijn er iedere maandag en 
woensdag van 10.00 tot 12.00 u. of bel Herman Schunselaar (BRES), tel. 06-53319158 

  

Wonen aan de Vecht is echt niet zo slecht, 

En woon je eenmaal aan die sloot,  

dan koop je ook een boot 

En werk heb je tot aan je dood 
 

& 
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Veel herkenning bij lezing ‘Terug naar de jaren 50 en 60!’ 
 

Op 30 september gaven Koosje en Jan de Leeuw een lezing over de jaren 50 en 60 op het 
platteland, ook in Berlicum.  Het was de tijd van grote gezinnen, een hechte agrarische 
gemeenschap en een belangrijke rol voor het katholieke geloof.  
 

De Kerkgang 
Koosje vertelde het verhaal over de kerkgang van haar moeder. De kerkgang was het 
eerste kerkbezoek van haar na de bevalling. “Achter in de kerk werd ze speciaal 
opgevangen door de pastoor en de koster. De pastoor droeg een superplie, een wit kleed. 
Moeder werd door de pastoor besprenkeld met wijwater. De koster gaf haar een 
brandende kaars in haar rechterhand. De pastoor las een psalm voor en legde daarbij het 
uiteinde van zijn witte stola in haar linkerhand. Moeder bleef de stola vasthouden terwijl ze 
met de pastoor meeloopt naar het altaar. Daar werd opnieuw uitgebreid voor haar 
gebeden. Ze was nu van haar  onreinheid ontdaan en weer klaar voor een volgende 
zwangerschap. Moeder was meer dan goed katholiek, maar deze vermeende onreinheid 
vond ze echt een ‘poppenkast’.” De kerkgang werd gebracht als een soort 
reinigingsritueel. Dat riep bij veel katholieken, ook in Berlicum, weerzin op. Zelfs zo dat 
sommige gelovigen afscheid namen van de kerk. 
 

Katholieken en protestanten 
Berlicum had een overwegend katholieke bevolking. Protestanten woonden vooral in de 
buurt van het protestante kerkje. Het waren gescheiden werelden. Er was weinig onderling 
contact. Jan vertelde over een boekje van de bisschoppen uit 1941, waarin de katholiek 
kerk een gemengd huwelijk verbood. Gelukkig veranderde dat in de jaren vijftig en zestig. 
 

Het overlijden van vader 
Indrukwekkend waren de verhalen van Koosje over de tijd dat hun vader ziek werd en 
overleed. Hij had longkanker en zijn ziekte had grote invloed op het gezin. Koosje kreeg 
van haar vader op zijn sterfbed het volgende  mee: ‘zorg goed voor mama en de jongens’. 
Dat was een grote verantwoordelijkheid, lastig te dragen voor Koosje, zoals blijkt uit de 
titel van haar boek: ‘Een te grote jas’.   
 

School, werk en uitgaan 
Koosje ging naar de huishoudschool. Meisjes uit arbeidersgezinnen gingen bijna allemaal 
naar de huishoudschool en jongens naar de ambachtsschool, ook al konden ze goed 
leren. Dat bepaalde het hoofd van de school.  
Voor Koosje ging op de huishoudschool een nieuwe wereld open en dat gold ook voor 
haar eerste baan op kantoor bij Zwanenburg in Oss. Het was ook de tijd dat uitgaan in het 
weekend door de jeugd sterk opkwam. Er waren danslessen en de popcultuur diende zich 
aan. Soms traden er bandjes of artiesten op.  Bijvoorbeeld Armand, Focus, Golden Earring 
en Long Tall Earney and the Shakers. Uitgaansgelegenheden waren Lunenburg in 
Loosbroek, de Pull in Uden, Govers in Geffen, Hertog Jan van Brabant in Lith en De Meule 
in Heesch. 
 

Boek 
Koosje heeft van haar persoonlijke 
verhaal een boek geschreven: 
‘Een te grote jas’. 
Sommige lezers hebben 
aangegeven het boek in een keer 
te hebben uitgelezen. Misschien 
een idee om het aan te schaffen. 
Dat kan bij Mieke Wijgergangs of 
via haar website: 
https://koosjeschrijft.nl/  
  

https://koosjeschrijft.nl/
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Opfriscursus Fietsen 
 

Op vrijdag 26 september hebben 15 mensen deelgenomen aan de opfriscursus fietsen, 
aangeboden door de gemeente St Michielsgestel en Veilig Verkeer Nederland.  
 

We begonnen om 10:00 u. met het theoriegedeelte met daarin een pauze voor een kop 
koffie met iets lekkers. Na de koffie werden er tips besproken zoals de voordelen van het 
dragen van een helm en een stuurspiegel. Zorg er ook voor dat je goed gezien wordt door 
medeweggebruikers, draag opvallende kleuren of reflectie strepen/hesje en let op dat je 
zadelhoogte goed is.  
 

Om 12:30 u. hebben we genoten van een heerlijke lunch verzorgd door Smaakvol. Na de 
lunch kwam het praktijkgedeelte, de cursisten moesten op de fiets een parcours met 
hindernissen afleggen. Terug in de Inloop werden de verschillende hindernissen 
besproken en nog enkele tips gegeven. Na nog een kop koffie of thee ging iedereen weer 
huiswaarts met hopelijk nog heel veel veilige kilometers.  
 
  

Opfriscursus Auto 
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Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief 

 
 

 
Uiterlijk 14 november vóór 12:00 uur.  

Het mag natuurlijk ook eerder         
 

Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of doe het in de 
brievenbus bij d’n Inloop, Kerkwijk 45A.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

 
 

Eerder onze nieuwsbrief lezen? 
 
 
 

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat 
meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de 
nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website www.bres.nl in de 
rechterkolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……’. Als u daarop klikt, 
downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen. Mocht u op een tablet 
lezen (of op uw telefoon), dan vindt u de download onderaan de pagina. 
Met de QR-code, hiernaast afgebeeld, gaat u rechtstreeks naar onze website. 

Heb je iets leuks of 
iets interessants te 
vertellen of wil je 
gewoon iets kwijt,  
schrijf het ons ! 

 

De moeite waard ! 

 

mailto:secretaris@bres.nl
http://www.bres.nl/
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