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Voorwoord 
 
De lente is weer voorbij en de zomer is op 21 juni begonnen. 
Afgelopen maand het 1-jarig plantgoed gehaald en in mijn potten 
geplant zodat de bloemen mooi kunnen bloeien als ik ze maar op tijd 
water geef. 
 

We hebben zeer mooie zonnige dagen gehad en kijken uit naar het 
zomerse weer in de vakantie maanden juli en augustus.  
 

In deze maanden worden verschillende activiteiten voor en door onze leden (vrijwilligers) 
georganiseerd zoals hierna is te lezen. We hopen op een actieve deelname en als je 
twijfelt om aan een activiteit mee te doen, probeer gewoon een keer uit of je het bevalt en 
laat het ons weten! 
 
Binnen het bestuur zijn we volop bezig met kijken naar nieuwe activiteiten, vooral voor de 
60 en 70 plussers, waarbij uiteraard iedereen kan en mag aansluiten. 
Wie dit leest en ook goede ideeën heeft, laat het weten, we gaan er zeker goed naar 
kijken en ermee aan de slag. 
 
Verder ben ik naar een bijeenkomst geweest van buurtcirkels of buurtkringen. Ook bekend 
als de vroegere burenhulp of op z’n Twents het “Noaberschap”, een term die vaak in 
Twente en het oosten van Nederland wordt gebruikt en verwijst naar een vorm van 
nabuurschap en sociale verhoudingen binnen een klein gemeenschap. 
Een goed initiatief om daar nieuw leven in te blazen, maar daarover later meer. 
 
Ik wens, namens ons bestuur, iedereen een fijne zomerperiode toe, ga genieten! 
 
Paul Bosch  
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Bereikbaarheid BRES 
 
Emailadres:    van:     tel:  
 
voorzitter@bres.nl   Paul Bosch    06 - 51 185 632 
secretaris@bres.nl   Marij van Dijk    06 - 57 415 232  
penningmeester@bres.nl  Hans van Beers   06 - 51 795 599 
liesbeth@bres.nl   Liesbeth Steenbergen  06 - 47 268 340 
seniorenvereniging@bres.nl Secretariaat  BRES   06 - 57 415 232 
mieke@bres.nl   Mieke van Kesteren   06 - 53 132 031 
mieks@bres.nl   Miek Scheffers   06 - 83 208 022 
 
Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over activiteiten van BRES kunt u contact 
opnemen met: 
Marij van Dijk: (06 - 57 415 232) op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  
tussen 10:00 en 12:00 u. en donderdag tussen 14:00 en 16:00 u.  
of, bij geen gehoor, met: 
Liesbeth Steenbergen: (06 - 47 268 340), bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 u. 

 
 
 
Onze ledenadministratie 
 
 
Nieuwe aanmeldingen 
 
 
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de 
volgende manieren: 

- invullen van het formulier op onze website 
www.bres.nl 

- de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl 
- even bellen met Ton den Besten: 06 - 12 675 364 
- briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum 

Na inschrijving sturen wij een bevestiging met ons informatieboekje en het “Onsje” van 
KBO-Brabant. 

 
 
Doorgeven van wijzigingen 
 
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het gaat om 
het vermelden van persoonlijke gegevens. Helaas moeten wij 
constateren dat dit niet altijd goed gaat. Om die reden vragen 
wij u nadrukkelijk om alle mutaties met betrekking tot uw 
persoonlijke omstandigheden aan ons door te geven, zoals:  
- verhuizing, 
- verandering mailadres,  
- wijziging telefoonnummer,  
- wijziging bankgegevens e.d.  
 
Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig bijhouden.  

  

mailto:voorzitter@bres.nl
mailto:secretaris@bres.nl
mailto:penningmeester@bres.nl
mailto:liesbeth@bres.nl
mailto:mieke@bres.nl
mailto:mieks@bres.nl
http://www.bres.nl/
mailto:ledenadministratie@bres.nl
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Nieuwe leden 
 

 
 
Ton van Nistelrooij 
Anny van Nistelrooij-van der Biezen 
 
 
 
 

 

 

 
Leden die ons zijn ontvallen 
 

We hebben afscheid moeten nemen van: 
 
Riet van Zoggel – Kolen 
Wim Kuijpers 
Nellie van Schijndel-Damen 
 
 

Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en gemis moeten dragen. 

 
 

 
Jarigen in juli en augustus 
 

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en gelukkig 
nieuw levensjaar toegewenst. 
Onderstaande kroonjarigen ontvangen een felicitatie met attentie. 
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt. Mocht dit niet het geval zijn, laat 
het dan minimaal twee maanden van tevoren weten. 
 

80 jaar in juli 
Mary Bimmel-Coppens 
Riek van den Hurk-Bissels 
Ellen van As-Hombergen 
80 jaar in augustus 
Elly van Leeuwen-Dückers 
Mevr. van Osch-van Grinsven 
Ans Klunder-van den Boom 
 
90 jaar in juli 
Hugo van Nes 
Pieta van der Heijden-Westerlaken 
90 jaar in augustus 
Mevr. van Grinsven-Habraken 

 

Namens het bestuur, een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren!  
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Column: Rimpels….   

 

Een momentje dat me goed deed 
Het leven op onze planeet raakt zo langzamerhand in een chaotische stroomversnelling 
die nog amper te beteugelen valt. Natuurlijk hebben in de eeuwen voor ons zich ook tal 
van rampen, ziektes en oorlogen voorgedaan die de mensheid vol zorg en afschuw deed 
huiveren voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Soms ontdek je echter in 
de chaos die de laatste jaren over ons wordt uitgestort een klein momentje dat me 
opnieuw hoop geeft dat het toch weer goed komt.  
 

Met ‘chaos’ bedoel ik de enorme hoeveelheid ellende, oorlogen, festiviteiten, sport, 
toename van de wereldbevolking, asielproblemen, politieke problemen, criminaliteit, 
klimaatproblemen, populisme, via de snel ontwikkelende communicatiemiddelen in onze 
huiskamers gedropt wordt. Tal van deskundigen en pseudo-deskundigen doen hun zegje 
op beschaafde en onbeschaafde wijze om het volk nog verder in verwarring te brengen.  
 

Velen denken ‘het zal me verder worst wezen’. Laten we feesten en genieten van 
sportevenementen, festivals, vakantie uitstapjes. Wat de wereldleiders, dictators en 
dictators in spe met het welzijn van mensen aanrommelen…ik kan er niet meer van 
wakker liggen. Wegkijken en onverschilligheid zijn echter gevaarlijke reacties om de 
problemen onder ogen te zien en er iets aan te doen.  
 

Nu naar dat ‘momentje’ dat me enkele weken geleken toch even deed glimlachen. 
De UEFA Champions Leaguefinale van het seizoen 2024/25 was de 70ste eindwedstrijd 
van het primaire toernooi in het Europees clubvoetbal. De voetbalwedstrijd werd gespeeld 
tussen het Franse Paris Saint-Germain en het Italiaanse Internazionale in de Allianz 
Arena te München op zaterdag 31 mei 2025. Paris Saint-Germain won met 5–0, wat de 
grootste overwinning ooit werd in de finale van het toernooi, en won het toernooi voor het 
eerst. Een spektakelstuk van de bovenste plank. De feestroes na afloop was 
onbeschrijflijk. 
 

Toch zag ik na afloop de trainer van PSG, Luis Enrique, min of meer ingetogen zijn 
vreugde uiten. Hij trok een ander T-shirt aan met daarop 
een logo van een vlaggend meisje op een voetbalveld. 
Even later hoorde ik wat de reden daarvan was. Na zijn 
spelerscarrière ging hij aan de slag als trainer. In juni 
2019 nam hij plotseling ontslag om privéredenen. Luis 
Enrique maakte op 29 augustus 2019 met een 
verklaring via sociale media het overlijden van zijn 
negenjarige dochter Xana bekend. Zijn dochter verloor 
een maandenlange strijd tegen botkanker. Op 5 juli 
2023 werd hij aangesteld als hoofdtrainer van Paris 
Saint-Germain. Op deze avond was alle roem voor hem 
even ondergeschikt. Hij droeg de overwinning op aan 
zijn dochtertje. Dat ontroerde mij zeer. Gelukkig dacht 
ik, iemand die in het feestgedruis het wezenlijke in zijn 
leven laat prevaleren. 
 

De kinderen in Gaza met hun rammelende pannen, de moeders schreeuwend van ellende 
boven de lijkzakken van hun geliefden, de uitgemergelde baby’s in de armen van de 
moeders in Sudan, de verminkte soldaten in Oekraïne moeten ons blijven beroeren. Laten 
we de wereld niet ten onder laten gaan aan onverschilligheid en apathie.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League
https://nl.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League_2024/25
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_clubvoetbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_FC
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internazionale
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allianz_Arena
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allianz_Arena
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_FC
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_FC
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Uit de oude doos….  
 

Zoekend in mijn archief van columns kom ik een verhaal tegen dat ik bijna twintig jaar 
geleden geschreven heb voor De Brug. Ik vond het wel passen na de hiervoor 
gepubliceerde column. Elkaar een beetje helpen, dat voelt goed.  
 

Een prachtig staaltje van burenhulp/mantelzorg 
‘Chris hoeft maar te bellen’ 
 

Enige tijd geleden bracht ik op een dag rond twaalf uur een ‘tafeltje-dek-je’- maaltijd bij 
Chris van Aggelen wonend aan De Misse in Berlicum. Terwijl ik de auto parkeerde zag ik 
twee dames bij Chris de deur uitkomen, de één met een stofzuiger in de hand, de ander 
met emmer en bezem. ‘Zo Chris’, zei ik, ‘jij krijgt de hulptroepen wel in huis!’ Hij grijnsde 
wat en begon kort te vertellen over de geweldige hulp, die hij ontvangt van mensen uit de 
buurt. ‘Ik heb nu weinig tijd,’ antwoordde ik hem. ‘Ik kom daar binnenkort met jullie eens 
verder over praten. Het is een prachtig voorbeeld van burenhulp/mantelzorg.  
Op 10 november is het de dag van de mantelzorg. Ik ga over jullie in die week een artikel 
plaatsen in de lokale krant.’  
 

Enkele weken later bel ik aan bij Marjo Swanenberg (overbuurvrouw van Chris). Ik heb 
met haar en met haar buurvrouw Veronica van Extel en met Chris afgesproken voor een 
interview. Als we gezellig rond de eetkamertafel zitten met een kopje koffie zien we door 
de voorruit Chris aankomen vol trots fietsend op zijn pas aangeschafte driewieler. ‘Ja, dat 
kan hij tegenwoordig zelf’, zegt Marjo. ‘We hebben een maand dagelijks met hem 
geoefend, ik aan de ene kant van de fiets en Veronica aan de andere kant, totdat Chris 
voldoende vertrouwd was met de fiets en hij zelf op stap durfde te gaan.’ ‘Moet je je 
voorstellen’, zegt Veronica, ‘twee hollende vrouwen naast de fietsende Chris op zijn 
driewieler. De mensen zullen wel gedacht hebben!.’  
 

Als Chris ook voorzien is van een bakje koffie begint hij volop te vertellen. Chris is 75 jaar 
oud, hij komt uit een klein gezin. Zijn ene broer is overleden. Hij is niet getrouwd en woont 
zijn hele leven alleen. Van beroep was hij schilder. Na tweeëntwintig jaar belandde hij 
echter in de WAO. Daarna heeft hij zeventien jaar tot zijn zestigste als conciërge in 
sporthal De Run gewerkt. ‘Dat waren gezellige jaren’, zegt Chris. ‘Je ontmoette veel jonge 
mensen en het klikte goed met de jeugd. Ik ben nu vijftien jaar met pensioen. Een aantal 
jaren geleden ben ik gaan sukkelen met de gezondheid.’ 
 

‘Dat was ook het moment, dat de buurt hulp ging bieden’, vertelt Marjo. ‘Chris moest 
regelmatig voor bestralingen naar Nijmegen. Toen hij daar ongeveer vijf jaar geleden geen 
taxivergoeding meer voor kreeg ben ik die ritten gaan rijden. Hij had verder geen vervoer 
en kon zich steeds moeilijker alleen redden.’ ‘Langzaamaan’, zegt Veronica, ‘gingen we 
steeds meer voor hem doen: poetsen, de tuin bijhouden, boodschappen doen, kleren 
kopen in den Bosch, soms samen naar de dokter.’ Het is ook altijd heel gezellig’, vult 
Marjo aan. ‘Chris is een hartelijke goedlachse man. Het is leuk om hem te helpen.’ ‘Ja, ik 
word verwend’, zegt Chris. ‘Ik hoef maar te bellen en ze staan voor me klaar.’ Ze wonen 
alle drie al zevenentwintig jaar in De Misse. ‘We willen Chris er graag nog heel lang bij 
houden’, geven Marjo en Veronica met nadruk aan. 
 

De hulp, die Marjo en Veronica bieden is niet alleen vriendelijke burenhulp. Zij zijn zich er 
terdege van bewust, dat ze de hulp niet zomaar kunnen stoppen. Het is permanent en 
voor zo lang Chris hier kan blijven wonen. Je mag deze hulp mijns inziens daarom ook 
gerust betitelen als mantelzorg. Vandaar dat ik het in de aanhef van dit artikel ook 
‘burenhulp/mantelzorg’ noem. 
 

Terugkomend op zijn driewieler wil Chris graag vermeld zien, dat voetbalclub BMC, waar 
hij vijfenveertig jaar jeugdtrainer is geweest en waar hij nog regelmatig gaat kijken (op zijn 
driewieler) als ze thuis spelen, geld voor zijn fiets beschikbaar gesteld heeft. Uiteindelijk 
kreeg hij de fiets toch via de welzijnsinstelling ‘Welzorg’. ‘Van het geld van BMC’, vult 
Marjo enthousiast aan, ’gaan enkele mannen uit de buurt nu een afsluitbare fietscarport 
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voor hem bouwen. Laatst hebben ze geprobeerd zijn fiets te stelen. Dat moeten we 
natuurlijk zien te voorkomen.’ 
 

Op mijn vraag hoe vaak Chris daadwerkelijk hulp krijgt antwoordt Veronica: ‘Dat is elke 
week wisselend. Het hangt er ook vanaf hoe Chris zich voelt. Poetsen doen we elke week. 
Wat hij zelf nog kan moet hij ook zelf doen. Blijven de gordijnen te lang dicht dan gaan we 
toch even een kijkje nemen.’ Ook Veronica zegt: ‘Hij hoeft maar te bellen en dat doet hij 
gelukkig ook.’ 
 

Voortdurend stiekem gniffelend zit Chris alles aan te horen. Het is overduidelijk, Chris 
voelt zich in de buurt als in een warm nest. Met zulke fantastische buren en met zulke 
gepaste hulp hoopt hij er nog heel lang te kunnen blijven wonen. 
 

Jan van der Krabben 

 
 
 

BRES leest en deelt 
 

Titel:   Paris, de memoires van Abel Sikkink (2024) 
Auteur:  Bert Wagendorp 
Uitgever:  Pluim, Amsterdam/Antwerpen 
 

Dit is het derde deel van de memoires van Abel Sikkink dat ik u van harte kan aanbevelen. 
Hieronder leest u een korte samenvatting. 
 

Parijs 1867! De hoofdstad van de wereld, met z’n 
Wereldtentoonstelling, theaters, restaurants en cafés.  
 

Abel is er correspondent voor de New York Herald en 
een nieuwe wereld opent zich. Maar dan breekt in 1870 
de Frans-Duitse oorlog uit en zitten Abel en zijn vriend 
Kalle opgesloten in een door bommen en hongersnood 
geteisterde stad.  
 

Als de vrede is getekend, komt het volk in de 
sloppenwijken in opstand en roepen de burgers van 
Parijs ‘La Commune’ uit, de grote revolte. Onder invloed 
van de anarchiste Louise Michel veranderen langzaam 
maar zeker Abels opvattingen. Kan hij blijven werken 
voor de conservatieve Herald?  
 

Voor het eerst sinds ze jongetjes waren reizen de twee 
vrienden naar hun geboortestreek. Abel zet intussen de 
zoektocht naar zijn broertje voort. In dit derde deel van 'De memoires van Abel Sikkink' 
zien we Parijs en het grillige Europa van de tweede helft van de negentiende eeuw. 
 

Jan van der Krabben 
 
 

 

Zet alvast in uw agenda! 
 
Op 30 september geven Koosje en Jan de Leeuw een 
lezing met als thema: ‘Terug naar de jaren ’50 en ‘60’. 
Aan de hand van foto’s en de verhalen uit het boek ‘Een 
te grote jas’ neemt Koosje u mee terug in die tijd. In de 
nieuwsbrief van september leest u hier meer over. 

 
 
 

30 september 

14:00 u.  

D’n Inloop 
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Mijn kennismaking met BRES activiteiten deel 3 
 

Het derde deel van mijn reis langs BRES activiteiten (Miek Scheffers) 
 

Wandelclub 
Op donderdagmorgen tegen half tien, meldde ik mij bij den Durpsherd om mee te 
wandelen. Het bleef erg rustig buiten. Wel had ik een aantal mensen met een paraplu naar 
binnen zien gaan. Toch maar even binnen gaan kijken. En ja hoor daar zat een aantal 
mensen klaar gewapend met paraplu. Klokslag half tien vertrokken we uit den Durpsherd 
voor een wandeling van drie kwartier, met het vooruitzicht dat we na afloop samen een 
kopje koffie/thee zouden drinken op de startplek.  
Het aantal deelnemers is vanwege de leeftijd en ook overlijden kleiner geworden. Er is nu 
een redelijk vaste groep van 10 dames en heren, maar niet altijd is iedereen er. In een 
rustig tempo lopen we door Berlicum. Broer van de Zanden is als coördinator van de 
wandelclub de marsleider. Langs de kapel steken we vervolgens de Sassenheimseweg 
over en lopen we door de wijk Westerbroek. Een van de deelnemers vertelt dat hij 
geboren en getogen is in Berlicum, maar tijdens de wandelingen nog steeds nieuwe 
weggetjes leert kennen. Vroeger duurde de wandeling een uur en werd er ook wel een 
bosgebied opgezocht. Maar met het stijgen van de leeftijd kiest men nu voor stoepen en 
verharde wegen. Ofschoon ook de opmerking langs komt dat lang niet alle stoepen in 
Berlicum en Middelrode seniorenvriendelijk zijn. Verder hoor ik dat die wekelijkse 
beweging volgens velen een bijdrage levert aan de gezondheid. Zo langzamerhand gaan 
we via de wijk Doornhoek, waar ik woon, weer terug naar ons beginpunt. Na drie kwartier 
zijn we terug bij den Durpsherd, waar de kopjes voor koffie en thee al op ons staan te 
wachten. Onder het genot van ook nog een lekker chocolaatje wordt er nog gezellig 
gekletst. Zoals bij de andere activiteiten is ook hier het omkijken naar elkaar belangrijk. 
Deze keer jammer genoeg geen foto, want ik had mijn telefoon niet meegenomen. Ik zal 
dus nog een keer aansluiten bij de wandelclub. Wilt u ook aansluiten, geen probleem. Zorg 
dat u op donderdagmorgen iets voor half tien bij den Durpsherd bent. Medelopers zijn van 
harte welkom! 
 

Keezen en tokken 
Wat een ontzettend leuke en gezellige ervaring, mijn 
bezoekje aan de donderdagavond”: “Keezen en 
Tokken. Ik had geen idee wat ik me bij de spellen 
moest voorstellen. Enthousiast onthaald door de 
aanwezige dames, werd ik gelijk aan een van de tafels 
gezet om keezen te spelen. Ik kreeg eerst wat uitleg. 
Keezen is een combinatie van het bordspel mens erger 
je niet en het kaartspel pesten. En wie heeft die spellen 
niet gedaan in zijn jeugd en daarna?  
Als je ooit Mens Erger Je Niet gedaan hebt, zijn de 
Keezenspel regels niet heel lastig voor je. De basis van 
mens-erger-je-niet is namelijk ook de basis van het 
Keezenspel en de borden lijken ook erg op elkaar. Het 
verschil zit erin dat je hier niet dobbelt, maar juist 

kaarten gebruikt om je pionnen over het bord te verplaatsen en tegenstanders te 
dwarsbomen. De naam Keezenspel komt van het woord 'kezen', wat een verbastering is 
van het Franse woord 'caisse', wat 'kist' betekent. Dit verwijst naar de kist waarin de 
pionnen werden bewaard. Het een zeer oud spel, dat in Nederland herontdekt is en 
tegenwoordig heel populair is. Er bestaan inmiddels Nederlandse kampioenschappen 
Keezen. Ik heb tijdens het spelen gemerkt dat het dwarsbomen van elkaar heel wat 
plagerijen oplevert. Je zult maar bijna je laatste pion in het thuishonk hebben en dan 
geruild worden met de pion van een tegenstander. Je kunt dan je ronde met een pion 

opnieuw beginnen ☹. En dat overkomt je dan drie keer: Mens erger je niet! 

Ik heb bij de donderdagavondgroep keezen en tokken een heel gezellige avond gehad. Ik 
kan u alleen maar aanbevelen: sluit aan! 
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Bij thuiskomst heb ik besloten om het spel ook zelf aan te schaffen om het met onze vier 
kleinzonen te kunnen spelen. Plezier verzekerd! 
 

Sjoelen 
Sjoelen, wie heeft het niet gedaan? Ik speel het nu weer 
regelmatig met onze kleinzonen.  
Op donderdagmiddag ben ik bij d’n Inloop binnengelopen 
bij de sjoelclub. Het was net pauze. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee werd er aan een lange tafel 
gezellig gebuurt met de buurvrouw en buurman door de 
ruim 20 deelnemers. Ik werd gastvrij ontvangen door 
gastvrouw Judith en uitgenodigd om na de pauze mee te 
doen. En ofschoon het meedoen op dat moment niet 
lukte, voelde ik me meteen erg welkom. Het was voor mij 
ook grappig om te merken hoeveel gezichten je herkent. 
En op mijn vraag wat nu het belangrijkste was, de pauze 
of het sjoelen, kreeg ik als antwoord, beide uiteraard, ook 
tijdens het sjoelen kletsen we met elkaar.  
Eerst een aantal (vijf) potjes sjoelen, dan gezellig koffie of theedrinken en daarna weer 
een aantal potjes. De leden spelen voor hun plezier en hebben het heel gezellig met 
elkaar, maar dat neemt niet weg dat ze soms ook behoorlijk fanatiek zijn. Pure 
ontspanning voor de één, topsport voor de ander. De sjoelclub maakt er, in mijn ogen, elke 
week een gezellige middag van. Interesse om deel te nemen? Neem contact op met 
Judith Lips (judithlips@planet.nl).  
 

Koersbal 
Op naar koersbal in d’n Inloop. Ik was wel benieuwd want 
ik had geen idee wat dat spel nu eigenlijk inhield. Tien 
dames en heren waren op vrijdagmiddag met het spel 
bezig. Er lag een lange groene loper uit. Een kleine witte 
bal en acht koersballen (vier bruine en vier zwarte) 
bepalen het spel. De ballen deden mij denken aan die 
bolvormige edammer kazen die aan de boven- en 
onderkant een beetje plat zijn. De bedoeling van het spel 
is de koersbal (bruine of zwarte bal) zo dicht mogelijk bij 
de kleine witte bal te rollen. Koersbal lijkt enigszins op 
Jeu de Boules, maar er zijn verschillen. Zo mag er bij 
koersbal alleen worden gerold, niet gegooid. De speciale 
ballen hebben een zwaartepunt dat niet in het midden 
ligt, waardoor ze niet rechtuit rollen. De koersbal op de 

goede plek krijgen is daardoor een stuk lastiger. Oefening baart kunst heb ik gezien, een 
aantal deelnemers zijn echte profs!! 
Het spel wordt in duo’s gespeeld.  Gastvrouw Ine Bissels legde aan mij uit dat bij 
binnenkomst iedere deelnemer een nummer kreeg en dat uit een lijst blijkt wie tegen wie 
speelt, zodat je uiteindelijk tegen iedereen speelt. Er wordt per duo dan gedobbeld wie als 
eerste het spel begint. Wat mij opviel was de gezelligheid onderling, er werd veel gelachen 
met elkaar, zaken die zich in Berlicum/Middelrode afspelen werden besproken en van 
verschillende kanten belicht. Tijdens de koffie/theepauze was er ook aandacht voor het 
wel en wee van elkaar.  
Een hechte groep, de koersballers, die echter graag wat nieuwe leden ziet aanschuiven. U 
bent er van harte welkom! En mocht u denken dat oprapen van de bal vanaf de grond dat 
lukt mij niet meer, daar hebben ze een handig hulpmiddel voor. Tijdens de zomermaanden 
ligt koersbal stil, in september kunt u aansluiten. 
 

Zo langzamerhand wordt mijn lijstje van te bezoeken activiteiten kleiner. Ik heb er nog een 
aantal te gaan. De tot nu toe door mij bezochte activiteiten vielen vooral onder de R uit 
BRES, recreatie. De volgende nieuwsbrief meer aandacht voor de B 
(belangenbehartiging), E (educatie) en S (solidariteit).  

mailto:judithlips@planet.nl
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“Fantasie van Paul“  
 
Twee mollen 
 

Ik zag twee mollen aan de sleutel 
Die leefden in de ondergrond 
Ze haalden noten naar beneden 
Dat was waaruit hun werk bestond 
De eerste zei ik maak een bes dat mag je heus wel weten 
De tweede zei helaas helaas, mij zijn ze weer vergeten 
 

Paul Vriends  

 
 

DEZE ZOMER ZIJN ER WEER VEEL ZOMERACTIVITEITEN! 
 

Normaal gesproken zijn de activiteiten van seniorenvereniging BRES in juli en augustus 
beperkt. We hebben echter met alle vrijwilligers contact gehad om te kijken welke 
activiteiten we in deze maanden door kunnen laten gaan. Dit omdat er al zoveel 
activiteiten/contacten voor ouderen wegvallen, zeker als er sprake is van hulp, mantelzorg 
en vakantie van kinderen. Wij zijn blij dat we dit voor u hebben kunnen regelen en hopen 
dan ook van harte dat u gebruik maakt van de mogelijkheden die wij bieden.  
  

Binnen de gemeente Berlicum/Middelrode worden door meer organisaties bijeenkomsten 
geregeld. Daarvoor verwijzen wij naar de flyers van Bint die o.a. in de Brug zullen 
verschijnen. 
  

WAT IS ER BIJ BRES GEREGELD IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS? 
 

Elke dinsdagmorgen om 09:30 uur fietsen (vertrek bij d’n Inloop) 
Elke donderdagmorgen om 09:30 wandelen (vertrek vanuit den Durpsherd) 
Elke woensdagmiddag om 14.00 uur ontmoetingsclub De Driewiek (d’n Inloop) 
Elke dag: kunnen mensen gebruik maken van de DUOFIETS.  
Rikken en jokeren: op donderdagavond 3 juli, 17 juli en 31 juli om 19:30 uur (d’n Inloop). 
Zondagsoos: om de week op zondagmiddag om 14:00 uur (d’n Inloop) 
Koffie bij Kitty: gezellig samen koffiedrinken in de tuin Heikantsehoeve 50 op woensdag 
16 juli en woensdag 20 augustus om 10.00 uur 
Biljarten: bij opening van den Durpsherd (na 18 augustus) kan er weer gebiljart worden. 
Uitstapjes: Theetuin Atelier Achteraf op 10 juli, Kersvers op 22 juli en Giethoorn op 24 juli 
Kienen: 29 juli 14.00 uur: in de Inloop.  
Twee lezingen van de museumgroep: 22 juli en 13 augustus om 19.30 u. (d’n Inloop) 
Bowlen: Bij het Dierenbos om 14.00 uur op 28 juli en 25 augustus. 
Fietstoertochten: 2 juli en 27 augustus: zijn al volgeboekt. 
Het zijn veel activiteiten. Wij zijn er trots op dat we dit met behulp van de vrijwilligers 
allemaal kunnen organiseren en de kosten heel laag kunnen houden. We hopen dan ook 
van harte dat er veel deelnemers komen.  
 

VOOR MEER INFORMATIE VERWIJZEN WIJ NAAR DE MAANDELIJKSE AGENDA EN 
DE INFORMATIE IN DEZE NIEUWSBRIEF.  
 

Wij wensen u een mooie zomer toe en hopen elkaar op een van de activiteiten te 
ontmoeten. 
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De Sint Jan in beeld 
 
Liefhebbers van kunst en cultuur, 
 
Vorig jaar kwam het verzoek van het bestuur van de BRES om ook in de zomermaanden 
activiteiten te ontplooien voor de leden en wij zijn daarop ingesprongen met het idee om 
een lezing te laten verzorgen, passend binnen de kunst en cultuurgroep. Dhr. René 
Reijnen heeft ons toen uitgebreid laten kennismaken met het leven en werk van Esscher. 
 

Omdat het toen een groot succes was willen ook dit jaar een informatieve avond 
organiseren. En ook nu heeft René zich bereid verklaard om ons weer wijzer te maken.  
Deze keer gaat hij het uitgebreid hebben over de 
Sint Jan.  
Als inwoners van Berlicum/ Middelrode is deze 
gotische kathedraal natuurlijk bij iedereen 
bekend en hoogstwaarschijnlijk heb je er ooit 
een kaarsje opgestoken bij Maria. 
 

Deze kerk, begonnen als Romaans kerkje, is 
door de eeuwen heen verbouwd, verbrand, weer 
opgebouwd en is één van de 4 schatten van 
Brabant. (naast Kasteel Heeswijk, de Grote kerk 
in Breda en de Markiezenhof in Bergen op 
Zoom) 
En kennen jullie het verhaal achter het wonder van Maria, de Erwtenman, de bellende 
engel en de raampartij met de afbeelding van de Twin Towers? 
Dit alles en nog veel meer zal ongetwijfeld op deze avond aan bod komen. 
 

Als je belangstelling hebt om te komen dan graag op tijd opgeven. 
 

Wanneer:  22 juli 
Aanvang:  19.30 
Locatie:  d’n Inloop 
Kosten:  € 5,00 inclusief koffie/thee 
Opgeven vóór: 11 juli  
Bij Marja: mpdebruijne@gmail.com of Gerda: hansengerdavanhaaren@hetnet.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit jaar organiseert de Dorpstafel samen met de Volkstuinen op maandagochtend 
"Koffie in de tuinen". We starten op 7 juli en eindigen op 25 augustus. 
Iedereen is weer van harte welkom. De koffie is gratis, maar wel graag zelf een beker 
meenemen. 
 

De Dorpstafel is er dan ook voor eventuele vragen. 
Laten we hopen dat het weer ons goedgezind is dan wordt het weer een super samenzijn. 
Tot ziens op 7 juli! 
 

  

mailto:mpdebruijne@gmail.com
mailto:hansengerdavanhaaren@hetnet.nl
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WereldKunst, Wereldschilders & Wereldmusea  
 

Op woensdag 13 augustus om 19:30 u. komt Rob van Eck een thema-avond verzorgen.  
Hij geeft een schitterende presentatie met de titel: Wereldschilders & Wereldmusea. 
Voor de pauze: de 8 grootste schilders aller tijden, hun leven en hun werk. De mooiste, 
ontroerende en vrolijke verhalen. Hun werk komt bijna tot leven door de mooie 
afbeeldingen, animaties en films. We kijken o.a. naar het bijzondere leven en werk van 
Michelangelo, Rembrandt en Monet. 
Na de pauze: de 8 belangrijkste musea. We bezoeken over de hele wereld de mooiste 
en meest imposante musea. We nemen een kijken buiten en natuurlijk binnen en horen 
anekdotes. Via schitterende foto’s, animaties en video’s komen de bijzondere gebouwen, 
hun geschiedenis en de kunstcollectie voor ons tot leven. Tip: we kijken ademloos naar de 
laatste uren van Pompeï, voor, tijdens en na de uitbarsting. 
 

De presentatie is professioneel gemaakt met prachtige foto’s en enkele video’s, 
ondersteund door live gesproken tekst en bijbehorende muziek.  
Als je belangstelling hebt om te komen dan graag op tijd opgeven. 
 

Wanneer:  13 augustus 
Aanvang:  19.30 uur 
Locatie:  d’n Inloop 
Kosten:  € 5,00 inclusief koffie/thee 
Opgeven vóór 1 augustus  
Bij Marja: mpdebruijne@gmail.com of Gerda: hansengerdavanhaaren@hetnet.nl 

 
www.wereldpresentaties.nl 
 
 

KOFFIE BIJ KITTY 
 

Ook dit jaar stelt Kitty haar prachtige tuin weer open om 
er gezamenlijk koffie te drinken en te genieten van haar 
prachtige landelijke tuin. Een unieke plek waar je nog 
onder prachtige oude bomen kunt genieten van de 
landelijke sfeer.  
 

U bent welkom op woensdag 16 juli of woensdag 20 
augustus om 10.00 uur op het adres: Heikantsehoeve 51.  
 

Een fietstochtje of wandeling naar dit adres is zeker ook 
de moeite waard!  

mailto:mpdebruijne@gmail.com
mailto:hansengerdavanhaaren@hetnet.nl
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Duofietsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extra kienmiddag op dinsdagmiddag 29 juli 2025  
van 14:00 uur tot 16:30 uur. 
 

Jazeker, een extra kienmiddag staat gepland! 
Op dinsdagmiddag 29 juli 2025 van 14:00 uur tot 16:30 uur 
in d’n Inloop. 
Let op, anders begint het altijd om 13:30 uur, maar voor 
deze keer is de tijd aangepast. We beginnen met kienen om 
14:00 uur. Uiteraard is de deur al eerder van het slot. 
 

Graag willen Gerda en ik een groot aantal enthousiastelingen ontvangen op deze 
kienmiddag. Voor ons maakt het niet uit of er kien of bingo wordt geroepen. Als de juiste 
cijfers maar zijn doorgekruist. 
 

De entreekosten € 6,50. Hiervoor krijgt u koffie of thee en 10 speelrondes met kans op 
prijzen. 
 

Tot 29 juli! 
Groet van Tineke van Helvoort  
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Tuinbezoek bij theetuin Atelier Achteraf op 10 juli 2025 
 

BRES gaat op bezoek in een prachtige privé-
tuin van ongeveer 2.000 m² aan de 
Heikantsehoeve 1 in Berlicum. Onze 
gastvrouw Helma geeft een persoonlijke 
rondleiding van ongeveer anderhalf uur.  
Ze vertelt alvast: “Veel mensen zeggen dat ze 
in mijn tuin altijd weer iets nieuws ontdekken. 
Gasten noemen het vaak een verrassende 
plek, met allerlei doorkijkjes en verborgen 
hoekjes. Volgens bezoekers is het een tuin 
waar je blijft kijken. Ik vind het leuk om mijn 
tuin te delen, vooral met mensen die graag 
rondkijken en vragen stellen.  

Geen officiële tuin met bordjes, maar gewoon een plek waar van alles te zien is, ook mijn 
zelfgemaakte keramiek.” Voor meer informatie: www.atelier-achteraf.nl. 
 

Aanvang tuinbezoek 13:30 u.  
De kosten zijn € 7,50 pp, incl. thee of koffie (ter plekke contant te voldoen).  
Eigen vervoer. 
 

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers (op volgorde van aanmelding). Bij grotere 
belangstelling kan een extra groep op donderdagmorgen 10 juli en/of zaterdagmorgen  
12 juli de tuin bezoeken. 
Wilt u deelnemen: meld u via e-mail aan bij Miek Scheffers: mieks@bres.nl.  
Er geldt de volgorde van aanmelding. U ontvangt een bevestiging. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
"Klein, Kruipend en soms (Op)Vliegend Beestenspul” 
 

Jan van Hasselt maakt korte, grappige gedichtjes met altijd insecten als onderwerp. Hij wil 
zijn “hersenspinseltjes” graag met ons delen. 
 

➢ Onze grootste wesp, de hoornaar heet in het Brabants: heers. 

Waar die steekt, voelt ook een paard iets zeers. 
Vaak worden deze horzels genoemd; maar het zijn wat groot uitgevallen wespen 

 

➢ Een vlieg wier larve bij mens of dier komt in maag of huig 

draagt met eer de naam vlieg-tuig. 
Paarden en koeien worden op het geluid van deze insecten erg onrustig.  
Deze vliegen heten ook wel horzels. 
 

Jan van Hasselt  

 
  

http://www.atelier-achteraf.nl/
mailto:mieks@bres.nl
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OP STAP MET… Natuurlijk Kersvers 
Zomeractiviteit 
 
Wanneer: dinsdag 22 juli. 
Hoe laat: 13:00 u 
Waar: Aan de voorkant van d’n Inloop. 
Hoe komen wij daar: Carpoolen, chauffeur 
krijgt een vergoeding van € 0,40 de km. 
Wat gaan wij daar doen: Gezellig 
koffiedrinken met gebak en kersen proeven 
Wat gaat dat kosten: € 12,50 voor  
koffie-gebak-kersen proeven carpoolen  
 

Welkom bij Natuurlijk KersVers! 
In het prachtige buitengebied van Kerkdriel vind je onze fruitgaard. 
Wij zijn Bart en Antoinette, samen wonen wij al 35 jaar op deze prachtige plek aan de 
Noordbeemdenweg 8.  
 

Naast de teelt van de kersen hebben wij ook onze boerderijwinkel, die we vullen met de 
lekkerste producten uit de streek. Al onze favoriete producten brengen wij samen in de 
boerderijwinkel van Natuurlijk KersVers, van groenten en fruit tot vlees en eieren. 
 

Een paar jaar geleden merkten we dat fietsers en wandelaars ook graag een stop 
maakten bij onze kleine verkoopstal en dat de koffie voor onze collega’s in de boomgaard 
ook goed in de smaak viel bij onze gasten! Wij genoten zo ontzettend van al het bezoek bij 
Natuurlijk KersVers, dat we aan onze boerderijwinkel een terras hebben gemaakt. Hier 
kan iedereen in het kersenseizoen genieten van een hapje, drankje en uitzicht op onze 
bloeiende fruitgaard. 
 

Nu heel wat jaren later hebben wij 5 hectare kersen die wij overkapt hebben staan. 
 

Het terras 
Vanaf het moment dat onze kersenbomen beginnen te bloeien tot aan het einde van het 
seizoen, openen wij de deuren van ons (overdekte) terras. Zo kan iedereen onder het 
genot van een hapje en een drankje genieten van het uitzicht op onze fruitgaard. 
Bestel op ons terras een lekker kopje koffie, thee, fris of een biertje. Geniet van onze 
zelfgemaakte appeltaart, broodjes, soep en van ambachtelijk ijs met fruit uit onze eigen 
fruitgaard. 
 

Aanmelden: Tot en met 8 juli. 
Liefst via de mail kbojanine@kpnmail.nl of telefoon 073-5032036. Het bedrag overmaken 
bij aanmelding NL54RABO 0113538456 t.n.v. Seniorenverenigingbres onder vermelding: 
Kersvers 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:kbojanine@kpnmail.nl
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Driewiekjournaal 
 

Wat ’n lieve en gulle mensen hebben wij toch in ons durpske… 
Een paar weken geleden had Zeeman een actie voor het verzamelen van garen/wol. 
Zoals jullie zien hebben wij 3 grote zakken wol in ontvangst mogen nemen.  Mijn dank 
gaat ook uit naar Sharon, bedrijfsleider van Zeeman Berlicum en het geweldige personeel. 
Ook naar alle lieve mensen uit 
Berlicum en de regio die een warm 
hart toedragen aan de 
voedselbank. 
 
Toen ik tig jaar geleden de 
Driewiek overnam van Jenny 
steunden wij het Nationaal 
Ouderenfonds. Veel geld 
overmaken en dan: “Dankjewel, 
het komt op de grote hoop”. 
 

Dus tijd voor iets anders. Ik hoefde 
niet lang na te denken om een 
goed doel te vinden, want de 
voedselbank heeft mij altijd na aan 
het hart gelegen. 
Nu maken wij van dicht bij mee wat er met ons ‘geld’ gedaan wordt. 
Wij hebben een contactpersoon: Ben Ribbens. Hij is ons aanspreekpunt voor vragen waar 
de behoeften liggen bij de mensen die gebruik maken van de voedselbank. 
Wij zijn heel blij en trots dat wij iets kunnen doen voor die mensen uit onze regio. 
 

Tot het volgende Driewiekjournaal,  
Janine 
 
 

Oproep aan de gebruikers van d’n Inloop 
 

Het blijkt lastig voor de gebruikers om onderscheid te maken tussen papier, 
plastic, afval enz.  In het verleden zijn er diverse malen briefjes geplakt om 
geen plastic in de vuilnisbak naast de aanrecht te gooien.  
Dit staat ook vermeld op de deksel.  
 

Vaak moeten we het vuilnis opnieuw sorteren omdat de splitsing niet goed 
wordt uitgevoerd. Dat is voor niemand een favoriete bezigheid maar ja, het 
moet wel gebeuren.  
 

Dus bij deze nogmaals het verzoek van de beheercommissie: 
Plastic: In de gele plastic zak achter de eerste deur van de schuifkast 
Papier: in de prullenbak bij het bureau van onze secretaris Marij 
Afval: in de afvalbak naast de aanrecht. Als de zak vol is kan het afval 
worden gedeponeerd in de zwarte bak van onze buren. 
Lege plastic statiegeldflessen: in de mand naast de aanrecht 
Lege wijnflessen: in de mand naast de aanrecht 
Lege bierflessen: in de bierkratjes in de kast 
Lege blikjes: in de plastic zak naast de aanrecht. 
 

Fijn als alle gebruikers hiermee rekening houden.  
Scheelt een hoop ergernis en werk! 
 

We rekenen op uw medewerking. Alvast bedankt en vriendelijke groet, 
Beheercommissie d’n Inloop    
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Vitaliteitsdag Berlicum/Middelrode 

 
Een korte, maar waardevolle check-up voor uw gezondheid! 
 

Op woensdag 1 oktober 2025 organiseren we (Bint) op locatie De Moerkoal, Driezeeg 20, 
5258 LE Berlicum, een inspirerende Vitaliteitsdag speciaal voor 65-plussers. Geen hele 
dag vol activiteiten, maar een persoonlijke afspraak van ongeveer een uur waarin u op een 
laagdrempelige manier meer inzicht krijgt in uw gezondheid en vitaliteit.  
 

Wat houdt het in? 
Tijdens deze vitaliteitsdag kunt u deelnemen aan een (gratis) 
laagdrempelige fitheidstest, speciaal ontwikkeld voor senioren. 
Het programma duurt +/- een uur per persoon en bestaat uit: 

- Een persoonlijk gesprek over leefstijl, beweeggedrag en 
gezondheid; 

- Circa 7 eenvoudige testjes (conditie, spierkracht, balans, 
lenigheid, coördinatie e.d.); 

- Een eindgesprek met persoonlijk vrijblijvend advies van 
een professional; 

- De mogelijkheid om gezellig een kopje koffie/thee te 
drinken en andere deelnemers te ontmoeten. 

 
 
Zet woensdag 1 oktober 2025 alvast in uw agenda! 
 
 
 

Heeft u vragen, wilt u op de hoogte blijven, mail dan gerust alvast naar 
buurtsport@bintwelzijn.nl  
 

 
Een kleine bijdrage uit het Aa-dal 
 

Een vogel die zich op dit moment frequent laat horen is de Koekoek. 
Vanaf half april tot half augustus hoort men de koekoek de hele dag roepen.  
 

Ze maken geen nest, maar het vrouwtje legt haar ei in 
het nest van een rietzanger, rietgors of kleine karekiet. 
Zij past haar ei zo aan dat het lijkt op die van de 
gastvrouw.  
 

Het verhaal is bekend het koekoeksjong gooit de andere 
eieren uit het nest Zodat hij/zij het rijk alleen heeft en de 
gastouders zich uit de naad moeten werk om het 
koekoeksjong te voeren. 
 

Half augustus vertrekt de koekoek weer naar het zuiden 
zonder zijn/haar kind gezien te hebben. 
 

Ton Smits 

 

Noteert u alvast in uw agenda!  
 

10 september (19:30 u.) geeft Ton Smits, BRES-lid, excursieleider en vrijwilliger van de 
Vogelbescherming een lezing over vogels, vlinders en planten in het Aa-dal bij BRES in 
d’n Inloop. 
 
Uitgebreidere informatie leest u in de Nieuwsbrief die eind augustus in de brievenbus valt.  

mailto:buurtsport@bintwelzijn.nl
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Museumgroep doet verslag 
 

Een uitstapje naar een wereld van glas 
 

Twintig personen konden zich maar inschrijven voor het bezoek aan het glasmuseum en 
de glasblazerij in Leerdam op 5 juni en die waren snel gevonden. 
 

Dicht bij de fabriek, die het bekende Leerdamglaswerk machinaal vervaardigt, konden we 
parkeren en een wandeling bracht ons naar een mooi havengebiedje. Over kinderkopjes 
liepen we tussen mooie oude gebouwen en de vele pleziervaartuigen die lagen 
aangemeerd op het water. De houtloods lag aan het einde: een ruim opgezet gebouw 
waarin een gezellig restaurant en de glasblazerij zijn gevestigd. We genoten van koffie en 
appeltaart en konden daarna aanschuiven op de 
tribune in de glasblazerij vanwaar we het hele 
proces van het scheppen van een kunstwerk vanaf 
het begin konden volgen. Een meesterglasblazer 
vervaardigde een grote vaas in opdracht. Hij werd 
geassisteerd door enkele assistenten en de 
opdrachtgeefster stond er met haar neus bovenop. 
Het commentaar werd verzorgd door iemand met 
een microfoon. 
  
Alle ambachten roepen altijd bewondering op en het 
glasblazen zeker. Er is veel vuur, spierkracht en 
beheersing voor nodig. Het kleine gloeiende 
klompje in het begin groeide door het regelmatig in 
de hete oven met glasdeeltjes te houden en moest 
telkens en telkens rondgedraaid, verwarmd en weer 
afgekoeld worden. De assistente blies op de juiste 
momenten lucht in het kunstwerk. De bijzondere 
vorm konden we na afloop aanschouwen, de 
kleuren echter niet. De vaas werd in een speciale 
ruimte gezet en moest vierentwintig uur afkoelen 
voor hij die kleuren prijs zou geven. Het hele proces 
nam een klein uur in beslag. 
 

Aan onze koffietafel werd daarna een lekkere lunch geserveerd. We bezichtigden na 
afloop een aangrenzende tuin waarin glazen kunstwerken tussen het groen stonden 
opgesteld.  
 

Voor het museum moesten we weer in de auto. De geëxposeerde kunstwerken konden we 
nog meer op waarde inschatten nu we het hele lange proces van vervaardiging hadden 
meegemaakt. Talloze glasserviezen en voorwerpen waren te bewonderen in de vitrines. 
Over de abstracte kunstwerken op de bovenste verdieping waren de meesten erg 
enthousiast. Glas als pure kunst, heel mooi. 
  

Het weer was te slecht om de tuinen rondom het museum te betreden. Vanuit de ramen 
zagen we in vele kassen glazen creaties, alsook in de perken. 
De wetenschap dat op de A2 al vrij vroeg dagelijks enorme files ontstaan en zeker zo voor 
Pinksteren, joeg ons in de auto’s. Vrijwel probleemloos bereikten we Berlicum. 
We keken terug op een heel aangename dag waar we van veel moois en gezelligheid 
hadden genoten. Heel hartelijk dank Maria en Kitty voor de perfecte organisatie! 
 

Annette François 
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Zweeds raadsel (gemiddeld)  

 
 
Oplossing op blz. 24  
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DE WERELD VAN: KLANTENKAARTEN, PUNTEN EN ZEGELS. 

 
Ik ben een jonge god van medio 80 en wordt steeds meer 
geconfronteerd met de klantenkaart en het sparen van zegels en 
punten. 
 
 

Ik heb al enige jaren een lieve vriendin, die voor mij zorgt en naar mij omkijkt. Ik betrap mij 
erop, dat ik de laatste tijd, de wekelijkse folders en blaadjes bij haar doorkijk. Ik besteed 
zelfs aandacht aan de aanbiedingen van 1+1 en 2+2 gratis of met 25% tot 50% korting. 
 

Ik kreeg onlangs van haar te horen. "Schat jij betaalt altijd veel te veel ". Ik regel een 
Jumbo pasje voor jou. Dit houdt in, als ik bij de Jumbo boodschappen doe, mijn vriendin 
de punten krijgt. Voordat ik de winkel heb verlaten kan zij op haar mobiel zien wat ik heb 
gekocht. Met mijn punten krijgt zij dan gratis blokjes voor in de soep of andere zeer 
waardevolle zaken.  

 

Onlangs vroeg ik haar welke pasjes ze zoal heeft.  
Houd u vast: de Jumbo, de Plus (daarvoor gaat ze 
nu naar Heeswijk), de Sligro, Albert Hein, de Hema, 
het Kruitvat, de Lidl, Intra tuin, ICI Paris en 
Hunkemöller. 
Bij Albert Hein krijgt ze bonuspunten en de Lidl 
stuurde haar onlangs twee vorstelijke aanbiedingen: 
15% korting op de koffieroom en maar liefst 20% 
korting op de bananen. Ik drink de koffie zwart en 
hou niet van bananen.  
 

 
Door mijn interesse zei de lieverd: “Geef mij jouw mobiel even, dan installeer ik de Appjes 
wel even voor jou. Je kent mijn reactie wel: "Maar nu even niet schat".  
Gisteren was ik bij het Kruitvat. Een kind van amper 18 vroeg mij. "Heeft u een 
klantenkaart mijnheer?" Ik zei "Nee dame, mijn vriendin heeft ze allemaal, ik heb alleen 
maar contant geld.” Toen ik de winkel uitliep, hoorde ik haar denken: "Onder welke steen 
heeft die oude man gelegen?”  
 

"Moet ik mij nu echt gaan aanpassen aan deze wereld van klantenkaarten, punten en 
zegels? Betaal ik anders toch telkens veel te veel? Ik hou nu wel tijd over als ik elke week 
alle folders en blaadje niet meer hoef te lezen en de zegel- en puntenkaarten niet hoef bij 
te houden. 
 

Hoewel: volgende week is bij de Jumbo de romige tomatensoep 1+1 gratis met nog eens 
extra punten ??????? 
Een heerlijke kop tomatensoep is bij mijn vriendin ook gratis, dus wat zeur ik nou. 
 

Een oude man, maar niet zielig! 
 

Herman Schunselaar 

 
 
; 

 
  Geluk dat moet je sparen 

Als zegels op een kaart 

Want zonder wat reserves 

Ben je later ongelukkig bejaard 

  

Fem 
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Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief 

 

 
Uiterlijk 15 augustus vóór 12:00 uur.  

Het mag natuurlijk ook eerder         

 
Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of doe het in de 
brievenbus bij d’n Inloop, Kerkwijk 45A.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

 
 

 
 

Eerder onze nieuwsbrief lezen? 
 

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het 
weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze 
website www.bres.nl in de rechterkolom onder de vermelding ‘nieuwsbrief ……’. Als u 
daarop klikt, downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem lezen. Mocht u op een tablet lezen 
(of op uw telefoon), dan vindt u de download onderaan de pagina. 
 
 
 
 
 
 

 Oplossing puzzel 
 

Zweeds raadsel (gemiddeld) 
 
 
 

 
  

Heb je iets leuks of 
iets interessants te 
vertellen of wil je 
gewoon iets kwijt, 
schrijf het ons ! 

mailto:secretaris@bres.nl
http://www.bres.nl/
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