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Omdat ik de lente in huis wilde halen, had ik mijzelf deze 
week al verwend met veel bloemen in huis: tulpen, 
narcissen en hyacinten. Daar kan ik heel blij van 
worden.  
 

Daags daarna op weg naar Haarlem,  waar ik  zoals 
altijd 1 keer in de 14 dagen ga oppassen, overviel mij 
een gevoel van vrolijkheid en lichtheid. 
De zon scheen prachtig, het verkeer was niet te druk en de vogels in het 
polderlandschap waren talrijk: ganzen, eenden, zwanen, reigers en zelfs enkele 
ooievaars heb ik waargenomen. Wat is Nederland dan mooi! Een lange rit is dan 
geen opgave en ik kan daar intens van genieten. 
 

Waar ik ook blij van word deze maand: te weten dat in de algemene 
ledenvergadering van 18 maart 2025 het voorzitterschap naar verwachting zal 
worden overgedragen aan Paul Bosch, die sinds september “meeloopt”  met het 
bestuur om zich in te werken.  Zijn bijdrage als nieuwe voorzitter is meer dan 
welkom!  
 

Maar zoals iedereen weet is een bestuur van 5 leden aan de krappe kant. We 
streven naar een bestuur, bestaande uit 7 leden, zodat de taken beter en eerlijker 
kunnen worden verdeeld en er nieuwe activiteiten kunnen worden gestart. Er heeft 
zich spontaan iemand gemeld als aspirant bestuurslid en daar zijn wij heel blij mee!  
Miek Scheffers heeft aangegeven zich graag in te zetten voor seniorenvereniging 
BRES en ook zij zal als het goed is gekozen worden op de algemene 
ledenvergadering. In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. 
Wij nodigen u dan ook graag uit voor de algemene ledenvergadering op 18 maart 
a.s. om 14.00 uur in de Moerkoal. De uitnodiging hiervoor vindt u ook in de bijlage 
van de nieuwsbrief. 
 

Ik kijk uit naar de lente en naar het kunnen overdragen van een aantal taken, zodat 
ik tijd vrij krijg om daar ook daadwerkelijk meer van te kunnen gaan genieten. 
 
Liesbeth Steenbergen 
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Bereikbaarheid BRES 
 
Emailadres:    van:     tel:  
 
voorzitter@bres.nl    vacature 
secretaris@bres.nl   Marij van Dijk    06 - 57 415 232  
penningmeester@bres.nl  Hans van Beers   06 - 51 795 599 
liesbeth@bres.nl    Liesbeth Steenbergen  06 - 47 268 340 
seniorenvereniging@bres.nl  Marij van Dijk   06 - 57 415 232 
mieke@bres.nl    Mieke van Kesteren  06 - 53 132 031 
paul@bres.nl    Paul Bosch    06 - 51 185 632  
mieks@bres.nl    Miek Scheffers    
 

Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over activiteiten van BRES kunt u 
contact opnemen met: 
Marij van Dijk: (06 - 57 415 232) op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  
tussen 10:00 en 12:00 u. en donderdag tussen 14:00 en 16:00 u.  
of, bij geen gehoor, met: 
Liesbeth Steenbergen: (06 - 47 268 340), bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 u. 
 
 
 
 
Onze ledenadministratie 
 
 
Nieuwe aanmeldingen 
 
 

Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren: 
- invullen van het formulier op onze website www.bres.nl 
- de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl 
- even bellen met Ton den Besten: 06 - 12 675 364 
- briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum 

Na inschrijving sturen wij een bevestiging met ons informatieboekje en het “Onsje” 
van KBO-Brabant. 
 
 
Doorgeven van wijzigingen 
 
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als 
het gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. 
Helaas moeten wij constateren dat dit niet altijd goed 
gaat. Om die reden vragen wij u nadrukkelijk om alle 
mutaties met betrekking tot uw persoonlijke 
omstandigheden aan ons door te geven, zoals:  
- verhuizing, 
- verandering mailadres,  
- wijziging telefoonnummer,  
- wijziging bankgegevens e.d.  
 
Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig 
bijhouden.  
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Nieuwe leden 
 

 
 

 
José Pattinaja-van Pinxteren 
Ad Robbemondt 
 
 
 
 
 

 
 

Leden die ons zijn ontvallen 
 

We hebben afscheid moeten nemen van: 
 
 
Annie van Aarle-van Rooij 
Piet van Grinsven 
 
 
 

Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en gemis moeten dragen. 
 
 
Jarigen in maart 
 

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en 
gelukkig nieuw levensjaar toegewenst. 
Onderstaande kroonjarigen ontvangen een felicitatie met attentie. 
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt. Mocht dit niet het geval 
zijn, laat het dan minimaal twee maanden van tevoren weten. 
 

 
 
80 jaar 
Jos Abelen-Olyslagers 
Ellis Stroosnijder 
 

 
 
 
 
 

Namens het bestuur, een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren!  
 

  



 
6 

Miek stelt zich voor: 
 

Miek Scheffers, aspirant bestuurslid 
 
Samen met mij man Jos ben ik 47 jaar geleden in 
Berlicum neergestreken. Onze twee dochters zijn hier 
geboren en getogen. Vanwege hun studie zijn zij 
vertrokken uit Berlicum. Intussen zijn we een 
schoonzoon en vier kleinzonen rijker. 
 

Na mijn studie en een promotie aan de faculteit 
Chemische Technologie van de TU Eindhoven heb ik 
gekozen voor het onderwijs. 33 jaar heb ik in het 
voortgezet onderwijs gewerkt als docent scheikunde en 
natuurkunde, waarvan 30 jaar bij Gymnasium Beekvliet 
in Sint-Michielsgestel.  
De laatste tien jaar van mijn werkzame leven ben ik 
teruggegaan naar de TU Eindhoven waar ik werkzaam was als lerarenopleider 
scheikunde en verantwoordelijk was voor projecten voor middelbare scholieren en 
scholingsactiviteiten voor docenten scheikunde. 
Als hobby’s heb ik keramiek en zingen (bij het koor Forza Vocale in Berlicum). Ik 
ben graag bezig met kunstgeschiedenis en architectuur. We fietsen graag en 
bezoeken regelmatig musea.  
 

Twee jaar geleden zijn we lid geworden van BRES. Vrij snel daarna heb ik de 
administratie van de duofietsen opgepakt.  
Ik hoop u tegen te komen bij de activiteiten van BRES. 
 
 
Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2025 
 
Wij nodigen alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag  
18 maart 2025 om 14:00 u. in de Moerkoal in Middelrode. Na de vergadering zal er 
nog ruimte zijn voor een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.  
Rond 17:00 uur beëindigen we de bijeenkomst. 
De stukken voor de vergadering ontvangen de leden bij deze nieuwsbrief  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden ontvangen de stukken voor de vergadering in een aparte bijlage. 
Heeft u vragen, stel ze gerust. Zeker voor vragen over de financiën, is het fijn als u 
deze voor 12 maart even mailt: secretaris@bres.nl. Als we dan iets moeten 
uitzoeken, kunnen we dat van tevoren doen.   

Algemene 
Ledenvergadering  
BRES 
 
Op 18 maart 2025 
In de Moerkoal 
Om 14:00 u. 
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Column: Rimpels….   
 
Stelletje onbenullen 
 
Na een uitzending in de finaleweek van ‘de slimste mens’ (eind januari) zapte ik 
even langs enkele tv-zenders en kwam toevallig terecht in het programma 
‘Vandaag Inside’. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hadden 
schijnbaar de grootste lol over wat ze hadden uitgekraamd. De dagelijkse gast, in 
dit geval minister Mona Keijzer, zat meewarig voor zich uit te kijken.  
 

Het ging blijkbaar over Caroline van der Plas, fractievoorzitter van de BBB. De 
meest schandalige opmerkingen over haar vlogen over de tafel. Iedereen mag het 
zijne denken over haar politieke activiteiten, maar om zo respectloos een Tweede 
Kamerlid af te kraken lijkt natuurlijk helemaal nergens op. De bulderende 
lachexplosies van de drie heren en van het publiek vulden de tv-studio en de 
miljoenen huiskamers. Mona Keijzer trachtte haar collega nog enigszins in 
bescherming te nemen, maar het kwaad was geschied. 
 

Nadat ze minister Keijzer ook op forse wijze door de mangel hadden gehaald, 
kwam het gesprek plotsklaps op de oudejaarsrellen van een maand geleden. Hoe 
was het toch mogelijk dat zoveel Nederlanders de wettelijke verordeningen aan hun 
laars lapten en hulpverleners bekogelden met illegaal vuurwerk? In wat voor land 
leefden we toch waarin het gezag voor de overheid en voor de politie volkomen 
teniet is gedaan? Tal van voorbeelden wisten de heren, opnieuw gepaard met 
bulderend gelach, de huiskamers in te slingeren. 
 

Mijn geduld was op. Met grote ergernis drukte ik op de stopknop van de TV. Hoe is 
het mogelijk? De onbenullen, medewerkers van Talpa Network, hebben volstrekt 
niet in de gaten dat zij in grote mate mede debet zijn aan de teloorgang van 
normen en waarden. Door hun schandalige benadering van overheidsdienaren en 
gezagdragers dragen ze bij aan de verruwing van de samenleving waarin respect 
voor elkaar vaak ver te zoeken is. Het biedt veel jongeren én volwassenen een 
vrijbrief zich onbeschoft te gedragen in het publieke domein en via sociale media 
zoals X, Faceboek, TikTok en Instagram. Het enige wat de drie heren voor ogen 
staat, is het bijeen graaien van vele miljoenen euro’s, zonder enige reflectie op hun 
eigen functioneren.  
 

Ik ben me ervan bewust dat verzet hiertegen, 
trekken is aan een dood paard. Gemakkelijk 
wordt gezegd: ‘Och, dat moet kunnen, het is toch 
een gezellig programma, laat de mensen toch 
lachen!’ Natuurlijk, lachen is gezond, maar dat 
kan ook zonder het respect voor anderen uit het 
oog te verliezen. Sommige cabaretiers doen dat 
al meer dan vijftig jaar. Wij als ouderen moeten 
dat blijven uitdragen aan onze kinderen en 
kleinkinderen. Een heel klein beetje zal het toch 
wel helpen. Met die gedachte troost ik mezelf 
maar. 
 
Jan van der Krabben 
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Uit de oude doos….  
In 2013 publiceerde ik deze column in Balkumbrij magazine. Ik dacht destijds dat het 
tatoeëren van het menselijk lichaam wel zijn hoogtepunt had bereikt. Niets is echter 
minder waar. Tijdens mijn wekelijkse zwemuitje zie ik soms tientallen papa’s en mama’s 
die vol geschilderd met de meest vreemdsoortige tatoeages met hun kleintjes het bad 
instappen om het kroost watervrij te maken. Meewarig schud ik soms het hoofd. 
 

Groen en geel voor de ogen 
Tijdens het kijken naar voetbalwedstrijden op de TV wordt het me regelmatig groen 
en geel voor de ogen. Niet door de potsierlijk uitgedoste supporters. Daaraan zijn 
we intussen wel gewend. De verkleedmanie is in ons land tot grote hoogte 
gestegen. Nee, het betreft de talloze kleurschakeringen die het netvlies beroeren, 
veroorzaakt door de voetbalsterren zelf. Na elk doelpunt spat een kleurenpalet op 
het scherm uiteen van een kluwen uitbundig getatoeëerde juichende vedetten.  
 

Als je er op gefocust bent stuit je in een drukke winkelstraat op hetzelfde beeld. 
Tientallen lijven van vooral jonge mannen en vrouwen die beschilderd zijn als 
antieke lampenkappen. En dan te bedenken dat grote delen van het versierde 
lichaam door kleding bedekt zijn. Ook op onze stranden worden de ruggen, buiken, 
heupen, billen en borsten vol met tatoeages uitgelaten getoond. Als bont versierde 
totempalen verheffen ze zich te midden van de badgasten die het slechts met één 
kleurtje moeten doen: blank, bruin, zwart of mengvormen daarvan.  
 

Is tatoeage een specifiek verschijnsel van deze tijd? We weten beter. De 
geschiedenis van de mensheid blijkt zich telkenmale te herhalen. Zelfs Ötzi, de 
ijsmummie uit de Alpen, die zo’n 5350 jaar geleden leefde, had 59 tatoeëringen. Er 
zijn tatoeages op Egyptische mummies gevonden, die 
van 2000 vóór Christus dateren. Ook in de klassieken 
wordt er gerefereerd aan tatoeages bij de oude Grieken, 
de Germanen en nog meer volkeren.  
 

Wat bezielt de voetballers en al die anderen toch? 
Waarom laten zij hun lijf op zulke extreme wijze tooien 
met soms de meest navrante gedrochten? Wil men op 
exhibitionistische wijze uiting geven aan innerlijke 
gevoelens? Er zijn volop redenen te bedenken. 
 

In een artikel over tatoeage lees ik het volgende: ‘Het is 
de uiting van een esthetisch gevoel. De tatoeage wordt 
als een sieraad voor het lichaam beschouwd. Het geeft 
status in een groep en is tevens een vorm  van 
identificatie. Voorts kan een cosmetische reden de aanleiding zijn, bijvoorbeeld om 
brandwonden of littekens minder opvallend te maken. Een drijfveer kan ook zijn om 
anderen te intimideren (denk aan criminele jeugdbendes in de USA). In sommige 
culturen heeft het te maken met de volwassenwording. Daar is het gebruikelijk om 
zich bij het bereiken van de puberteit te laten tatoeëren. Tenslotte kan het een 
uiting zijn van ‘het roer omgooien’ en zo te laten zien dat je veranderd bent.’  
Mijn inschatting is dat ik de voetbalhelden veelal moet scharen onder de kopjes 
‘esthetisch’, ‘status’ en ‘intimidatie’.  
 

Het zich laten tatoeëren gebeurt vaak in een opwelling. Hoe snel kan tijdens een 
vakantie een verliefd stelletje niet verleid worden bij elkaar de namen te laten 
prikken? Na enige tijd is de verliefdheid over. Wat nu? Een getatoeëerde opa aan 
de wandel met zijn kleinkind biedt ook niet het meest fraaie beeld. Het schijnt meer 
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en meer voor te komen dat de drager van een tatoeage spijt krijgt.  Winkels om 
tatoeages te laten verwijderen schieten blijkbaar als paddenstoelen uit de grond. 
Het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de huid schijnt moeilijk te zijn. 
Jaren zijn ermee gemoeid (en veel geld) om tot een goed resultaat te komen.  
Het verschijnsel laat zich niet gemakkelijk beteugelen. Voetbalvedetten zijn vaak 
helden voor  jeugdige sporters. Vooralsnog laten die zich met plezier door hen 
inspireren. Met het gevolg dat het me tijdens kijken naar voetbalwedstrijden nog 
dikwijls groen en geel voor de ogen zal worden.  
 
Jan van der Krabben 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRES leest en deelt 
 
 
Boek:  Het kleedje voor Hitler – een 
familiegeschiedenis (2024) 
Auteur:  Bas von Benda - Beckmann 
Uitgever:  Em. Querido’s UitgeverijThe house of 
books 
 
Opgroeiend in een Duits-Nederlands gezin raakte Bas von 
Benda-Beckmann al vroeg gefascineerd door de Tweede 
Wereldoorlog.  
 
Toen hij dertien was hoorde hij voor het eerst dat zijn 
oudtante Luise de weduwe was van Hitlers trouwste 
generaal, Alfred Jodl, die tijdens het Proces van Neurenberg 
als oorlogsmisdadiger ter dood was veroordeeld en later dat Luises jongere zus Tini eerst 
partijlid werd maar later een relatie kreeg met een half-Joodse arts en bevriend raakte met 
een van de samenzweerders tegen Hitler. 
 
Von Benda-Beckmann gaat op zoek naar het naziverleden van zijn grootouders en 
oudooms en -tantes, die de grote geschiedenis van zo dichtbij meemaakten. Hij stuit 
daarbij op de anekdote over het kostbare tafelkleedje met jachttaferelen dat de familie aan 
Hitler zou hebben geschonken. Wat klopt er eigenlijk van dit verhaal en wat zegt het ons 
over de omgang met het naziverleden in Duitse families?” 
 
Maarten ’t Hart noemt Het Kleedje voor Hitler in een recensie een ‘fantastisch en 
ongelofelijk boek’ en vergelijkt het met De eeuw van mijn vader van Geert Mak. 
Frank van Vree schrijft in de Groene Amsterdammer “Het resultaat is ernaar: Het kleedje 
voor Hitler is niet alleen kritisch, onthullend en goedgeschreven, maar ook onwaarschijnlijk 
fascinerend. Al in de eerste hoofdstukken wordt duidelijk waarin de kracht van deze 
familiegeschiedenis ligt: de rijkdom van de bronnen in combinatie met een groot 
doorzettingsvermogen en een grondige kennis van de Duitse geschiedenis”. 
 
Jan van der Krabben  
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Filmavond in d’n Inloop  
 
Ruim 8 jaar geleden ben ik gestart met het vertonen van 
films in d'n Inloop. 
 

Aanvankelijk uit de verzameling van mijn zoon en later uit 
de bieb in Den Bosch. In totaal heb ik in die periode een 
150-tal films gedraaid. Het was soms lastig om 
interessante, boeiende films te vinden, maar het babbeltje 
en drankje na afloop waren altijd gezellig.  
 
Toen de beschikbaarheid van goede films bij de bieb 
opdroogde en is er besloten gebruik te maken van Netflix. 
Of het nu kwam door de nasleep van de corona periode of 

door Netflix, de belangstelling liep terug naar een enkeling en soms 
tot nul.  
 

Ik besloot een aantal maanden geen films te tonen en te wachten 
op een reactie van de leden. Die kwam niet, zodat ik moest 
vaststellen, dat de behoefte er niet meer is.  
 

Ik dank de bezoekers van de afgelopen jaren en vooral mijn steun en toeverlaat 
Tini Vooijs, die er altijd was voor de ontvangst en om koffie en thee te zetten.  
Ik hou het aanbod van Netflix in de gaten en mocht er een echt goede film voorbij 
komen dan meld ik mij vroegtijdig, dat we nog eens proberen. 
Het gaat jullie goed!  
 
Herman Schunselaar 
 
 

 
Fietstourtochten 2025 
 
De nieuwe datums van de fietstourtochten van 2025 zijn. 
 
1ste tocht op woensdag 21 mei 
2de tocht op woensdag 2 juli  
3de tocht op woensdag 27 augustus  
 
We vertrekken om 9.30 uur bij de inloop. 
We zijn om 16.30 uur terug in Berlicum. 
De tocht is ongeveer 50 km. 
Met een gezellige koffiestop en een lunchpauze. 
 
Voor de tocht van 21 mei graag aanmelden vóór 14 mei. 
Bij Tonny Schouten, tel 06-109 011 26 
E-mail tonny-schouten@hotmail.com  
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De belastingaangifte 
 
In de komende periode ontvangt u van de 
belastingdienst een verzoek tot het doen van 
aangifte.  
U kunt hiervoor de hulp inroepen van de 
ouderenadviseurs van BRES.  
Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw 
jaarinkomen niet hoger zijn dan € 37.496,00 voor 
een alleenstaanden en € 47.368,00 voor 
gehuwden of samenwonenden.  
 
Het gaat om eenvoudige aangiften met inkomen in box 1 (AOW, pensioen of 
looninkomsten) en eventueel inkomen in box 3 (vermogen zoals banktegoeden, 
effecten e.d.) Voor de gemaakte kosten (reiskosten, kosten papier en printen e.d.) 
wordt een maximale vergoeding van € 12,00 gevraagd.  
 
U kunt contact opnemen met de volgende ouderenadviseurs: 

- Jan Kuipers:   tel. 073-5031694 of 06-17346896  
- Marius van Lankvelt:  tel. 073-5031706 of 06-44602116 
- Ad Houtepen:    tel. 06-33678199. 

Als u hulp nodig hebt bij het invullen van andere formulieren kunnen Jan en Marius 
u ook helpen. 
 
 
Contributie 2025 
 

Begin april incasseren we de contributie  
voor 2025 (€ 27,50 per lid). 
 
Als u geen automatische incasso heeft 
afgegeven, sturen we u half maart een 
verzoek om vóór 1 april de contributie over te 
maken op bankrekeningnummer 
NL76RABO0106900447 t.n.v. 
Seniorenvereniging BRES Berlicum,  
onder vermelding van: ”contributie 2025”  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking 
 
 
Konijn 
 
Een konijn met bonte veren 
Dat was totaal ontdaan 
Het schaamde zich de klere 
Haar vader was een haan 
 
Paul Vriends 
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WAAR BEN IK… 
 

Waar was ik: Inderdaad de foto was van de Hoedpraktijk aan de Milrooijseweg. 
De winnaar is: Joke Steenbergen 
De prijs: 6 gehaakte onderzettertjes gehaakt door Corry. 
Proficiat Joke!!! 
 
Waar ben ik deze maand? 
 
Dit is vrij nieuw gebouwtje, maar heeft vorig 
week aandacht gehad in de krant.  
Het antwoord mag in de brievenbus van 
BRES of per mail: kbojanine@kpnmail.nl 
Antwoorden moeten 10 dagen na bezorging 
van de nieuwsbrief binnen zijn i.v.m. de 
publicatie. Bij meerdere goede antwoorden 
wordt er geloot. 
De prijs: 6 gehaakte onderzettertjes. 
Driewiekers zijn uitgesloten van deelname . 
 
Janine  
 
 
 
VerhaalTijd 
 

Ontmoeting, ontspanning en verhalen delen: daar draait het om bij deze gratis 
voorleesactiviteit voor volwassenen. 
Een mens leeft van verhalen. 
 

Bij VerhaalTijd worden er iedere eerste vrijdag van de 
maand verhalen en/of gedichten voorgelezen. Samen 
zijn, luisteren, geraakt en geïnspireerd worden staan 
centraal. Kom en laat je verrassen! 
Samen naar een verhaal luisteren levert plezier, 
nieuwe ontmoetingen en verhalen op. We delen vaak 
meer met elkaar dan we denken. VerhaalTijd is een 
mooi moment om mensen en verhalen samen te 
brengen. Ook praten we even over het beluisterde 
verhaal. 
 

Heb je zin in een gezellig uurtje op vrijdag kom dan luisteren naar een mooi 
verhaal. Samen met buurtgenoten, alleen of met familie of een bekende, iedereen 
is van harte welkom. Deelname is vrij. 
 
Je vindt VerhaalTijd iedere 1e vrijdag van de maand bij de bibliotheek in den 
Durpsherd in Berlicum. Aanvang: 10:30 uur (einde 11:30 uur). 
 

Gratis toegang met idem koffie/thee. 
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Driewiekjournaal 
 
Klagen en zeuren zijn niet mijn hobby’s, maar er moet mij toch iets van het hart. 
Wij maken met veel plezier en geduld mooie wenskaarten, deze kosten ( al sinds 
jaren) € 0.25.- 
 

Dat is geen geld en het is voor het goede doel. 
Toch tref ik regelmatig in het roze portemonneetje, 
muntstukken aan uit andere landen, fl 0,02 en fl 0,01 
nog munten uit de guldentijd, zelfs een munt van een 
boodschappenwagentje.  
Een knoop heb ik nog niet getroffen, dat was vroeger 
in de kerk in de tijd van wijle pastoor Pulles . 
Doe mij een plezier: Het zijn geen wereldbedragen 
maar een beetje respect voor het werk van de 
makers zou wel super fijn zijn. 
Zo dat ben ik kwijt. 
 

Verder gaat het breiwerk stug door en het zweet 
klotst ons onder de oksels omdat er nog dassen klaar 
moeten zijn voor Carnaval. 
Maar dat komt allemaal in orde. 
 

Tot het volgende Driewiek journaal, 
Janine 
 
 
 
 
 
 
 
"Klein, Kruipend en soms (Op)Vliegend Beestenspul” 
 
Jan van Hasselt maakt korte, grappige gedichtjes met altijd insecten als onderwerp. 
Hij wil zijn “hersenspinseltjes” graag met ons delen. 
 

Ø Een welopgevoede suikergast 
vindt men nu net in de keukenkast 
daar het zo'n dier voor Pasen past 
dat hij met de mensen vast. 
 

(Een suikergast is een soort zilvervisje) 
 

Ø Een rood weeskind is noch zielig, noch kind 
En niet meer wees dan elke mot die je vindt. 
 

(Een rood weeskind is een vlinder die wel eens 
binnenshuis overwintert) 

 
Jan van Hasselt 
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ICT nieuws en planning maart 2025 
 

De bijeenkomsten vinden altijd op maandag plaats 
in d’n Inloop tussen 10:00 en 12:00 u. Onze 
informatie staat telkens in de nieuwsbrief en kunt u 
ook op de site van BRES (www.bres.nl) vinden 
onder het kopje ICT.  
 

Als u tijdens de bijeenkomsten een kopje koffie of 
thee gebruikt zijn de kosten € 1,20 per consumptie. 
Graag contant, met gepast geld afrekenen, daar wij geen wisselgeld hebben. Ook 
vragen we altijd naar uw naam, omdat we een beperkte 
administratie bijhouden van de deelnemers. 
 

Ø Maandag 3 maart: Geen bijeenkomst in verband met 
carnaval 
 

Ø Maandag 10 maart, extra aandacht voor: een bijgewerkte 
PC of Smartphone 
Zorg ervoor dat al je apparaten op tijd hun updates binnenhalen. Dit geldt ook 
voor de virusscanner 

 

Ø Maandag 17 maart, extra aandacht voor: 
Ordening aanbrengen bij je foto’s op je 
PC/Laptop 
 

Ø Maandag 24 maart, extra aandacht voor: 
Slim online onderweg. Navigeer naar elk 
adres met GoogleMaps 

 

Ø Maandag 31 maart, extra aandacht voor: 
Online zorgtaken regelen 

 
Wim, Rien en Harrie, ICT team BRES   
 
Sail Amsterdam 
 
 
Seniorenvereniging DuBos uit Den Dungen heeft nog enkele plaatsen vrij voor Sail 
Amsterdam, wie wil er mee!  
Vanaf de Litserborg rijden we richting Amsterdam, onderweg maken wij een stop 
voor een kopje koffie met gebak. Wij stoppen met onze touringcar naast de steiger  
waar we om 12.30 uur worden ontvangen aan boord op een van de schepen van 
Rederij van Hulst. De trossen gaan los en we gaan een prachtige 2 uur durende 
boottocht maken. De route voert ons ook door de IJhaven, het hoogtepunt van 
SAIL Amsterdam 2025. Tijdens de boottocht ontvangt u een lunch van diverse 
gevulde wraps en 1 drankje naar keuze. Om ca. 14.30 uur meren we aan in de 
officiële SAIL Village, hier heeft u nog even de gelegenheid om vanaf de kade de 
schepen en hun bemanning te bewonderen. Daarna rijden we richting het zuiden 
en onderweg stoppen we voor een goed verzorgd drie gangen diner om u daarna  
met mooie herinneringen retour te brengen naar Den Dungen. 
 

Vertrek op vrijdag 22 augustus om 9:30 u. vanaf de Litsenborg in Den Dungen 
Kosten: € 145,00 p.p. voor BRES leden.  
 

Het bedrag graag overmaken naar rekening: NL 21RABO 0112 9090 35 met 
vermelding van: Sail en uw volledige naam. U bent pas aangemeld nadat de 
betaling is ontvangen. 
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Puzzels: 
 
Doorloper (gemiddeld) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorloper (pittiger) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oplossing op pag. 18 
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Identiteitsfraude, geef oplichters geen kans  
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Betaal je consumpties met gepast geld 
 
Voor een kopje koffie/thee en frisdrank betaal je in d’n Inloop € 1,20 en 
voor een glaasje wijn € 1,80. 
We rekenen altijd contant af.  
 
We willen iedereen vragen om de 
consumpties met gepast geld te 
betalen.  
Dat scheelt een heel gedoe voor de 
vrijwilligers die u helpen.  
Het voorkomt fouten, het voorkomt dat 
we niet genoeg wisselgeld hebben en  
we houden de kas kloppend en onze 
penningmeester tevreden. 
 
Al vast bedankt voor uw medewerking! 
 

 
 
Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief 
 

Uiterlijk 14 maart vóór 12:00 uur.  
Het mag natuurlijk ook eerder 
"#$% 
Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of doe het 
in de brievenbus bij d’n Inloop, Kerkwijk 45A.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

 
Eerder onze nieuwsbrief lezen? 
 
Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan 
dat. Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding online. U vindt de 
nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website www.bres.nl in de rechterkolom 
onder de vermelding 
‘nieuwsbrief ……’. Als u daarop klikt, downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem 
lezen. Mocht u op een tablet lezen (of op uw telefoon), dan vindt u de download 
onderaan de pagina. 
 
 
Oplossing puzzel: 
 

Doorloper (gemiddeld) 
 
 
 

 
Doorloper (pittiger) 

 

  

Heb je iets leuks of 
iets interessants te 
vertellen of wil je 

gewoon iets kwijt , 
schrijf het ons ! 

Maak het voor iedereen 
makkelijker 

 

Betaal met gepast 
geld  
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