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Het is januari en het is wennen na de drukke kerstdagen en de activiteiten rond het 
nieuwe jaar. De dagen zijn kort, het is somber en koud. De mist blijft hangen en ook 
de sneeuw blijft (soms) liggen. Ik vind de maand januari geen gezellige maand. De 
somberheid slaat toe en het nieuws werkt ook niet mee om vrolijker te worden  Ik 
zal blij zijn als de maand februari aanbreekt. Dan merk je weer dat de dagen wat 
langer worden, de zon zal (hoop)  wat meer gaan schijnen en we gaan de goede 
kant op:  richting de lente. Ik kijk er naar uit.  
 

Ik zag een dezer dagen een spreuk die mij erg aansprak, zeker omdat veel 
ouderen zich met de huidige ontwikkelingen zorgen maken over de toekomst van 
hun kinderen en kleinkinderen:  
“PIEKEREN IS DE VERKEERDE KANT OP FANTASEREN”.  

We piekeren over zaken die we niet kunnen oplossen. Als we dat doen kunnen we 
ook de andere kant op redeneren: fantaseren hoe het ook kan zijn. Onze 
verbeelding de andere kant op laten werken geeft minder stress en minder zorgen 
en maakt het leven aangenamer, want:  
 

“EEN OPTIMIST HEEFT HET EVEN VAAK MIS ALS 
EEN PESSIMIST, MAAR HIJ IS WEL EEN STUK 

GELUKKIGER!” 
 
De komende maanden zijn wij weer druk met alle activiteiten voor BRES, 
waaronder de zomeractiviteiten. Daar willen we weer veel aandacht aan besteden. 
Uiteraard zullen wij onze vrijwilligers vragen om hun medewerking, maar daar ben 
ik optimistisch over!  

 

Als u suggesties heeft of wilt meewerken: laat het ons horen. Ook als u 
belangstelling heeft om als vrijwilliger aan de slag te gaan: welkom! 
 
Liesbeth Steenbergen  
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Bereikbaarheid BRES 
 
Emailadres:    van:     tel:  
 
voorzitter@bres.nl    vacature 
secretaris@bres.nl   Marij van Dijk    06 - 57 415 232  
penningmeester@bres.nl  Hans van Beers   06 - 51 795 599 
liesbeth@bres.nl    Liesbeth Steenbergen  06 - 47 268 340 
seniorenvereniging@bres.nl  Marij van Dijk   06 - 57 415 232 
mieke@bres.nl    Mieke van Kesteren  06 - 53 132 031 
paul@bres.nl    Paul Bosch    06 - 51 185 632  
 
Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over activiteiten van BRES kunt u 
contact opnemen met: 
Marij van Dijk: (06 - 57 415 232) op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  
tussen 10:00 en 12:00 u. en donderdag tussen 14:00 en 16:00 u.  
of, bij geen gehoor, met: 
Liesbeth Steenbergen: (06 - 47 268 340), bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 u. 
 
 
 
 

Onze ledenadministratie 
 
 
Nieuwe aanmeldingen 
 
 

Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren: 
- invullen van het formulier op onze website www.bres.nl 
- de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl 
- even bellen met Ton den Besten: 06 - 12 675 364 
- briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum 

Na inschrijving sturen wij een bevestiging met ons informatieboekje en het “Onsje” 
van KBO-Brabant. 
 
 
Doorgeven van wijzigingen 
 
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als 
het gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. 
Helaas moeten wij constateren dat dit niet altijd goed 
gaat. Om die reden vragen wij u nadrukkelijk om alle 
mutaties met betrekking tot uw persoonlijke 
omstandigheden aan ons door te geven, zoals:  
- verhuizing, 
- verandering mailadres,  
- wijziging telefoonnummer,  
- wijziging bankgegevens e.d.  
 
Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig 
bijhouden.  

mailto:voorzitter@bres.nl
mailto:secretaris@bres.nl
mailto:penningmeester@bres.nl
mailto:liesbeth@bres.nl
mailto:mieke@bres.nl
mailto:paul@bres.nl
http://www.bres.nl/
mailto:ledenadministratie@bres.nl
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Nieuwe leden 
 

 
 
Dhr. H. Planten 
Mieke van den Einden 
Theo van Dooren 
Geert en Helmi van Doremalen 
Rien Verweij 
Kitty Heinsbroek 
Jan en Joke van Gerven 

 
 

 
 

Leden die ons zijn ontvallen 
 

We hebben afscheid moeten nemen van: 
 
Annie van Aarle-van Rooij 
Piet van Grinsven 
Wim van Sleeuwen 
 
 
 

Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en gemis moeten dragen. 
 
 

Jarigen in februari 
 

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en 
gelukkig nieuw levensjaar toegewenst. 
Onderstaande kroonjarigen ontvangen een felicitatie met attentie. 
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt. Mocht dit niet het geval 
zijn, laat het dan minimaal twee maanden van tevoren weten. 

 

80 jaar 
Hein van Extel 
Annie van Dijk – Horbach 
Tom van der Heijden 
Gerard Thissen 
 

90 jaar 
Jet van de Tillart – van de Ven 
Dhr. van Erp 
Dhr. Kamps 
Dhr. Arts 
Kees Dikkeboom 

 
Namens het bestuur, een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren!  
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Column: Rimpels….   

 

Arbeidsmigranten…..we moeten ons diep schamen 
 

De tel ben ik kwijt. Maar hoe vaak ik de laatste maanden verzeild ben geraakt in 
discussiegroepjes met als onderwerpen asielzoekers, arbeidsmigranten en 
vluchtelingen zijn op twee handen niet meer te tellen. De rimpels op mijn voorhoofd 
nemen toe. Telkens tracht ik mijn gesprekspartners ervan te overtuigen dat de 
groep ‘arbeidsmigranten’ daarin een belangrijke rol spelen. Er zijn nu tussen de 
600.000 en 800.000 arbeidsmigranten in Nederland En de vraag naar deze 
werknemers blijft groeien. Nu komen er per jaar 40.000 tot 50.000 bij. Een groot 
deel van hen is laagbetaald en werkt in de vleesindustrie, distributiecentra of in de 
glastuinbouw. Ondanks de enorme welvaart glijden we langzaam af naar een 
lagelonenland. Van overal halen we met aanlokkelijke aanbiedingen mensen naar 
ons land om hier onder slechte omstandigheden en vaak zonder vergunning arbeid 
te verrichten die we zelf niet willen uitvoeren. Ik zou het willen noemen een lichte 
vorm van slavernij. Waar voorheen de arbeidsmigranten vooral Polen, Roemenen 
of Hongaren waren, komen ze nu vaak uit Oekraïne, Georgië of landen nog verder 
weg.  
 
Bij het zien van enkele TV – documentaires over deze problematiek rijzen je haren 
te berge. Elke morgen worden op pleinen in de grote steden rond zes uur 
arbeidsmigranten opgepikt die met busjes naar een werksituatie vervoerd worden 
waar op dat moment arbeiders nodig zijn. Val je buiten de boot dan loop je die dag 
nutteloos op straat. Verschillende centra werken met ploegendiensten van acht uur. 
Hun werknemers vertoeven in erbarmelijke omstandigheden op plaatsen waar ze 
dagelijks een matras kunnen huren voor acht uur per etmaal. Drie personen per 
matras. Ook worden mensen zonder pardon op straat gezet als ze klagen of 
bijvoorbeeld ziek zijn. We moeten ons diep schamen. Als het economisch even niet 
goed uitkomt dan zetten we onze beschavingsnormen toch maar even opzij. Met 
opgeheven vinger wijzen we bestraffend naar landen waar het mis is met 
democratische waarden en normen. We zijn vaak zo hypocriet als we groot zijn. 
 
Wat kunnen we hieraan doen? De politiek, ja ook dit kabinet er op wijzen, dat harde 
maatregelen nodig zijn. Ook het kabinet Schoof is niet in staat deze arbeidsmigratie 
een halt toe te roepen. Hoe dan ook gaan grote bedrijven op zoek naar 
buitenlandse werknemers als ze die in eigen land onvoldoende kunnen recruteren. 
Gelukkig lees ik onlangs in de krant dat minister van Hijum van Sociale Zaken vindt 
dat Nederland in de spiegel moet kijken. Hij zegt: ‘Ik denk dat we in Nederland te 
afhankelijk zijn geworden van goedkope arbeid. Veel te veel sectoren zijn verslaafd 
geraakt aan arbeidsmigranten als oplossing voor het probleem.’  
 
Voor nu hoopt de minister vooral dat strengere straffen en meer controles zullen 
helpen. Ik zou de minister willen zeggen: ‘Pak deze kabinetsperiode nu eens door 
en zorg ervoor dat deze verkapte vorm van slavernij voor eens en voor altijd 
verdwijnt. Dat kost uiteraard geld waar ook wij hoe dan ook ons steentje moeten 
bijdragen. 
 
Jan van der Krabben 
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Uit de oude doos….  
 

In 2008 schreef ik onderstaande column in het Balkumbrij Magazine. De tijd vliegt voorbij. 
Veranderingen in het gedrag van mensen vragen vaak nog veel meer tijd. Vandaar dat het 
goed is deze column nogmaals te publiceren.  
 

Column                  JAN VAN DER KRABBEN 
 
Vrijheid van meningsuiting ‘met respect’ 
 

De discussie over de vrijheid van meningsuiting is al geruime tijd in volle gang. Is er 
een absolute vrijheid voor elke staatsburger om te zeggen en te laten zien wat men 
wil of bestaan er ook grenzen aan die vrijheid? In de media buitelen de voor- en 
tegenstanders over elkaar heen. Keer op keer zijn er ‘hot items’ die aanleiding 
geven tot soms heftige woordenwisselingen. U heeft het in de voorbije maanden 
allemaal kunnen horen en zien: de kwetsende cartoons uit Denemarken, de op 
stapel staande film van Wilders over de Koran, een pornofilm die binnenkort op de 
buis komt, de schuttingtaal die in sommige tv-programma’s gebruikt wordt, de 
kwetsende spreekkoren in voetbalstadions. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Op 
verjaardagsfeestjes, in vrienden- en sportclubjes, aan de bar of aan de borreltafel 
komen deze onderwerpen regelmatig aan de orde.  
 

Dat iedereen in alle vrijheid zijn of haar mening naar voren kan brengen in de 
media, in het openbare debat, in raadzaal of parlement, is natuurlijk van 
onschatbare waarde. Het is één van de pijlers waarop onze democratie gebouwd 
is. In onze grondwet is dat verankerd. Toch mag je je de vragen stellen: mag dat tot 
elke prijs? Is er toch ergens een grens te trekken waar je niet overheen mag gaan? 
Is het geoorloofd mensen in geschrift en met beelden respectloos tot op het bot te 
beledigen met de verontschuldigende opmerking ‘je mag alles zeggen en schrijven, 
dat mag niemand mij beletten’? 
 

Er zijn groeperingen en individuen in onze samenleving actief, die dat propageren. 
Gelukkig ontmoet ik in mijn directe omgeving veel vrienden en kennissen, die het 
daarmee oneens zijn. Tot mijn vreugde hoor ik bij de plaatselijke en de landelijke 
gezagsdragers meer en meer geluiden, die de mensen ervan proberen te 
overtuigen, dat vrijheid ook zijn grenzen heeft. Persoonlijk weiger ik te geloven, dat 
het artikel in onze grondwet betreffende de vrijheid van meningsuiting de wettelijke 
toestemming biedt, dat mensen elkaar tot in het diepst mogen kwetsen. Het is 
verdomde jammer, dat de samenstellers van onze grondwet in 1815 aan het artikel 
over de vrijheid van meningsuiting niet de woorden ‘met respect’ hebben 
toegevoegd. Het grondwetsartikel zou mijns inziens beter kunnen luiden: vrijheid 
van meningsuiting met respect. ‘Wat is respect?’, zult u vragen. Dat is heel 
subjectief in te vullen. Dat is ook zo. Wat de één kwetsend of grievend vindt is voor 
de ander mogelijk niet zo. Onze gekozen volksvertegenwoordigers moeten er de 
komende jaren maar eens stevig over nadenken hoe het begrip ‘met respect’ op 
basis van ervaringsgegevens  inhoudelijk ingevuld kan worden. Ik ben van mening, 
dat elke mens, ongeacht afkomst, religie of politieke overtuiging,  gewetensvol goed 
weet in te schatten wanneer hij of zij respectloos met zijn of haar medemensen 
omgaat. Zij die die inschatting niet of onvoldoende kunnen of willen maken moeten 
daarop door de overheid worden aangesproken en zo nodig gecorrigeerd of 
bestraft worden. 
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Als elke discussie over dit onderwerp vanaf heden wordt afgesloten met de 
conclusie dat vrijheid van meningsuiting altijd ‘met respect’ moet gebeuren dan zou 
onze samenleving er beslist wat gezelliger op worden. Laten we dat dicht bij huis in 
ieder geval proberen te realiseren.  

 
 
 
 
BRES leest en deelt 
 
 

Boek:  Meisje met zeven namen (2015) 
Auteur:  Hyeonseo Lee 
Uitgever:  The house of books 

Hyeonseo Lee, (één van haar zeven namen die ze 
heeft gehad) had het voor een Noord-Koreaanse 
best goed. Ze is een rebelse tiener die zich wil 
afzetten tegen haar land dat zich 'de beste plek ter 
wereld' noemt. Ze maakt in de jaren negentig een 
grote hongersnood mee en is getuige van 
uithongering, chaos en onderdrukking. Als ze zeven 
jaar is, ziet ze zelfs voor het eerst een publieke 
executie. Op een dag wil ze stiekem China 
bezoeken. Het is niet haar plan om te vluchten, 
maar ze besluit voor een langere tijd te blijven. Op 
een gegeven moment is het niet meer veilig om 
terug te keren naar Noord-Korea, maar ook niet 
veilig om in China te blijven. Ze slaat op de vlucht. 
Als ze na veertien jaar veilig is, heeft ze een nieuw doel: haar moeder en broertje 
uit Noord-Korea halen.  

Meisje met zeven namen van Hyeonseo Lee is een prachtig en leerzaam boek. Het 
is bizar dat landen zoals Noord-Korea nog bestaan in deze tijd. Ik heb veel nieuwe 
dingen geleerd van dit verhaal. Zo kwam ik er in dit boek achter dat scholen niet 
gratis zijn in communistische landen. De scholen worden voorgedaan als gratis, 
maar er moeten constant donaties worden geleverd. Hebben je ouders geen geld 
voor deze donaties? Dan krijg je ook geen onderwijs.  

Wat Hyeonseo Lee allemaal heeft meegemaakt is enorm heftig en bijna 
ongelofelijk. Ze vluchtte meerdere keren uit verschillende landen, maar ze ontkwam 
ook aan dingen zoals prostitutie.  Dankjewel Hyeonseon, om ons een kijkje te 
geven in het bizarre land dat Noord-Korea heet. 
 

Jan van der Krabben  
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Filmavond in d’n Inloop  
 
Ook deze maand hebben we geen filmavonden gepland. 
Volgende maand kijken we weer verder. We houden u op de 
hoogte via deze nieuwsbrief. 
 
Herman Schunselaar 

 
 

 
 

 
UIT ETEN  13 maart “PARADIJS” Berlicum 
 

 
 
Dit keer blijven wij in ons mooie durpske en schuiven wij aan bij de chinees aan de 
Kerkwijk. 
 

Paradijs is al jaren sponsor van BRES;  
tijd om iets terug te doen. 
 

Als je dit leest loopt hetwater je uit de mond. 
Voorgerecht :  soep naar keuze..kip-tomaat 
Hoofdgerecht: Babi pangang, saté, fou yong hai, 
gebakken tongfilet, 2 kipgerechten zoet …mmmmm 
Nagerecht: ijs 
 
Wat de prijs betreft: ‘Wij doen er wel iets vanaf voor de ouderenbond’…..lief toch. 
Prijs:  € 26.50   
Tijd: 18.00 u. 
Aanmelden: tot en met 14 februari 
Bij voorkeur via de mail: kbojanine@kpnmail.nl of 
telefoon 073-5032036 
Bedrag overmaken bij aanmelding: 
NL 54 RABO 0113 53840 56 t.n.v.Seniorenvereniging 
BRES onder vermelding van “Chinees Paradijs”.     

 
  

mailto:kbojanine@kpnmail.nl
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Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2025 
 

Door omstandigheden is de Algemene Ledenvergadering verplaatst naar dinsdag 
18 maart 2025 om 14:00 u. in de Moerkoal in Middelrode. Na de vergadering zal er 
nog ruimte zijn voor een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.  
Rond 17:00 uur beëindigen we de bijeenkomst. 
De stukken voor de vergadering ontvangt u bij de nieuwsbrief van maart 2025. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De belastingaangifte 
 
In de komende periode ontvangt u van de 
belastingdienst een verzoek tot het doen van 
aangifte.  
U kunt hiervoor de hulp inroepen van de 
ouderenadviseurs van BRES.  
Om hiervoor in aanmerking te komen mag uw 
jaarinkomen niet hoger zijn dan € 37.496,00 voor 
een alleenstaanden en € 47.368,00 voor 
gehuwden of samenwonenden.  
 
Het gaat om eenvoudige aangiften met inkomen in box 1 (AOW, pensioen of 
looninkomsten) en eventueel inkomen in box 3 (vermogen zoals banktegoeden, 
effecten e.d.) Voor de gemaakte kosten (reiskosten, kosten papier en printen e.d.) 
wordt een maximale vergoeding van € 12,00 gevraagd.  
 
U kunt contact opnemen met de volgende ouderenadviseurs: 

- Jan Kuipers:   tel. 073-5031694 of 06-17346896  
- Marius van Lankvelt:  tel. 073-5031706 of 06-44602116 
- Ad Houtepen:    tel. 073-5032653 of 06-33678199. 

Als u hulp nodig hebt bij het invullen van andere formulieren kunnen Jan en Marius 
u ook helpen. 
 

  

Algemene 
Ledenvergadering  
BRES 
 
Op 18 maart 2025 
In de Moerkoal 
Om 14:00 u. 
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Hulp bij bankzaken 
 
Steeds meer bankzaken moeten digitaal geregeld worden. 
En er zijn steeds minder bankkantoren. Dat kan lastig zijn.  
 

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om je bankzaken te regelen? En waar je 
veilig hulp kunt vragen? Kom dan naar deze bijeenkomst over dagelijkse 
bankzaken. 
 

Tijdens deze bijeenkomst leer je meer over de keuzes die er zijn om bankzaken te 
regelen. Je krijgt uitleg en je kan vragen stellen. Het wordt daardoor makkelijker om 
bankzaken zelf te blijven doen, passend bij wat jij prettig vindt en met de 
mogelijkheden van nu. En als je het niet (meer) zelfstandig kunt, hoor je hoe je dit 
veilig uit handen kunt geven. Ook vertellen we waar je meer hulp, informatie en 
oefenmateriaal kunt vinden. 
De bijeenkomst is geschikt voor klanten van alle banken. Het maakt niet uit bij 
welke bank je klant bent. 
 

Waar?  In d’n Inloop, Kerkwijk 45A Berlicum 
Wanneer?  Op dinsdag 25 februari 2025 
Hoe laat?  Om 14:00 u. 
 

Aanmelden: vóór 20 februari 2025 bij: 
Mieke van Kesteren, mieke@bres.nl, 06 - 53 132 031 
 

Er zijn geen kosten aan verbonden 
 
 

 
 
 
Sylvesterloop 
 
Voor de Sylversterloop, die gehouden werd op 
31 december 2024 was grote belangstelling.  
 

Het was koud, maar goed weer om te lopen. 
Naast een groot aantal deelnemers waren er ook 
veel belangstellenden en rondom de Moerkoal 
was het gezellig druk.  
 

Het bestuur van ’t Goei Smoesje heeft laten 
weten dat een gedeelte van de opbrengst voor 
seniorenvereniging BRES is. Wij zijn erg 
benieuwd welk bedrag we tegemoet kunnen 
zien.  
 

Het zal in ieder geval goed worden besteed.  

  

mailto:mieke@bres.nl
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Afvalscheiding in d’n Inloop  
 
In onze samenleving wordt over het algemeen de zorg voor 
onze leefomgeving erkend. Met z’n allen dienen we een 
steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van die 
samenleving. De leden en het bestuur van BRES zijn al 
goed bezig om ook op het gebied van afval zoveel mogelijk 
te beperken, te recyclen, op te slaan en af te voeren zodra 
mogelijk. 
Afspraak is om ook het  afval te scheiden. We kennen hiervoor het afval van: 

• Papier en karton: Dit mag in de papierbak naast de printer. Kijk bij 

verpakkingen van koekjes op de verpakking of dit echt bij het papier kan! 

• Plastic: dit mag in de gele zak die hangt in de kast aan de kant van het toilet 

• Batterijen: neem deze mee en deponeer ze in de bakken bij Jumbo/Plus 

• Glas: in de mand naast het keukenblok aan de kant van de 

koffiezetapparaten. 

• Blik: in de gele zak in de mand naast het keukenblok aan de kant van de 

koffiezetapparaten. 

• Restafval en GFT: dit kan in de afvalemmer, links naast het keukenblok aan 

de kant van de koffiezetapparaten. 

Alle groepen die gebruik maken van onze accommodatie ruimen na afloop van hun 
activiteiten de gebruikte materialen op, dus ook het gemaakte afval. 
 

De laatste tijd is er een terugloop in de zorgvuldigheid om het afval zoveel mogelijk 
op de juiste manier te scheiden. Na afloop van de activiteiten zijn bestuursleden en  
vrijwilligers steeds weer bezig om dit afval alsnog correct te doen. 
 

Laten we afspreken dat alle BRES-leden hun (al dan niet collectieve) afval op de 
juiste wijze aanbieden en/of afvoeren. 
 

Bij voorbaat dank, 
Gerard Thissen 
  

 
WAAR BEN IK… 
 

Deze keer was ik heel dicht bij huis, maar ja je moet er wel eens komen. 
 

Waar ben ik deze maand? 
Het antwoord mag in de brievenbus van 
BRES of per mail: kbojanine@kpnmail.nl 
Antwoorden moeten 10 dagen na 
bezorging van de nieuwsbrief binnen zijn 
i.v.m. de publicatie. 
Bij meerdere goede antwoorden wordt er 
geloot. 
De prijs: 6 gehaakte onderzettertjes. 
Driewiekers zijn uitgesloten van deelname 
. 

Janine   

mailto:kbojanine@kpnmail.nl
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ICT nieuws en planning februari 2025 

De bijeenkomsten vinden plaats in d’n Inloop en zijn 
altijd op maandag van 10:00 tot 12:00 u.  
Van 10:00 tot 11:00 vrije inloop om vragen te 
beantwoorden en problemen mogelijk samen op te 
lossen. 
Van 11:00 tot 12:00: themabijeenkomsten.  
Wat we gaan doen, kun je telkens vinden in de 
nieuwsbrief en het staat ook op de site van BRES 
(www.bres.nl) onder het kopje ICT.  
 
Meestal zijn er geen kosten aan verbonden. Het enige dat je betaalt, is het kopje 
koffie of thee dat je gebruikt.  

➢ Maandag 3 februari: De grote digitale schoonmaak. 
Hoe maak je ruimte vrij op je smartphone? 
Onze smartphones slibben dicht met data. Hoogste tijd om 
je mobiel op te schonen. Met deze vier tips begin je het 
nieuwe jaar met een zo schoon mogelijke lei. 

➢ Maandag 10 februari: SeniorWeb. 
Wat kunnen ze voor ons betekenen?  
De digitale wereld maakt het leven leuker en 
gemakkelijker. 
Zij helpen u een weg te vinden in snel 
veranderende  

digitale wereld met tips, uitleg en cursussen. 
Onze leslocatie is aangesloten bij 
SeniorWeb. 
Jaarlijks krijgen wij daarvan een certificaat. 
Tijdens deze bijeenkomst laten we u nader 
kennismaken met SeniorWeb. 

➢ Maandag 17 februari: Foto’s ordenen op je 
laptop, smartphone en tablet. 
Omdat het zo gemakkelijk is om digitaal te fotograferen, zitten onze digitale 
apparaten boordevol. Hoe brengen we ordening aan.  

➢ Maandag 24: Geen themabijeenkomst.  
Wel de mogelijkheid om vragen te stellen. 

 
 
Wim, Rien en Harrie, ICT team BRES  
 
 

 

 
  

http://www.bres.nl/
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"Klein, Kruipend en soms (Op)Vliegend Beestenspul” 
 

Jan van Hasselt maakt korte, grappige gedichtjes met altijd insecten als onderwerp. 
Hij wil zijn “hersenspinseltjes” graag met ons delen. 
  

➢ Een dagvlinder 

is nachtblinder 

dan een nachtvlinder.  

wel logisch toch.  
 

➢ Het is de ooftmot 

zijn noodlot 

dat hij van de fruitboer dood mot 
 

(ooftmot; een meer gebruikte naam is fruitmot) 
 

Met nieuwjaarsgroet, Jan van Hasselt 
 
 

“Fantasie van Paul” 
 

Met dit gedicht wil ik me graag voorstellen: 
  



 
17 

Sfeervolle en gezellige kerstviering op 18 december in den 
Durpsherd. 
 

De zaal was weer  prachtig en sfeervol versierd. De kaarsjes waren aan, de tafels 
waren mooi gedekt en alles was klaar voor een fijne middag met elkaar.  
Hieraan hadden de 10 vrijwilligers van seniorenvereniging BRES  ‘s morgens al 
hard gewerkt.  
Om goed 13:00 uur stroomden de mensen al binnen, maar waar we niet op 
gerekend hadden was dat het koor nog moest inzingen. Het geduld werd even op 
de proef gesteld maar om goed 13:30 uur konden de mensen naar binnen. 
De  aanwezigen hadden er zin in.  
 

Na de verwelkoming van de aanwezigen door 
Liesbeth Steenbergen werd er koffie en thee 
geschonken en werden de mensen getrakteerd op 
een lekkere dikke snee kerstbrood. Inmiddels een 
traditie binnen Bres. 
Daarna werd er kort stil gestaan bij de 
belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar, omdat dit al bij het 65-jarig bestaan van 
BRES uitvoerig was gedaan. Wel werd aandacht 
gevraagd voor de inzet van de vele vrijwilligers 
van onze vereniging. Zij zorgen tenslotte dat wij 
als vereniging zoveel activiteiten kunnen 
organiseren. Daar zijn we als vereniging heel blij 
mee. Het thema van de kerstboodschap was: 
“Meer omzien naar elkaar!”. Als we dat doen, wordt 2025 vast een beter jaar voor 
onze directe omgeving.  
 

Jan van de Krabben was de eerst gast. Zijn optreden is inmiddels een traditie. Hij 
had een (naar zijn zeggen chaotisch maar) ontroerend verhaal over de  
ingewikkelde wereld waarin wij nu verkeren en hoe hij en zijn vrouw een mooie 
traditie hebben omtrent het plaatsen van de kerststal. Hij sloot af met een mooi 
gedicht. 
 

 
Daarna trad het koor Laeti Cantando 
waar verschillende Bresleden in mee 
zingen. Een indrukwekkend koor  dat 
prachtige liederen vertolkte. Het 
repertoire werd steeds afgewisseld met 
kerstliederen zodat iedereen kon 
meezingen. Dat gaf gelijk een mooi 
kerstgevoel. 
 
 
Na de pauze, waarin een hapje en drankje werden geserveerd, was het podium 
aan  Paul Vriends. Hij maakt zelf gedichten en had er speciaal een gemaakt voor 
BRES. De inhoud was prachtig maar ook heel knap zoals hij uit het hoofd kan 
declameren. Een mooi optreden.  Daarna werden door Laeti Cantando nog 
diverse liederen gezonden. De mensen waren volledig in de kerstsfeer en zongen 
allemaal mee. Prachtig om te zien en te horen dat mensen het zo naar de zin 
hadden. 
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Aan het einde stelde Paul Bosch zich nog voor als beoogd voorzitter. Een korte 
maar krachtige presentatie waarin hij aangaf dat iedereen die vragen had, die 
persoonlijk kon stellen. 
 

Tot slot werd nog aandacht gevraagd 
voor de Sylvesterloop op 31 december. 
BRES had van ’t Goei Smoesje te horen 
gekregen dat een gedeelte van de 
opbrengst hiervan ten goede zou komen 
aan BRES. Een geweldig gebaar. Nadat 
het koor was uitgezongen was er nog 
volop gelegenheid voor een drankje, een 
hapje en een praatje met elkaar.  
 

Iedereen had het uitstekend naar zijn zin 
gehad!  
 

 
 
DRIEWIEK JOURNAAL  

  
Afgelopen december stond de Driewiek op de twee kerstmarkten. 
De eerste was in Middelrode op het Beukplein, reuze gezellig met erwtensoep, 
Glühwein, muziek, een vuurkorf en nog veel meer. 
De tweede was in den Durpsherd, wel een beetje aan de late kant, 23 december. 
Maar goed, Marijke stond er met de steun van andere 3-wiekers. Zij had toen een 
prijsvraag bedacht:  Grote pot met knopen en raden: “Hoeveel knopen zitten er in 
deze pot??” 
Verschillende foute antwoorden maar toch twee die er heel erg dichtbij waren. 
Het juiste aantal was: 1490 en de twee winnaressen gokten allebei op 1500 stuks. 
Ria Dubbelaar en Iet Brouwers zijn de gelukkige en jullie mogen aanschuiven aan 
de lentelunch bij d’n Driewiek. Op tijd zullen jullie een uitnodiging van ons krijgen. 
Verder zijn we weer super druk met de carnavalsdassen. Hadden wij vorig jaar 
geen enkele opdracht. Dit jaar kunnen wij het amper aan. Maar wij hebben nog een 
paar weken te gaan. 
Nog even iets heel anders. Bij de Driewiek maken wij hele mooie kaarten, ook 
kerstkaarten. Francien en Diny hebben er dit afgelopen jaar al hun ziel en zaligheid 
in gestoken. Maar de verkoop is uitgebleven. 
Waren onze kaarten niet meer mooi?? Of zijn de postzegels te duur. Ik denk iets 
heel anders: “een appje of mailtje sturen is net zo handig!”. 
Het goede nieuws is dat wij eind dit jaar geen kerstkaarten hoeven te maken. 
Maar dat is nog heel ver weg….eerst mijn favoriete seizoen: 

 
 

 
 
 
 
Janine 
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In bruikleenverstrekking loophulpmiddelen van BRES  
bestaat 15 jaar 

 
In 2010 besloot de overheid, dat de gratis verstrekking van rollators uit het 
zorgpakket werd geschrapt. Voorheen kon iedereen, ook bij een kleine reparatie, bij 
bijv. Welzorg, gratis een nieuwe rollator aanvragen en ophalen. 
 
Al snel kwamen leden van KBO Berlicum-Middelrode bij het bestuur aankloppen. 
“Ik heb een rollator nodig, waar kan ik die kopen, kan ik die wel betalen, wie kan 
mijn rollator repareren?” 
Na enig overleg werd besloten een activiteitenclub op te richten met het doel: de 
bruikleenverstrekking van loophulpmiddelen aan de leden. Er werden een 50-tal 
ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgtehuizen uit de regio aangeschreven met de 
vraag: “Heeft u in de kelder of op zolder nog rollators en/of rolstoelen staan? Wij 
komen die graag ophalen”. 
 
Zo ontstond de eerste voorraad. Gerard (Thissen) zorgde voor de reparaties en 
Herman (Schunselaar) voor de administratie en het halen en brengen. In 2015 
kwam de gemeente met het verzoek om deze activiteit/service in Berlicum-
Middelrode ouderen breed te verzorgen. De vraag groeide. Het leverde BRES 
“goodwill” en nieuwe leden op. De vraag was dusdanig groot dat er lopende de 
jaren nieuwe rollators/rolstoelen gekocht moesten worden. De verstrekking kon niet 
meer gratis. Door het werven van donateurs en het instellen van een borg voor de 
bruikleen, bleef het geheel kostenneutraal. In de loop der jaren is het assortiment 
gegroeid met de verstrekking van: rollators, rolstoelen, looprekken, krukken, 
douchestoelen, postoelen, toiletverhogers en 
hometrainers: Medipoint is er niets bij.  
 
In de afgelopen 15 jaar zijn er ruim 500 
hulpmiddelen uitgeleend. Enkele bijzondere 
activiteiten zijn: het schenken van 25 rollators 
en 10 rolstoelen aan “Max zorgt”.  

 
Deze loophulpmiddelen rijden al 
jaren in Moldavië en Roemenië 
en het schenken van 20 rollators, 
5 rolstoelen en 5 sets krukken 
aan de “Foundation Slava 
Oekraïne”. 

 

 
Op 1 januari 2022 hebben wij met de gemeente een overeenkomst getekend 
inzake de levering en het onderhoud van rolstoelen aan de inwoners van Berlicum-
Middelrode die voorheen via de Wmo aangevraagd en geleverd werden. Er staan 
nu 25 rolstoelen in Berlicum-Middelrode van ons uit, die onder deze overeenkomst 
vallen. Ook wordt er bij ons vaak om een rolstoel voor 3 tot 6 maanden gevraagd 
voor personen met een gebroken been of nieuwe knie. Als kinderen met opa/oma 
een weekend weg willen en het oudje is niet meer zo goed ter been, dan bieden wij 
uitkomst.  
Wij hopen dat de vrijwilligers Gerard en Herman nog lang gezond en inzetbaar 
blijven. Dus op naar het jubileum “25 jaar bruikleenverstrekking loophulpmiddelen! 
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Puzzels: 
 
Sudoku (gemiddeld) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sudoku (pittiger) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oplossing op pag. 22  
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Mag ik me even voorstellen 

Mijn naam is Brigitte van Rossum en ik ben per 1 januari 2025 voor mezelf 
begonnen in de uitvaartbranche onder de naam Sonate uitvaartbegeleiding. 
 

Mijn stap naar de uitvaartbegeleiding 
Mijn werkzame leven ben ik begonnen bij de Rabobank. Na diverse functies binnen de 
grootzakelijke markt merkte ik, na bijna 25 jaar, dat de Rabo-jas me niet meer paste.  En 
dan…van de bankwereld naar de uitvaartbranche.  
 
In 2020, het begin van de coronatijd, stapte ik de wereld van de uitvaartzorg in bij Levatio 
Uitvaartzorg. Het Huîs van Troost in Veghel was een bijzonder fijne plek om kennis te 
maken met deze branche. Ik kreeg meteen het vertrouwen van het team en deed vooral 
ervaring op in de omliggende dorpen, waaronder Berlicum en Middelrode.  Van Marjan 
Danen – van  de Groenendaal leerde ik de fijne kneepjes van het vak en het letten op de 
details die er écht toe doen.  
 
Persoonlijk en betrokken 
Het is zó belangrijk dat een afscheid past bij de persoon EN bij de nabestaanden.  
Het is zó bijzonder om hier onderdeel van te mogen zijn… 
 

Ik sta voor een persoonlijke en betrokken benadering. Dit betekent dat ik ruim de tijd neem 
om u en uw wensen écht te leren kennen. Gedurende het gehele uitvaartproces, van het 
eerste gesprek tot na de uitvaart, ben ik er om te ontzorgen. Door mezelf te zijn, warm, 
empathisch en professioneel, breng ik rust, ruimte en duidelijkheid.  
 

Het is nooit te vroeg om na te denken over uw eigen afscheid of het afscheid van een 
dierbare. Door uw wensen op te schrijven, geeft u uw nabestaanden houvast. U kunt een 
wensenboekje aanvragen zodat u op uw eigen tempo deze wensen vast kunt leggen.  
Wanneer u graag meer informatie wilt, of vragen heeft bij het invullen van dit 
wensenboekje, neem dan contact met me op. Ik kom geheel vrijblijvend naar u toe om in 
alle rust uw vragen te beantwoorden.  
 

Warme groet, 
Brigitte van Rossum     
Telefoon: + 31 (0)6 10 75 31 90 
Email: info@sonate-uitvaartbegeleiding.nl 
Website: www.sonate-uitvaartbegeleiding.nl 
 

 
Inleveren stukken voor de volgende 
nieuwsbrief 
 

Uiterlijk 14 februari vóór 12:00 uur.  

Het mag natuurlijk ook eerder         

Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of stop 
het in de brievenbus bij d’n Inloop, Kerkwijk 45A.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Eerder onze nieuwsbrief lezen? 
 

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. Hij staat meestal in het 
weekend voor de verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van 
onze website www.bres.nl in de rechterkolom onder de vermelding 
‘nieuwsbrief ……’. Als u daarop klikt, downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem 
lezen. Mocht u op een tablet lezen (of op uw telefoon), dan vindt u de download 
onderaan de pagina. 

Heb je iets leuks of 
iets interessants te 
vertellen of wil je 

gewoon iets kwijt , 
schrijf het ons ! 

mailto:info@sonate-uitvaartbegeleiding.nl
http://www.sonate-uitvaartbegeleiding.nl/
mailto:secretaris@bres.nl
http://www.bres.nl/
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Ontdek de Kracht van RegisterExecuteur in uw testament. 
 
Lezing 20 februari 2025, 19:00 u.    
Kerkwijk 61, Berlicum 
Den Durpsherd  
 

De lezing over nalatenschap en erfbelasting 
biedt waardevolle inzichten  bij het beheren 
van de nalatenschap van overledenen.  
Als Executeur, is het essentieel om de 
juridische en fiscale aspecten van de 
nalatenschap te begrijpen.  
Erfbelasting kan een aanzienlijke impact 
hebben op de waarde van de erfenis, en het 
is de taak van de executeur om ervoor te 
zorgen dat alle verplichtingen op tijd en correct worden nagekomen. Dit vereist niet 
alleen kennis van de relevante wetgeving, maar ook van financiële planning en 
mogelijk advies van experts om de erfgenamen optimaal te kunnen ondersteunen. 

  

Tijdens deze lezing gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden.  
 
Voor meer informatie: 
Telefoon: 073-5031208 / 0615062544 
E-mail: Lezing@swrexecuteurs.nl 
Adres: Milrooijseweg 53, 5258 KG Berlicum 
Kerkwijk 61, Zorgvleugel Den Durpsherd 

 
 
 
 
 
Gevonden voorwerp: 
 
Bij de Kerstviering van 18 december hebben we een hand-geborduurd servet 
gevonden.  

Bent u dit servet verloren, wij hebben het gevonden, gewassen en gestreken        en 

bewaren het voor u in d’n Inloop. 

 
 
 
 
 
 
Oplossing puzzel: 
 

Sudoku(gemiddeld) 
 
 
 

Sudoku raadsel (pittiger) 
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