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Sinterklaas is net het land uit en ik moet al het voorwoord voor de nieuwsbrief 
van  januari 2025 schrijven vanwege de sluitingstermijn van de in te leveren kopij. 
Dat wil ik uiteraard met alle plezier doen, alleen mij ontbreekt op dit moment de 
inspiratie. We gaan Kerstmis nog tegemoet en het nieuwe jaar begint over ruim  
3 weken. Drukke weken voor iedereen en zeker voor het bestuur van 
Seniorenvereniging BRES. 
 

Het nieuwe jaar: wat zal het ons brengen? 
Ik ga het nieuwe jaar zeker niet onbezorgd in. Niet alleen vanwege persoonlijke 
omstandigheden zoals het verlies van dierbaren, maar ook vanwege het besef dat 
we als ouderen steeds kwetsbaarder en meer afhankelijk worden, terwijl op allerlei 
gebied er tekorten zijn: geen geschikte woningen, onvoldoende zorg, onvoldoende 
mensen die kunnen inspringen, minder financiën voor noodzakelijke ondersteuning 
e.d.  en dat alleen al in ons eigen kleine wereldje. Daarnaast stemmen de 
spanningen die er zijn in de landelijke en wereldpolitiek niet altijd vrolijk. Het lijkt wel 
of alles “van slag” is.  
 

Is daarmee de toekomst voor ons senioren somber?   
Nee, ik weiger dat te accepteren. Wij kunnen als individu geen grote veranderingen 
teweegbrengen, maar in onze directe omgeving kunnen we wel proberen positief in 
het leven te staan en om te zien naar elkaar. Het kost geen moeite om mensen 
vriendelijk tegemoet te treden, aandacht te besteden aan mensen waarvan wij 
weten dat die mogelijk behoefte hebben aan een praatje of een bezoekje, minder te 
mopperen op dingen die niet goed gaan, maar te meer kijken naar de dingen die 
wel de moeite waard zijn. Dat voelt voor jezelf veel beter en het maakt het leven 
voor iedereen toch een stuk aangenamer, lijkt me. 
 

Dus  zou ik met iedereen willen afspreken: maak 2025 voor jezelf en je directe 
omgeving zo aangenaam mogelijk door op een positieve manier aandacht te 
geven! 
 

Liesbeth Steenbergen 
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Bereikbaarheid BRES 
 
Emailadres:    van:     tel:  
 
voorzitter@bres.nl    vacature 
secretaris@bres.nl   Marij van Dijk    06 - 57 415 232  
penningmeester@bres.nl  Hans van Beers   06 - 51 795 599 
liesbeth@bres.nl    Liesbeth Steenbergen  06 - 47 268 340 
seniorenvereniging@bres.nl  Marij van Dijk   06 - 57 415 232 
mieke@bres.nl    Mieke van Kesteren  06 - 53 132 031 
paul@bres.nl    Paul Bosch    06 - 51 185 632  
 
Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over activiteiten van BRES kunt u 
contact opnemen met: 
Marij van Dijk: (06 - 57 415 232) op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  
tussen 10:00 en 12:00 u. en donderdag tussen 14:00 en 16:00 u.  
of, bij geen gehoor, met: 
Liesbeth Steenbergen: (06 - 47 268 340), bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 u. 
 
 
 
 

Onze ledenadministratie 
 
 
Nieuwe aanmeldingen 
 
 

Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren: 
- invullen van het formulier op onze website www.bres.nl 
- de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl 
- even bellen met Ton den Besten: 06 - 12 675 364 
- briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum 

Na inschrijving sturen wij een bevestiging met ons informatieboekje en het “Onsje” 
van KBO-Brabant. 
 
 
Doorgeven van wijzigingen 
 
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als 
het gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. 
Helaas moeten wij constateren dat dit niet altijd goed 
gaat. Om die reden vragen wij u nadrukkelijk om alle 
mutaties met betrekking tot uw persoonlijke 
omstandigheden aan ons door te geven, zoals:  
- verhuizing, 
- verandering mailadres,  
- wijziging telefoonnummer,  
- wijziging bankgegevens e.d.  
 
Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig 
bijhouden.  

mailto:voorzitter@bres.nl
mailto:secretaris@bres.nl
mailto:penningmeester@bres.nl
mailto:liesbeth@bres.nl
mailto:mieke@bres.nl
mailto:paul@bres.nl
http://www.bres.nl/
mailto:ledenadministratie@bres.nl
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Nieuwe leden 
 

 
 
 
Christien van de Wijgert 
Emmie van Roosmalen 
Gerrie Sleutjes-Verhoeven 

 
 
 
 
 

 

 
Leden die ons zijn ontvallen 
 

We hebben afscheid moeten nemen van: 
 
Cees Verhoeven 
Willy de Bie 
Joop van Zoggel-van Venrooy 
 
 
 

Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en gemis moeten dragen. 
 
 
 
 

Jarigen in januari 
 

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en 
gelukkig nieuw levensjaar toegewenst. 
Onderstaande kroonjarigen ontvangen een felicitatie met attentie. 
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt. Mocht dit niet het geval 
zijn, laat het dan minimaal twee maanden van tevoren weten. 

 

80 jaar 
Hilly van Dijken 
Dhr. Wonders 
Dhr. Vogelsangs 
 

90 jaar 
Mevr. Stroucken-Heymans 
Gerrit Voskamp 

 
 

Namens het bestuur, een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren!  
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Column: Rimpels….   

 

Toch hoop voor de toekomst 
 

Deze nieuwsbrief ontvangt u ongeveer een week voor de kerst. Mogelijk ben u al bezig 
met de voorbereiding van de kerstmaaltijd. Het kan ook zijn dat u eerste of tweede 
kerstdag uit eten gaat of dat u aan de kerstdis genodigd bent bij familie of vrienden. Geniet 
ervan!  
 

Een goed en vredig kerstfeest wens ik velen van u, na het uitspreken van het kerstverhaal 
tijdens de gezellige kerstmiddag van BRES op 18 december jl. Een week na Kerst vieren 
we het begin van het jaar 2025. We zullen onze geliefden opnieuw omhelzen, genieten 
van het knetterende vuurwerk en met de nodige terughoudendheid elkaar alle goeds en 
gezondheid wensen voor het nieuwe jaar. Dramatische omstandigheden in het huidige 
wereldbeeld met daarbij de politieke chaos waarin ons eigen 
landje gedompeld is doen mij huiveren enthousiast mijn beste 
wensen rond te strooien. 
 

Toch wil ik positief in het leven blijven staan en zoek ik 
naarstig naar voorbeelden dicht bij me, die het gevoel geven 
dat ook het nieuwe jaar volop kansen biedt aan jong en oud. 
Ik denk aan onze zeven kleinkinderen voor wie de toekomst 
een uitdaging kan en moet blijven. We mogen ons gelukkig 
prijzen dat ze door hun activiteiten en plannen voor de 
toekomst hun grootouders doen beseffen dat de toekomst niet 
alleen somberheid is maar wel degelijk de moeite waard is om 
aan te werken.  
 

In volgorde van leeftijd (de oudste is 29, de jongste 22)) zal ik 
kort schetsen waardoor ze in staat zijn onze enigszins 
sombere blik op de toekomst te doen keren. De oudste is een echte schooljuf die door 
haar verhalen duidelijk maakt dat goed onderwijs van levensbelang is voor de komende 
generaties. Daarnaast is ze met haar vriend druk bezig een woonplek in te richten in het 
midden van het land. De tweede kleindochter in de rij is dagelijks inventief bezig nieuwe 
medische apparatuur te ontwikkelen voor mensen die nu en in de toekomst zorg nodig 
hebben. Met haar vriend bouwen ze aan een Landrover waarmee ze Europa doortrekken. 
De derde in de rij is een jongeman die met een groep wetenschappers een apparaat aan 
het ontwikkelen is dat bruikbaar kan zijn in diepvriezers en koelkasten om zodoende het 
giftige freon uit te bannen. Daarnaast is hij een zeer begaafde fotograaf. Nummer vier in 
de rij heeft ons anderhalf jaar geleden verrast met de geboorte van de eerste 
achterkleinzoon. Werkelijk een sterretje aan de soms mistroostig ogende hemel. De vijfde 
kleinzoon laat zien dat ook hij na een heel moeilijke periode in zijn nog jonge leven een 
nieuwe toekomst weet op te bouwen. Een prestatie waar wij als grootouders enorme 
bewondering voor hebben. Volgend voorjaar wil hij het bekronen met het voltooien van 
een halve triatlon ergens in Frankrijk. Kleinzoon nummer zes is druk bezig zijn studie 
‘event management’ in Nederland af te ronden. Zelf wonend in Schotland gaat hij volgend 
jaar naar Londen om in de artiestenwereld zijn toekomst vorm te geven. De jongste van 
het stel is onlangs geslaagd voor boa. Haar doel is de samenleving in goede banen te 
leiden. Een veilige leefomgeving is voor iedereen van wezenlijk belang. In de nabije 
toekomst hoopt zij in aanmerking te komen voor de politieopleiding.  
 

Zonder ons op de borst te kloppen hoop ik van ganser harte dat velen van u jonge mensen 
rondom zich hebben in familie – of vriendenkring die ieder op zijn of haar eigen wijze de 
hoop in een zinvolle toekomst levendig houden. 
Met die positieve gedachte wens ik u allen een zalig nieuwjaar! 
 

Jan van der Krabben   
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Uit de oude doos….  
 

Alweer bijna 15 jaar geleden schreef ik tijdens familiebezoek in Schotland de 
onderstaande column. Soms staat de tijd stil.  
 

Zorgen voor de toekomst? Och…. 
Het is nieuwjaarsdag 2011. Enkele overgebleven wit bepoederde oliebollen liggen 
in een schaal op de keukentafel. De restanten van de vuurwerkpijlen, 
donderbussen en zevenklappers zijn nog te zien in de besneeuwde straat. Naast 
me rent de poes rondjes tollend achter haar eigen staart aan. Mijn kleinzoon zit 
tegenover me. Met zijn tongetje uit de mond maakt hij een tekening. Ik zie 
vuurpijlen tevoorschijn komen op zijn tekenblaadje. Het vuurwerk van gisteravond 
heeft vast indruk op hem gemaakt.  
 

Nog wat slaperig na de korte nachtrust staar ik ietwat mijmerend naar de Schotse 
luchten. Ik zie grijze wolken voorbijdrijven die mogelijk opnieuw sneeuw gaan 
brengen. Mijn vrouw en ik vieren dit jaar oud en nieuw bij één van de kinderen. Zij 
woont reeds jaren met haar gezin in Schotland. In de tuin springt een koolmeesje 
schichtig van tak naar tak. Het vogeltje pikt af en toe een hapje van een vetbol. 
Plotsklaps zie ik een eekhoorn rennen. Haastig glipt het beestje door een gat in de 
tuinheg weg. Blijkbaar is hij ontwaakt uit zijn winterslaap, op zoek naar zijn 
verborgen wintervoorraad. 
 

‘Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?’, denk ik bij mezelf. Mijn gedachten 
fladderen terug naar het jaar dat achter ons ligt. In mijn herinnering zie ik een hevig 
overgevend meisje in Haïti. Zwetend van de koorts ligt zij in een tent op een 
vervuilde matras. Na alle ellende door de aardbeving nu reddeloos verloren door 
malaria. Ik zie beelden van de beurs voor de superrijken. Voor hen zijn de ellende 
en armoede in de wereld blijkbaar totaal niet in beeld. Met een glas champagne in 
de hand wandelen de miljonairs langs de luxueus ingerichte stands. Het is alles 
goud wat er blinkt.  
De vergaderkamer van de 2e Kamer komt voorbij. Een minister spreekt vanachter 
de katheder over beperkingen in de zorg voor ouderen en gehandicapten. De 
aanwezige Kamerleden luisteren nauwelijks. Met gebogen hoofd zijn ze druk aan 
het sms’en of aan het twitteren. God mag weten met wie. Even later hoor ik in mijn 
herinnering oud-minister Bolkestein opnieuw zijn toespraak houden. Hij geeft de 
opgroeiende generatie van orthodoxe Joodse kinderen in Nederland het advies 
tijdig te emigreren. De zorgelijke toename van antisemitisme noopt zijns inziens 
daartoe. Direct daarop krijg ik de Marokkaanse jongen op mijn netvlies die er niet 
voor terugdeinst voor de camera te roepen: ‘Alle Joden moeten dood!’ Ik moet 
denken aan de conferentie over klimaatbeheersing in Cancun. Daarmee blijft het 
aanmodderen. De duizenden deskundigen  zijn door tegenstrijdige belangen 
nauwelijks in staat enige vooruitgang te boeken. De film ‘New Kids Turbo’ komt in 
mijn gedachten. De film die onfatsoen en grofheid als hapklare brokken aan de 
jeugd opdient. Het blijkt storm te lopen in de bioscopen. 
Plotseling zegt mijn kleinzoon: ‘Opa, are you afraid sometimes for something?’ De 
spreektaal in het gezin is Engels.  ‘Well’, zeg ik wat ontwijkend in mijn beste 
Engels, ‘sometimes a little bit.’ ‘Waarvoor bent u dan bang, Opa? Bent u soms 
bang om dood te gaan?’ De kleine wijsneus kijkt me nieuwsgierig aan. ‘Nou, nee’, 
mompel ik aarzelend. ‘daar ben ik niet zo bang voor.’ ‘Waarvoor dan wel Opa?’, 
houdt hij stug vol. ‘Soms ben ik een beetje bang voor de toekomst kereltje’, zeg ik 
ferm. ‘Daar ben ik helemaal niet bang voor Opa. Dat vind ik juist ‘very exciting’ 
(heel spannend)’, zegt hij met twinkelende oogjes. ‘Gelukkig maar jongen. Dat is 
prima. Houden zo! Dan hoef ik me daarover wat minder zorgen te maken.’ 
Jan van der Krabben       
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BRES leest en deelt 
 
Titel:   De wapens van het licht (2023) 
Auteur:  Ken Follet 
Uitgever: Meulenhoff Boekerij 

 
In De wapens van het licht, het vijfde deel van de Kingsbridge-
saga, voert Ken Follett (1949) de lezer terug naar de tijd van de 
industriële revolutie in Engeland, in samenhang met Napoleon 
Bonaparte die hard op weg is om heel Europa aan zich te 
onderwerpen.  
Heerszuchtige lakenwevers houden hun medewerkers er 
onder. Die doen er alles aan om het tij te keren, maar het lijkt 
vruchteloos met de heersende mores. 
 

Een ijzersterk aangrijpend verhaal in de relationele sfeer. 
Arbeiders die speelbal zijn van staat en kerk. Toegespitst op 
een landheer en lakenwever die onmenselijkheid in een steeds 
hogere versnelling zet.  
Hij heeft een jeugd van kommer en kwel achter zich gelaten en 
wil zich met wreedaardigheid revancheren voor wat hem toen is 
aangedaan. Komt er een tijd dat hij zich realiseert de pijlen op 

de verkeerde doelgroep te richten? Geldt ook hier dat wie hoog klimt diep kan vallen? 
 

Jan van der Krabben  

 
 

Filmavond in d’n Inloop  
 
Deze maand hebben we voor een keer geen filmavonden 
gepland. Volgende maand kijken we verder. We houden u op 
de hoogte via deze nieuwsbrief. 
 
Herman Schunselaar 

 
 

 

WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) 
20 januari om 10:30 u. in den Durpsherd (Muziekzaal) 
geeft Anke van der Cammen, een van de WMO 
consulenten van de gemeente, hierover een presentatie.  
Organisatie door De Dorpstafel i.s.m. Bint. 
 

De WMO gaat over de ondersteuning die de gemeente geeft (moet geven) om 
mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Daar vallen o.a. huishoudelijke 
hulp, ter beschikking stellen van scootmobiel, aanpassen woning, aanbieden 
dagbesteding onder. Voor veel ouderen geldt dat ze vroeg of laat een beroep 
moeten doen op de gemeente om in aanmerking te komen voor voorzieningen of 
vergoedingen.  
 

Als u hulp nodig hebt voor het doen van een aanvraag, kunt u een beroep doen op 
ondersteuning van onafhankelijke clientondersteuners, die daarvoor speciaal zijn 
opgeleid. Binnen seniorenvereniging BRES zijn dit 4 mensen:  
Liesbeth Steenbergen, Ad Houtepen, Rien van de Boom en Herman Schunselaar. 
Zij helpen u gratis bij de aanvraag en de afwikkeling.  
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Kunst- en cultuurgroep in museum Jan Cunen, Oss 
 

19 november 2024. Om kwart over één komen er een aantal auto’s samen op een 
regenachtige parkeerplaats bij sporthal De Run. De meeste mensen wachten in de 
auto, echter Ricky van der Linden en Anny van Ewijk zijn drukdoende om de 
Museumclub van de BRES, vandaag ongeveer 20 personen, gezamenlijk naar het 
Museum Jan Cunen in Oss te krijgen. 
 

In het Museum worden ze in twee groepen verdeeld: de ene groep wordt begeleid 
door een enthousiaste gastvrouw door de tentoonstelling, terwijl de andere groep 
onder het genot van een kop koffie met heerlijk gebak lekker zit te keuvelen. 
 

Wie Oss zegt, zegt margarine, worst en medicijnen. 
Iets minder bekend is de rijke textielgeschiedenis van 
de stad. Een historie die begint bij het Osse Bergoss, 
een kleine wattenfabriek, die zich ontwikkelt tot een 
toonaangevend bedrijf, met name in tapijten. Bergoss 
ontwikkelt na de oorlog een kamerbreed tapijt waarop 
prinses Beatrix en prins Claus elkaar het ja-woord 
geven. Stille getuigen van hun vele producties zijn 
zo’n 10.000 ontwerptekeningen elk met de hand 
getekend en ingekleurd. 

 

 
 
 
Negen hedendaagse kunstenaars, 
geïnspireerd door deze tekeningen 
laten dit zien in hun werk. 
Persoonlijke fascinaties voor 
patronen en verhoudingen plus 
kleurcombinaties maken er voor ons 
allen een bonte en indrukwekkende 
collectie van. 
 
Ik heb genoten van het bezoek, vond 

het een leuke leerzame ervaring. 
Ricky en Anny bedankt voor de organisatie. 
Marian Oosting  
 

 
WIE WAS IK??? 
 

Ja, natuurlijk. Het was Liesbeth Steenbergen. Zij 
hoort intussen bij de rij van een van de 
langstzittende bestuursleden. 
Daar zijn wij als BRES super blij mee. 
 

De winnaar is: Annie van Berkel Proficiat. 
 
Deze maand geen “Wie ben ik…” 
Volgend jaar ga ik verder met “Waar was ik…” 
Bestuursleden herkennen is iets moeilijker dan ik dacht. 
 

Janine  
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"Klein, Kruipend en soms (Op)Vliegend Beestenspul” 
 

Jan van Hasselt maakt korte, grappige gedichtjes met altijd insecten als onderwerp. 
Hij wil zijn “hersenspinseltjes” graag met ons delen.  
 

➢ Dat soortgenoten zijn kroost opeten mogen 

Kan de waterspin aanzien met droge ogen. 

 

➢ Vader luis tot zijn luie zoon luis: 

   "Jij bent een rijke lui-s luis" 
 

Jan van Hasselt 

  

 
 
ICT nieuws en planning januari 2025 

De bijeenkomsten vinden plaats in d’n Inloop en zijn 
altijd op maandag van 10:00 tot 12:00 u.   
Wat we gaan doen, kun je telkens vinden in de 
nieuwsbrief en het staat ook op de site van BRES 
(www.bres.nl) onder het kopje ICT.  
 
Meestal zijn er geen kosten aan verbonden. Het enige dat je betaalt is het kopje 
koffie of thee dat je gebruikt.  

Deze maand staat in het teken van ICT-vragen  
 

Op de maandagochtenden 6, 13, 20 en 27 januari tussen  
10:00 en 12:00 u. is er vrije inloop in d’n Inloop.  
 

U kunt komen met uw vragen en problemen op het gebied van ICT.  
Het mag betrekking hebben op de computer/laptop, tablet, IPhone (Apple)  
en de smartphones met een Android besturing. 
 

Samen proberen we tot een oplossing van het probleem te komen. 
 

 
 
Dus: welkom in 
 
 
 
 
 
Wim, Rien en Harrie, ICT team BRES  
 

http://www.bres.nl/
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Blijspel/komedie/klucht!  
 

Op 9 januari 2025 speelt de 
toneelvereniging van KBO  
St. Michielsgestel in den Durpsherd  
het stuk: 
 

“Patatje Oorlog” 
    
Aan de rand van het bos van boswachter 
Bob staan twee frietkramen.  
De ene wordt gerund door Patricia en 
Angela, de andere door Evert en zijn 
vrouw Marie-Claire.  
 

Dit gaat prima totdat een ambtenaar van 
de gemeente komt met de mededeling 
dat ‘vanwege een wijziging in het 
bestemmingsplan’ één kraam moet 
sluiten.  

Bob is vaste klant van beide kramen en neemt voor tijdens en na zijn pauze 
regelmatig een lekker hapje. Zijn hoogzwangere dochter Karlijn ziet dit met lede 
ogen aan en hoopt dat Bob met de baby op komst gezonder wil gaan leven.  
 

Marie-Claire wil met haar frietkraam op de moderne tour en heeft grootse plannen. 
Ze wordt hierbij geholpen door Jean-Claude, een excentrieke Fransoos. Ze willen 
“Vegan hapjes” gaan verkopen terwijl Evert het liefst bitterballen blijft bakken.  
 

Ron, de man van Angela, is te lui om te werken en klaagt en zeurt aan één stuk 
door. Alles doet hem zeer en Angela moet alles voor hem opknappen. Totdat Ron 
een wel heel bijzonder besluit neemt! Dat alles zorgt voor een ware ‘patatje’ oorlog. 
Keert de vrede terug in het bos? Welke kraam zal als winnaar uit de bus komen? 

Datum:   donderdag 9 januari 2025  
Locatie:   den Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum 
Aanvang:   13:30 uur (deur open om 12:30uur) 
 

Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar!! 
 

Kaartjes kosten: € 10,00 incl. koffie/thee voor leden van BRES of Dubos  
   € 12,50 incl. koffie/thee voor niet leden 
Kaartjes kopen kan nog per e-mail:  

➢ Stuur dan een mailtje met uw naam en adres naar: mieke@bres.nl.  
➢ Maak de kosten over op rekening NL76 RABO 0106 9004 47 t.n.v. 

seniorenvereniging BRES o.v.v.: voorstelling “patatje oorlog”  
Wij maken een lijst van de (betaalde) aanmeldingen via e-mail.  
 
Heeft u nog vragen of is mailen lastig, bel dan met Mieke: 06 - 53 132 031 of  
met Liesbeth (maandag- en dinsdagochtend): 06 – 47 268 340.   

Kortom: een prima basis voor een middag gezelligheid, die u niet mag missen! 
 

mailto:mieke@bres.nl
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DRIEWIEK JOURNAAL  

  
Het is 5 december als ik aan het Driewiekjournaal begin, onze secretaris mailt dat 
de tekst voor morgenvroeg 12 uur moet zijn ingezonden. Pffff….. 
5 december, ik moest toch even aan vroeger denken toen mijn kinderen klein 
waren en uit volle borst voor de open haard liedjes zongen. Ik dacht toen: “Wat als 
jullie het te weten komen…” 
Ik weet nog heel goed toen ik de waarheid aan mijn oudste zoon Dave vertelde, hij 
meteen zei: “Mama, ga je mij nu ook zeggen dat God ook niet bestaat”.  
Daar schrok ik wel even van. Toen ik van de week met mijn kleindochter (11 jaar) 
aan het shoppen was en ik het over Sinterklaas had keek ze mij aan: “Oma, 
Sinterklaas bestaat niet, dat weet je toch??? Maar morgen komt ome Gunther  
(52 jaar), zou hij het weten oma??” 
 
Ja, maar nu bij de les. De Driewiek 
staat nu in ieder geval op de kaart 
want woensdag 4 december is 
niemand minder dan onze 
burgemeester Eiko Smid bij de 
Driewiek op bezoek geweest.  
Wat ons betreft mag hij blijven, wat 
een spontane, gewone man. 
Hij nam de tijd om een praatje met 
iedereen te maken en weet nu denk 
ik, het verschil tussen de echte patent 
en de valse patent. 
Superaardige man.  
 

 

 
Intussen zijn wij super actief met breien van de carnavals dassen. 
Marijke is heel druk met haar kerstmarkt. De engeltjes, de kribbe en de pegels 
gaan nu al als zoete broodjes over de toonbank. 
Jammer dat Kerst en Nieuwjaar op woensdag vallen…hahaha. 
Wat is het jaar 2024 supersnel gegaan, hoe ouder ik word hoe sneller de tijd voorbij 
gaat. 
 

 

De start van een nieuw jaar kan best wel een emotionele ervaring zijn. Het is een 
tijd waarin we met dankbaarheid nadenken over het verleden en onze hoop en 
intenties voor de komende tijd maken. Bovendien geeft een nieuw jaar ons de 
kans om ons enthousiasme voor het najagen van doelen en dromen nieuw leven in 
te blazen. 
 
 

Een piepkleine ster lag gisteren voor mijn deur, 
Ze was heel bijzonder dat zag ik aan haar kleur. 
Dus stuur ik jullie deze ster, ze is een bode van geluk. 
Hopelijk kan jullie nieuwejaar nu al niet meer stuk. 
 

Gezellige kerstdagen en een spetterend eind jaar.    
 

Janine 
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DUOFIETS OZOSNEL 
 

Donderdag 5 december wilde Sint Nicolaas met zijn 
Pieten een bezoek brengen aan de Theresiaschool in 
Berlicum. HoofdPiet zocht contact met het Sint 
Nicolaas comité van de Evenementen Comité 
Berlicum Middelrode omdat ze graag op een originele 
manier naar de school wilden reizen.  
Het idee was vlug geboren: Piet en Sint Nicolaas 
samen op een duofiets van BRES. De Sint en de 
Pieten vonden het een fantastisch idee, maar ze 
vonden het eigenlijk ook wel een beetje spannend. De 
Sint is toch ook al wat ouder. Is zo’n fietsrit wel iets 
voor hem? Na de uitleg over de fiets aan de FietsPiet 
volgde een proefrit op de duofiets met Jo van Kreij, 
duofiets vrijwilliger van het eerste uur van BRES. Ze 
kregen vertrouwen in hun fietsavontuur.  

 

 
 
De FietsPiet vond het fantastisch om zo met de Sint 
op pad te kunnen. En wat bleek, zelfs de staf van de 
Sint kon mee op de mooi gepoetste rode duofiets, 
die voor deze bijzondere gelegenheid omgedoopt 
werd tot duofiets Ozosnel. 
De Sint en Piet konden op weg naar de 
Theresiaschool.  
 

 
 
 
 
 
 

Sint Nicolaas en Piet werden vlak voor de 
school verrast door een erehaag van blije 
schoolkinderen die hen enthousiast 
verwelkomden met het toepasselijke lied “Piet 
ging eens fietsen ,………”. En doordat de Sint 
niet op zijn paard zat maar op de fiets konden 
alle kinderen hem ook goed aankijken. 
 

Een geslaagde intocht van de Sint Nicolaas en 
zijn Pieten bij de Theresiaschool.  
Met dank aan Jo voor zijn begeleiding! 
 
Denkt u na het lezen van de ervaringen van de Sint en de FietsPiet: “als het wat 
mooier weer wordt, wil ik wel eens gefietst worden of iemand als vrijwilliger 
begeleiden op de duofiets, neem contact op!” 
 

Miek Scheffers 
duofietsen BRES 
Duofietsen@bres.nl  

mailto:Duofietsen@bres.nl
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BRES kookt en deelt:     
 

Zuurkoolschotel met appel  
 
Zuurkool is, omdat het gefermenteerd is, heel 
goed voor onze darmflora. Een goed recept om 
het nieuwe jaar mee te beginnen! 
 
Wat heeft u nodig: 

➢ 125 gram gerookte spekreepjes 
➢ 300 gram half-om-half gehakt 
➢ 1 theelepeltje gedroogde (of verse) tijm 
➢ 1 theelepeltje gemalen kaneel 
➢ 500 gram zuurkool naturel 
➢ 800 gram aardappelpuree of goed geprakte 

aardappels 
➢ 2 Elstar appels 
➢ Een ovenschotel van 20x30 cm 

 
Wat te doen: 

− Verwarm de oven voor op 180-200 °C.  

− Verhit een koekenpan zonder olie of boter en bak de spekreepjes op 
middelhoog vuur in 4 min. uit.  

− Voeg het gehakt toe en bak in 2 min. rul. Giet het vet af, maar vang op. 
Breng het gehakt op smaak met de tijm, de helft van de kaneel en peper. 

− Spoel de zuurkool in een vergiet kort onder koud stromend water en laat 
goed uitlekken.  

− Verdeel over de ovenschotel en schep het gehaktmengsel erop. Verdeel de 
aardappelpuree erover. 

− Verwijder met een appelboor het 
klokhuis van de appels en snijd de 
appels ongeschild in ringen. Leg 
boven op de ovenschotel en 
bestrooi met de rest van de kaneel. 
Besprenkel het geheel met het 
bakvet van het gehakt en bak de 
schotel ca. 30 min. in de oven, zodat 
de bovenkant mooi goudbruin kleurt. 
Verdeel de schotel over de borden. 

 
 
Dit is een recept voor 4 personen, dus de 2e dag kunt u de schotel opwarmen 
(misschien met een lekkere salade erbij?).  
 

 Sylvia Groot 
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Puzzels: 
 
Zweeds raadsel (gemiddeld) 
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Zweeds raadsel (pittiger) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oplossing op pag. 20  
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Sylvesterloop haalt boek over Brabantse tradities 
‘Mooi hoe het dorp meeleeft’ 
 

Elk dorp heeft zijn oudjaarstradities. Klinken in 
sommige streken op oudjaar bijvoorbeeld de 
hele dag carbidschoten, in Middelrode is er een 
andere activiteit op de laatste dag van het jaar. 
Honderden vooral (oud-)inwoners doen mee 
aan de Sylvesterloop en gaan kilometers 
wandelen of hardlopen. 
 

In 1977 werd er in Middelrode voor het eerst 
een oudjaarsloop gehouden. Organisator daarvan was een club met een wielerhart: 
W.S.V. de Zwaan. Drie jaar later nam een andere groep sportieve fietsers de 
organisatie over. In het seizoen stappen de ongeveer 60 leden van ’t Goei Smoesje 
elke zondag op de renfiets. Vanaf 1980 organiseren ze op 31 december de loop, 
die sinds dat moment Sylvesterloop heet. 
 

Die beleeft nu zijn 43e editie,  je kunt dus met recht spreken van een traditie. Dat 
beweren niet alleen de organisatoren van de Sylvesterloop, maar ook de 
heemkundigen van het dorp. Zij droegen de Sylvesterloop immers voor aan 
Brabants Heem om op te nemen in een boek over tradities in de provincie. De loop 
kreeg een eigen hoofdstuk. 
 

Het aantal deelnemers ligt meestal rond de 800 waarvan er velen ieder jaar op 
herhaling komen. Vaak zijn dat dorpsbewoners of mensen die er gewoond hebben 
en van de loop een reünie maken. 31 december lijkt misschien een rare dag voor 
een sportief evenement, maar in de praktijk is de belangstelling groot.  
 

“Oudjaarsdag is een ijkpunt. Echte hardlopers vinden het leuk om het jaar sportief 
af te sluiten”, “Anderen vinden het gewoon een gezellig evenement.” 
 

Mooi dat een deel van het dorp meeleeft met de deelnemers. “Zo richten bewoners 
van de Westakkers altijd een post in met gratis schnaps en versnaperingen. Dat 
zijn ze echt zelf gaan doen, zonder dat de organisatoren erom vroegen. Dit maakt 
de Sylvesterloop zo speciaal. 
 

Deelnemen kost 5 euro voor volwassenen, kinderen betalen de helft. Inschrijven 
kan vanaf 11.00 uur in De Moerkoal. Aan voorinschrijvingen doet ’t Goei Smoesje 
niet. Je kunt dus op het laatste moment nog beslissen wel of niet de 
hardloopschoenen of wandelschoenen aan te trekken 
 

Er is een parcours uitgezet van 5,5 kilometer, 
naar Seldensate en over de zomerdijk weer 
terug. Een rondje is 5,5 kilometer lang en 
deelnemers lopen naar keuze 1, 2 of 3 rondjes. 
Voor de snelste dame en heer over drie 
rondjes ligt een bos bloemen klaar. Ook 
wandelaars mogen drie rondjes lopen. Maar de 
meeste houden het bij een, een enkeling doet 
de dubbele afstand. 
 

Van de opbrengst gaat 25% naar een goed doel dat ieder jaar bepaald wordt. 
Meestal is dit een regionaal goed doel. Dit jaar (editie 2024) hebben we gekozen 
voor seniorenvereniging BRES. Draag je deze vereniging een warm hart toe kom 
dan wandelen of hardlopen.  
Wellicht zien wij u op 31 december. Start 13.00 uur bij De Moerkoal in Middelrode.  
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Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief 
Uiterlijk 17 januari vóór 12:00 uur.  

Het mag natuurlijk ook eerder         

Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of stop 
het in de brievenbus bij d’n Inloop, Kerkwijk 45A.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Eerder onze nieuwsbrief lezen? 
 

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan 
dat. Hij staat meestal in het weekend voor de 
verspreiding online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van onze website 
www.bres.nl in de rechterkolom onder de vermelding 
‘nieuwsbrief ……’. Als u daarop klikt, downloadt u de nieuwsbrief en kunt u hem 
lezen. Mocht u op een tablet lezen (of op uw telefoon), dan vindt u de download 
onderaan de pagina. 
  
 

Oplossing puzzel: 
Zweeds raadsel (gemiddeld) 

 

 
 

Zweeds raadsel (pittiger) 

 

  
 
  

Heb je iets leuks of 
iets interessants te 
vertellen of wil je 

gewoon iets kwijt , 
schrijf het ons ! 

mailto:secretaris@bres.nl
http://www.bres.nl/
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