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Nog nagenietend  van een mooie zomerdag zittend op mijn balkon, 
voel ik mij geroepen om het voorwoord van de nieuwsbrief van 
september te schrijven, hoewel ik meer voel voor een lekker glas 
wijn en kijken naar de mooie avondlucht in de vele kleuren! 
 
De maanden juli en augustus  hebben ons in ieder geval weer een aantal mooie 
zomerdagen opgeleverd en dat voelt heel goed na de vele regenbuien. Deze zomer 
hebben we veel meer activiteiten verzorgd dan normaal gesproken. Dat omdat hier 
uitdrukkelijk naar werd gevraagd.  
 
De meeste activiteiten zijn redelijk tot goed bezocht. Volle bak bij bridge, helaas 
weinig belangstelling voor de filmavonden, een goede bezetting op de zondagsoos 
en een normale deelname aan wandelen en fietsen. De koffie in de tuin van Kitty 
was niet alleen lekker maar ook heel gezellig, de belangstelling voor uitstapjes 
(zoals bezoek Kildonkse Molen dat niet kon doorgaan) en het Brabants Museum 
was beperkt.  Maar al met al is er veel waardering. Complimenten aan de 
vrijwilligers die zich ingezet hebben om dit waar te maken! 
 

Op 14 september vieren wij ons 65-jarig bestaan en is er een officieel afscheid van 
Herman Schunselaar. In deze nieuwsbrief vindt u daarover alle informatie en wij 
hopen u te ontmoeten op deze feestelijke middag. 
 
Namens het bestuur van Seniorenvereniging BRES 
 
Liesbeth Steenbergen 
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Bereikbaarheid BRES 
 
Emailadres:    van:     tel:  
 
voorzitter@bres.nl    vacature 
secretaris@bres.nl   Marij van Dijk    06 - 57 415 232  
penningmeester@bres.nl  Hans van Beers   06 - 51 795 599 
liesbeth@bres.nl    Liesbeth Steenbergen  06 - 47 268 340 
seniorenvereniging@bres.nl  Marij van Dijk   06 - 57 415 232 
mieke@bres.nl    Mieke van Kesteren  06 - 53 132 031 
 
Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over activiteiten van BRES kunt u 
contact opnemen met: 
Marij van Dijk: (06 - 57 415 232) op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  
tussen 10:00 en 12:00 u. en donderdag tussen 14:00 en 16:00 u.  
of, bij geen gehoor, met: 
Liesbeth Steenbergen: (06 - 47 268 340), bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 u. 
 
 
 

Onze ledenadministratie 
 
 
Nieuwe aanmeldingen 
 
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de 
volgende manieren: 

- invullen van het formulier op onze website www.bres.nl 
- de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl 
- even bellen met Ton den Besten: 06 - 12 675 364 
- briefje in de bus doen bij dôn Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum 

Na inschrijving sturen wij een bevestiging met ons informatieboekje en het ñOnsjeò 
van KBO-Brabant. 
 
 
Doorgeven van wijzigingen 
 
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het 
gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. 
Helaas moeten wij constateren dat dit niet altijd goed 
gaat. Om die reden vragen wij u nadrukkelijk om alle 
mutaties met betrekking tot uw persoonlijke 
omstandigheden aan ons door te geven, zoals:  
- verhuizing, 
- verandering mailadres,  
- wijziging telefoonnummer,  
- wijziging bankgegevens e.d.  
 
Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig bijhouden.  
  

mailto:voorzitter@bres.nl
mailto:secretaris@bres.nl
mailto:penningmeester@bres.nl
mailto:liesbeth@bres.nl
mailto:mieke@bres.nl
http://www.bres.nl/
mailto:ledenadministratie@bres.nl


 5 

Jarigen in september 
 

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en 
gelukkig nieuw levensjaar toegewenst. 
Onderstaande kroonjarigen ontvangen een felicitatie met attentie. 
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt. Mocht dit niet het geval 
zijn, laat het dan minimaal twee maanden van tevoren weten. 

 
80-jarige 
      

Harrie Cooymans 
 

90-jarige 
Mevr. J.C. Welmers-de Kruijff 
 
 
 
 
 
 

namens het bestuur, een hele fijne verjaardag toegewenst en nog vele jaren!  
 
 

Nieuwe leden 
 

Gerry Spronk 
Riet Klerkx-van den Homberg 
Paul Bosch 
Gerard van den Akker 
Ben Knippenburg 
Mari van Boxtel 

 
 
 

 
Leden die ons zijn ontvallen 
 

We hebben afscheid moeten nemen van: 
 

Fien van den Akker-Duijts 
Maria van der Aa-van Casteren 
Jos van de Veerdonk 
Frans Bomers 
Jan van Kreij 
Lonk Appels 
Lies Swanenberg-Geven 
Tonny van Zoggel 
Albert van Gaal 
Harrie Swanenberg 
 

Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en gemis moeten dragen. 
 
In de vorige Nieuwsbrief meldden wij het overlijden van Lies Sesink-van Lith.  
Dit had Jeanne Sesink-van Lith moeten zijn. Wij willen dat hierbij corrigeren en 
onze oprechte excuses aanbieden voor deze fout.  
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Op woensdag 7 augustus hebben we na een kort ziekbed afscheid genomen van 
Henk de Winkel in het crematorium in Rosmalen.  
 

Henk is vanaf 2004 leider geweest van Ons Muziekske als onderafdeling van 
BRES Berlicum en Middelrode. Hij zou tijdelijk van leider Walter van Geenen het 
leiderschap overnemen die i.v.m. ziekte afwezig was. Walter overleed na een kort 
ziekbed en Henk zou het dirigeerstokje definitief overnemen.  
 

Henk was al leider van diverse koren en orkesten en hij wist muzikanten over te 
halen mee te komen spelen in Ons Muziekske. Zo kregen we een orkest met 
diverse instrumenten en konden we ook een uitgebreider repertoire gaan spelen. 
In de notulen van de jaarvergadering van 20 maart 2006 staat dat Henk enthousiast 
was over de muziekgroep, waar de samenstelling van instrumenten een unieke mix 
was die je niet vaak tegenkomt. 
 

Henk de Winkel heeft Ons Muziekske gebracht waar we nu zijn. We hebben veel 
aan hem te danken en ze zien ons graag komen met onze muziekgroep. 
Met de mooie nummers wisten we, met Henk als leider, vele malen bewoners van 
verzorgingshuizen een mooie middag te bezorgen. 
We speelden op de boot van het Rode Kruis, op de kiosken van Sint-Oedenrode en 
Nistelrode, op pleinfeesten, op de Seniorendagen in Veldhoven etc. etc. 
Steeds door het enthousiasme van Henk waren het gezellige optredens. 
Henk wist er altijd een feestje van te maken en betrok het publiek er goed bij. 
 

We hebben afscheid van Henk moeten nemen en kunnen alleen de vele mooie 
herinneringen meenemen. Het leven van Henk bestond uit muziek en zang. 
Het was fijn werken met Henk als leider.  
Toch moet het leven en Ons Muziekske verder maar nu zonder Henk. 
Henk bedankt en rust nu in vrede. 
 

Namens bestuur en leden van Ons Muziekske, 
Theo van Hedel 

   

IM MEMORIAM: Henk de Winkel 
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Column: Rimpelsé. 
 

Laat ik het eens van een andere kant bekijken 
 

Meerdere keren in het leven ervaar je een gebeurtenis als een kantelpunt in je bestaan. 
Soms ingrijpend, soms is het een kleine gebeurtenis die je aanzet tot denken. Het 
gebeurde mij laatst tijdens een gezellig lang weekend in Zuid-Limburg met de kinderen, de 
kleinkinderen en de inmiddels al dapper rond stappende achterkleinzoon. 
 

Tijdens een wandeling in de buurt van het Drielandenpunt waren we in het heuvelachtige 
gebied behoorlijk afgedaald. Om toch weer bij de parkeerplaats te komen zat er niets 
anders op dan via een rotsachtig pad naar boven te klauteren. Nog niet zo lang geleden 
liet ik me als Opa niet kennen en liep ik min of meer óals een hindeô achter de jongelui aan 
het pad op. Maar verdomd, deze keer lukte me dat niet meer. Af en toe stond ik te hijgen 
als een oud paard. En toen gebeurde het. Mijn schoonzoon pakte me bij de hand en zei: 
óKom Opa, geef me een hand, ik trek je wel naar boven.ô Met zijn doktersblik zag hij dat 
het me veel moeite kostte om boven te komen. Dat moment deed me erkennen dat ik als 
83-jarige toch wel óeen ouwe manô begin te worden. Helemaal niet erg, maar tochéhet 
moest even bezinken.    
 

Waarom vertel ik u deze voor velen wat onbenullige gebeurtenis? Wel, om duidelijk te 
maken dat de gesprekken tussen leeftijdgenoten vaak bol staan van dergelijke verhalen. 
Bij voortduring proberen wij ouderen, ook zestigers en zeventigers maken zich daar al 
schuldig aan, elkaar erop te wijzen dat het ouder worden gepaard gaat met kwaaltjes en 
ongemakken. Na het tennissen, bridgen, golfen, wandelen, fietsen, zwemmen en wat die 
oudjes al niet meer doen, flitsen de blessures, de ziektes, de geplande operaties, de 
gemerkte doofheid, de beginnende staar onder het genot van een bakske koffie en vaak 
een lekker stukje taart, over de tafel. Ernstige zaken wil ik uiteraard niet bagatelliseren, 
maar vaak zijn het de veel voorkomende ouderdomskwaaltjes, die na verloop van tijd wel 
weer met een pilletje of een therapietje zijn te behandelen.  
 

Ik wil proberen eens een tegengeluid te laten horen. Laten we het ouder worden ook eens 
van een andere kant bekijken. Hoe mooi is het niet je kinderen en hun partners te zien 
ontwikkelen tot volwassen personen, die hun eigen weg in het leven weten te kiezen. Het 
zijn inmiddels dikke vijftigers wiens leven, zoals van ons ouderen, ook vaak al getekend is 
door lief en leed. We mogen reeds bijna dertig jaar beleven dat de zeven kleinkinderen 
met hun partners prachtige jonge mensen worden, die positief in het leven staan en over 
het algemeen positief naar de toekomst kijken ondanks de vele problemen die de 
mensheid bedreigen. En voorwaar onze achterkleinzoon is een sterretje aan de hemel.  
 

Daarnaast kan ik enorm genieten van kleine voorvalletjes die met het ouder worden te 
maken hebben. De empathie die de meeste jonge mensen tonen als je even wat meer tijd 
nodig hebt om het gesprek te volgen. Steeds meer autoôs stoppen even om je rustig te 
laten oversteken. Laatst kwam een jongeman me het geld nabrengen dat ik per ongeluk in 
de pinautomaat had laten zitten. Bij het afrekenen in een restaurant was ik even mijn 
pincode kwijt. Enige onrust overviel me. Het meisje keek me vriendelijk aan en zei: óOch 
meneer, doet u maar rustig hoor, dat komt zo wel weer en anders komt u morgen maar 
afrekenen.ô   
 

De begripvolle telefoontjes en appjes van de kleinkinderen als het even niet goed gaat met 
ons. Dat werkt beter dan welk medicijn ook. De doktersassistent die uiterst vriendelijk de 
wond op je been verzorgt en probeert je zo min mogelijk pijn te doen. De waardering die 
het jonge grut uitspreekt als ze horen hoe actief je nog probeert te zijn. Zo kan ik nog een 
pagina vol schrijven met kleine voorvalletjes, die het ouder worden uiterst 
veraangenamen. Deze zo langzaam ouder wordende man hoopt daar nog lang van te 
mogen genieten. 
 

Jan van der Krabben 
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Uit de oude doosé.  
 

Als vervolg op de órimpelô in deze nieuwsbrief leek me het onderstaande verhaal geschikt 
dat ik bijna 15 jaar geleden schreef voor het Balkumbrij Magazine. Ook toen maakte ik mij 
soms zorgen over de toekomst van de kinderen en kleinkinderen. Gelukkig is die onrust 
enigszins verdwenen. 
 

Onrust 
Onrust  kan als een slak de mens besluipen. Langzaam dringt het als een gif in het 
lijf naar binnen. Het kan jaren duren voor het zich definitief een plekje in het brein 
heeft veroverd. Telkenmale wordt het door een prikkel van buiten geactiveerd. 
Daardoor nestelt het zich vaster en is meer en meer in staat het onrustgevoel aan 
te wakkeren. Als het permanent de kop op steekt stelt men zich vragen als: óWaar 
komt het vandaan? Wat zijn de oorzaken? Waarom toch?ô Vragen die soms 
moeilijk te beantwoorden zijn.    
 

Tijdens gesprekken met vrienden en kennissen, veelal ouderen,  bemerk ik de 
laatste jaren dat bij velen gevoelens van onrust zijn binnen gedrongen. Bijkans als  
onzichtbare bacteriën die moeilijk te bestrijden zijn. Een geschikt medicijn daarvoor 
is alsnog niet voorradig. De oorzaken zijn te complex.   
  
óHoe ouder je wordt hoe meer je naar het verleden kijktô is een vaak gehoorde 
opmerking. De psychologie leert dat bij het ouder worden herinneringen uit de 
kindertijd sterk komen boven drijven. Een stokoude oom klaagt er soms over dat hij 
het knap hinderlijk vindt dat hij zo vaak moet terugdenken aan belevenissen uit zijn 
kinderjaren. Zowel overdag als ôs nachts. In het brein van de huidige ouderen 
gebeurt blijkbaar iets tegenstrijdigs. De toekomst houdt hen veel meer bezig dan 
het verleden. Het onrustgevoel richt zich niet zo zeer op de eigen toekomst maar 
vooral op die van de kinderen en kleinkinderen.  
 

Veel senioren stellen zich de vraag: óBiedt de 21e eeuw voldoende kansen voor het 
opgroeiende kroost. Zijn zij in de toekomstige jaren in staat om het leven zo in te 
richten dat geluk en vrede hun deel is? Zijn de gevaren die de mens bedreigen 
tijdig te bestrijden en een halt toe te roepen?ô Gevaren dicht bij huis, in eigen land 
en binnen Europa. Zoals de economische recessie, de grote verschillen tussen rijk 
en arm, het financiële graaigedrag,  het opkomende radicalisme in landen waar het 
economisch moeilijk gaat, het verlies van waarden en normen bij groepen 
jeugdigen vaak gevoed door de media, het populisme in de politiek met zijn 
nationalistische tendensen, het teloorgaan van gemeenschapszin met als gevolg 
individualisme en egoïsme. Ook wereldwijd zijn de problemen die de mensheid 
bedreigen immens groot. Klimaatbeheersing, het duurzaam omgaan met 
grondstoffen en milieu, het terugdringen van de overbevolking met daarmee 
verbonden het voedselprobleem, het bestrijden van terrorisme en van politiek en 
religieus radicalisme, de toenemende vraag naar energie. Deze planeet 
omvattende problemen stellen de volgende generaties, onze kinderen en 
kleinkinderen, voor een welhaast onmenselijke opgave.  Wereldwijd zullen politieke 
krachten gebundeld moeten worden om mega rampen te voorkomen.  
 

óPositief blijven denken, Opaô, zeggen de 
opgroeiende kleinkinderen met een lach en met 
een verwachtingsvolle blik naar de toekomst. 
óGelukkigô, denk ik, óze hebben gelijk!ô Ik doe mijn 
best. De onrust knagende bacterie blijft echter 
regelmatig toch de kop opsteken.  
 

Jan van der Krabben 
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BRES leest en deelt 
 

Titel:  De Olifantenfluisteraar  
(mijn leven met de kudde in de Afrikaanse wildernis)  

Auteurs:  Lawrence Anthony, met Graham Spence 
Uitgever:  Just Publishers 
 

(Hieronder enkele fragmenten uit een recensie van Merel Plat) 

Op een dag wordt Lawrence Anthony, eigenaar van het wildreservaat Thula 
Thula, gebeld door de Elephant Management and Owners Association met de 
vraag of hij een kudde olifanten wil hebben. Dat is een mooie kans, maar Thula 
Thula is niet geschikt om olifanten te houden en bovendien staat de kudde bekend 
als moeilijk. Als Anthony echter begrijpt dat de olifanten gedood zullen worden als 
ze niet in Thula Thula terecht kunnen, neemt hij een beslissing die zijn leven 
verandert: hij neemt de lastige kudde op.  
 

In De olifantenfluisteraar vertelt hij over zijn leven met deze magnifieke dieren. Als 
natuurbeschermer verwierf Anthony vooral 
bekendheid door zijn reddingsactie van de dieren uit 
de Bagdad Zoo tijdens de Tweede Golfoorlog, maar 
daarnaast was hij ook eigenaar van het wildreservaat 
Thula Thula en heeft hij The Earth Organization 
opgericht.  
 

De olifantenfluisteraar start meteen spannend: 
Anthony en zijn medewerkers zijn stropers op het 
spoor. Ze blijken echter misleid te zijn en de stropers 
ontkomen. Kort daarna wordt hen de kudde 
delinquente olifanten aangeboden en start een nieuw 
avontuur. Ondanks alle maatregelen die ze nemen, 
weet de kudde vrijwel direct te ontsnappen. De 
zoektocht is een race tegen de klok, want als zij de 
olifanten niet eerst vinden, is de kans groot dat ze 
alsnog doodgeschoten worden. 
 

Zich goed beseffend dat dit de laatste kans is, zet Anthony alles op alles om de 
olifanten zich thuis te laten voelen in Thula Thula. Een hartverwarmend, ontroerend 
en af en toe ook humoristisch verhaal volgt. Na een hilarisch bezoek van een 
paragnost besluiten Anthony en zijn medewerker David alle gangbare werkwijzen 
overboord te gooien en gaan ze bij de olifanten kamperen. In eerste instantie 
gedragen deze dieren zich nog agressief, maar langzaamaan ontstaat er een band 
tussen Anthony en de matriarch van de kudde. 
 

Alhoewel de olifanten centraal staan in dit verhaal, gaat het over veel meer. Het 
hele wildleven komt aan bod, met het daarbij horende werk in het reservaat, maar 
ook de lokale stammen. Naast vele interessante olifantenweetjes, zoals dat 
olifanten met maaggeluiden over vele kilometers afstand kunnen communiceren, 
wordt er ook een stuk cultuur overgebracht. Bij de strijd tussen de stammen over 
een nieuwe leider komen veel tradities naar boven. Dat maakt dit boek nog 
interessanter. 
 

De olifantenfluisteraar is een leerzaam, boeiend, maar bovenal ontroerend boek. 
Het laat zien dat wat onmogelijk lijkt, met veel liefde en aandacht toch bereikt kan 
worden. De band tussen mens en dier kan ontzettend sterk en mooi zijn en wat 
kunnen we veel van deze dieren leren. 

Jan van der Krabben  
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BRES is 65 jaar jong !!!! 
 
Zaterdag 14 september vieren we dat we 65 jaar bestaan als vereniging.   
In 1959 is onze vereniging gestart als onderdeel van de Katholieke Bond voor 
Ouderen Berlicum-Middelrode. 
 

Tot een paar jaar geleden ging men met pensioen met 65 jaar, maar onze 
vereniging is met 65 jaar nog springlevend, vitaal en actief.  
Dus wij vieren dat wij 65 jaar bestaan en nog midden in de gemeenschap staan.  
 

Wij nodigen al onze leden uit voor een hapje en een drankje.  
Het feest begint om 14:00 u. in den Durpsherd.  
Er is geen officiële receptie, maar iedereen kan tussen 14:00 en 17:00 u. 
binnenlopen. Er zijn wel enkele officiële momenten, maar de middag is vooral 
bedoeld om er een gezellig en muzikaal feestje van te maken. 
 

We vieren niet alleen dat we als vereniging 65 jaar bestaan, maar het is ook de 
gelegenheid waarin we officieel afscheid nemen van onze (inmiddels oud) 
voorzitter, Herman Schunselaar. Hij heeft als voorzitter ruim 15 jaar leiding 
gegeven aan onze vereniging en veel initiatieven ontwikkeld om de vereniging mee 
te laten groeien met de ontwikkelingen van ouderen binnen onze gemeenschap. 
Voor al dat werk verdient hij een mooi afscheid! 
 

Het wordt dus feest op zaterdag 14 september en we rekenen op uw aanwezigheid!  
 
Het bestuur 

 

Feestje: BRES 65 jaar ! 
 
Wanneer?  14 september 
Waar?  Den Durpsherd 
Tijd?   14:00 ï 17:00 u.  
 
U komt toch ook!!!!  

BRES 
 

65 jaar! 
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Rabo clubsupport 
 

 
Ook dit jaar organiseert de Rabobank 
weer Rabo ClubSupport. 
 
 
Hiermee ondersteunen zij lokale clubs en verenigingen. 
Met hun bijdrage van kennis, netwerk en financiën helpen zij ons mooie 
bestedingsdoelen te realiseren. 
 

Wij hebben ons met BRES ook dit jaar weer ingeschreven voor de supportactie en 
rekenen op een groot aantal stemmen. Het aantal op BRES uitgebrachte stemmen 
bepaalt namelijk de hoogte van de bijdrage, die wij vanuit de actiepot ontvangen.  
 

Als u lid bent van de Rabobank ontvangt u eind augustus een bericht met een 
stemcode. Hiermee kunt u in de periode van 2 t/m 23 september uw stem 
uitbrengen op verenigingen of clubs van uw keuze. U kunt op 3 verschillende 
verenigingen in uw buurt stemmen. 
 

Dit jaar is ons doel: 

 
Stemmen kan dus van 2 t/m 23 september in de 
Rabo App of op Rabobank.nl/clubsupport 
 

We rekenen op uw stem (steun)! 
 

 

Driewielfietsen 
 

Enge tijd geleden hebben wij 2 driewielfietsen cadeau gekregen.  
De fietsen zijn grondig nagekeken en 100% in orde. Het zijn keurige fietsen (niet 
elektrisch) en voor diegene, die aan een driewielfiets toe zijn heel geschikt.  
 

Wij hebben besloten de fietsen in het bruikleen systeem loophulpmiddelen op te 
nemen. Indien u interesse in een van deze fietsen heeft, laat het mij dan weten.  
U kunt dan eerst een proefritje maken. 
Ik hoor wel, groeten Herman tel: 06-53 319 158 

 
  

Financiële ondersteuning voor onze ZONDAGSOOS, die elke twee weken 
door vrijwilligers van BRES wordt georganiseerd. Iedereen uit 
Berlicum/Middelrode is welkom (leden en niet-leden) om onder het genot 
van een hapje en een drankje een genoeglijke middag te beleven. 
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ICT nieuws en planning september 2024 

Ook het komende cursusjaar gaan we weer ICT-
ondersteuning verzorgen. 
De bijeenkomsten vinden plaats in dôn Inloop en zijn 
altijd op maandag van 10:00 tot 12.00 u. We proberen 
actuele themaôs aan te bieden. Wat we gaan doen kun je 
telkens vinden in de nieuwsbrief en het staat ook op de 
site van BRES (www.bres.nl) onder het kopje ICT. 
Meestal zijn er geen kosten aan verbonden. Het enige 
wat je betaalt is het kopje koffie of  thee dat je gebruikt. 
 

Vanaf 10:00 tot 11:00 uur: vrije inloop. Als u ICT  problemen  of vragen heeft over uw 
smartphone tablet of laptop kunt u bij ons terecht en samen proberen we het op te 
lossen.  
Vanaf 11:00 tot 12:00 uur behandelen we een thema. Soms is dat een video- 
presentatie van SeniorWeb en een andermaal is het een korte workshop. 
 

ü Maandag 2 september: Alles op de telefoon wat beter zien. 
Soms moeite met het lezen van teksten op de smartphone? Of is alles op het 
scherm wat te klein?  Met een paar aanpassingen is er een beter zicht te 
realiseren. 

ü Maandag 9 september: Een paar leuke en handige gratis apps op je 
smartphone om plantennamen of vogels te herkennen.  
U ziet een plant waarvan u graag de naam zou willen weten. Met de app 
PlantNet kunt u achterhalen hoe de plant heet. Datzelfde geldt voor vogels . 
Hiervoor gebruikt u de app BirdNet  

ü Maandag 16 september: Online zorgtaken regelen. 
Veel ziekenhuizen, huisartsen en gezondheidsverleners hebben tegenwoordig 
apps of sites voor patiënten. Een ervan is: www.mijngezondheid.net, gebruikt 
door de huisarts. Nadat u bent ingelogd met een wachtwoord en je DigiD, kun 
je afspraken maken, medicijnen verlengen, uw dossier inzien en nog veel 
meer. Ook bij het ziekenhuis werkt het zo bijv. www.mijnjbz.nl  

ü Maandag 23 september: Google fotoôs opschonen. 
Bij liefhebbers van fotograferen staat de app Google fotoôs vliegensvlug  helemaal 
vol. Is het inmiddels een chaos, tijd om op te ruimen. 

ü Maandag 30 september: Hoe werkt downloaden? 
Internet staat vol met leuke dingen, die u misschien wilt bewaren op de pc of 
smartphone. Denk aan een foto of video of een programma. Denk ook aan een 
gebruikershandleiding of een officieel document van bank of belastingdienst. Maar 
zomaar alles downloaden is geen goed idee. Want bestanden kunnen virussen 
bevatten. We komen termen tegen zoals zip- of rar-. Ook in de map downloads 
komen we bestanden tegen die al zijn binnengehaald. 
Meer hierover tijdens deze bijeenkomst 

 

Tot slot nog een oproep aan iemand, die technisch 
voldoende kennis heeft van de verbinding tussen een 
laptop, een beamer en een tunerversterker. Al enige tijd 
hebben we hier in dôn Inloop problemen mee. Na verloop 
van een aantal minuten, valt telkens de verbinding uit. 
Misschien kan iemand met voldoende technische kennis op 
dit gebied ons helpen om dat probleem op te lossen.  
 

Rien en Harrie  

http://www.bres.nl/
http://www.mijnjbz.nl/
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Koffie bij Kitty 
 

In het kader van de zomeractiviteiten 2024 
had Kitty Backx aangeboden om twee keer 
een gezelschap in haar tuin te ontvangen 
voor koffie met iets lekkers. Dat aanbod 
hebben we graag aangenomen.  
 

De eerste keer was op donderdag 18 juli, 
In de prachtige tuin aan de Heikantsehoeve 
hebben we heerlijk kunnen zitten. De tafels 
met mooie bloemstukjes werden aan elkaar 
geschoven omdat iedereen toch bij elkaar 
wilden zitten. De mooie oude bomen 
vormden een goede bescherming tegen de 
zon. Een prachtige ochtend met een heerlijk 

zonnetje in een mooie natuurlijke 
omgeving. Iedereen die er was heeft 
lekker met elkaar kunnen praten en een 
ommetje kunnen maken in de tuin. Alle 
aanwezigen hebben ontzettend genoten 
van de gastvrije ontvangst, de lekkere 
koffie en de eigengemaakte 
vlierbloesemlimonade.  Ook werden de 
aanwezigen verrast met een 
afscheidscadeautje.  
 

Op 15 augustus was de tweede ochtend 
gepland. Het was weer mooi weer, weer 
volle bak, weer gezellig en weer 
heerlijke koffie in een prachtige 
omgeving.  
 

 
Dank je wel Kitty voor je enorme gastvrijheid! 

 
 
 

Keezen en Rikken & Jokeren 
 

Het is september en de meesten van ons zijn weer terug van vakantie. 
Dus gaan op 5 september weer van start met Keezen en op 12 september met 
Rikken & Jokeren. 
 

Jullie worden dus weer van harte uitgenodigd om deel te nemen.  
Wij hebben er zin in, jullie ook?  


