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Je zou het niet zeggen maar de zomer begint op 20 juni. Wij hebben tot nu toe niet 
echt kunnen genieten van mooi weer, maar we willen ook niet klagen. Dat gebeurt 
er al genoeg op allerlei fronten. 
 
De nieuwsbrief die u nu ontvangt, geldt voor de maanden juli en augustus 2024. 
Daarin staan, anders dan andere jaren, een heleboel zomeractiviteiten die we 
gedurende de zomermaanden in ons ouderenhome D’n Inloop laten doorlopen.  
Dit om tegemoet te komen aan de vraag om meer activiteiten in de zomermaanden 
omdat er al zoveel contacten in de zomer wegvallen. 
 

Wij werken daar graag aan mee. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar 
het overzicht met alle activiteiten en de daarbij behorende informatie.  
Zoals eerder aangegeven zullen de activiteiten gratis toegankelijk zijn, niet alleen 
voor onze leden maar ook voor de overige inwoners van Berlicum en Middelrode. 
Op die manier hoeft er geen belemmering te zijn om te komen. De kosten voor 
koffie en thee komen wel voor eigen rekening. 
De coördinatoren van de verschillende activiteiten hebben direct hun medewerking 
toegezegd en daarvoor zijn wij erg dankbaar. 
 
Wij gaan ervan uit dat het mooie weer van de zomer er aankomt en dat u volop 
gebruik gaat maken van alle zomeractiviteiten die door ons worden georganiseerd. 
Wij weten zeker dat de opmerking dat er in de zomer zo weinig voor onze leden te 
doen is niet meer hoeft te worden gemaakt.  
 
Het enige dat u moet doen is komen en genieten! 
Wij wensen u een mooie en fijne zomer toe. 
 
Namens het bestuur van Seniorenvereniging BRES 
 
Liesbeth Steenbergen 
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Bereikbaarheid BRES 
 
Emailadres:    van:     tel:  
 
voorzitter@bres.nl    vacature 
secretaris@bres.nl   Marij van Dijk    06 - 57 415 232  
penningmeester@bres.nl  Hans van Beers   06 - 51 795 599 
liesbeth@bres.nl    Liesbeth Steenbergen  06 - 47 268 340 
seniorenvereniging@bres.nl  Marij van Dijk   06 - 57 415 232 
mieke@bres.nl    Mieke van Kesteren  06 - 53 132 031 
 
Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over activiteiten van BRES kunt u 
contact opnemen met: 
Marij van Dijk: (06 - 57 415 232) op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  
tussen 10:00 en 12:00 u. en donderdag tussen 14:00 en 16:00 u.  
of, bij geen gehoor, met: 
Liesbeth Steenbergen: (06 - 47 268 340), bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 u. 
 
 
 
 
 

Onze ledenadministratie 
 
 
Nieuwe leden 
 
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren: 

- invullen van het formulier op onze website www.bres.nl 
- de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl 
- even bellen met Ton den Besten: 06 - 12 675 364 
- briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum 

Na inschrijving sturen wij een bevestiging met ons informatieboekje en het “Onsje” 
van KBO-Brabant. 
 
 
Doorgeven van wijzigingen 
 
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het 
gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. 
Helaas moeten wij constateren dat dit niet altijd goed 
gaat. Om die reden vragen wij u nadrukkelijk om alle 
mutaties met betrekking tot uw persoonlijke 
omstandigheden aan ons door te geven, zoals:  
- verhuizing, 
- verandering mailadres,  
- wijziging telefoonnummer,  
- wijziging bankgegevens e.d.  
 
Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig 
bijhouden.  
  

mailto:voorzitter@bres.nl
mailto:secretaris@bres.nl
mailto:penningmeester@bres.nl
mailto:liesbeth@bres.nl
mailto:mieke@bres.nl
http://www.bres.nl/
mailto:ledenadministratie@bres.nl
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Leden die ons zijn ontvallen 
 

We hebben afscheid moeten nemen van: 
 

Lies Sesink-van Lith 
Jo Aarts-Sigmans 
 
 
 

 
Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en gemis moeten dragen. 

 
 
 
Jarigen in juli/augustus 
 

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en 
gelukkig nieuw levensjaar toegewenst. 
Onderstaande kroonjarigen ontvangen een felicitatie met attentie. 
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt. Mocht dit niet het geval 
zijn, laat het dan minimaal twee maanden van tevoren weten. 
  

 
80-jarigen 
 

Juli:  
Yvonne Uijt de Haag-van Meel   
Sjef van der Doelen    
Elly Kappen-van Lijssel    
Henk van Liempt     
       
       
 

Augustus: 
Willie v.d. Pas-van Nuland 
Hans Vorstenbosch 
de heer Weyts 
Paula van Heijnsbergen-v.d. Doelen 
Jo v.d. Pas-Sanders 
Cor v.d. Akker 
 
Dames en heren, namens het bestuur, een hele fijne verjaardag toegewenst en nog 
vele jaren!  
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Column: Rimpels…. 
 

Artificial Intelligence (AI) of Kunstmatige Intelligentie 
 
Het zal u sinds enkele jaren niet ontgaan zijn maar steeds meer verschijnen er 
publicaties over AI of Kunstmatige Intelligentie. De eerste keer dat het me duidelijk 
werd wat men daarmee bedoelde fronste ik toch wel even het voorhoofd. In het 
begin dacht ik: ‘Waarnaar is de mensheid nu toch weer op weg? Is het menselijk 
brein in staat een machine te ontwikkelen volgepropt met kennis en slimme 
gedachten die in staat is het menselijk brein te overtreffen met wijsheid?’ Ik zag het 
al voor me. In de toekomst verschrompelt ons brein tot een plukje hersencellen dat 
alleen in staat hoeft te zijn de machine, waarin de ongebreidelde hoeveelheid 
kennis zit opgesloten, te kunnen activeren.  
Ik zal u een voorbeeld geven. Ik wil u verduidelijken wat u moet verstaan onder een 
column. Leest u het volgende stukje waarin ik u dat uitleg.  
  
‘Een column is een korte tekst waarin de auteur zijn mening ventileert. Liefst met 
humor en vanuit een persoonlijk perspectief en op licht provocerende 
wijze. Columns vind je vaak in de krant of in tijdschriften, maar vanzelfsprekend 
verschijnen ze ook op internet. Hier zijn enkele kenmerken van een column: 
Kort stukje tekst: Columns zijn wat minder uitgebreid en graven doorgaans minder 
diep dan essays, maar gaan verder dan de meeste cursiefjes. Luchtig 
geschreven: Ze hebben doorgaans een min of meer vaste lengte en verschijnen 
regelmatig op een min of meer vaste plaats. Persoonlijk karakter: Columns 
bevatten vaak informele en persoonlijke elementen, waarbij het woord ‘ik’ vaak 
voorkomt. 
 
U denkt waarschijnlijk: ‘Dat heeft die man goed verwoord. Zonder taalfouten, kort 
en bondig weergegeven.’ Ik moet u teleurstellen. Het enige wat ik gedaan heb is de 
website opgezocht over Kunstmatige Intelligentie en in een vakje het woord 
‘column’ ingetikt en zie… binnen twee seconden komt deze tekst tevoorschijn. 
Mogelijk kunt u het zelf eens proberen met een onderwerp waarover u wat meer 
wilt weten. 
 
Toch heb ik de rimpel op mijn voorhoofd gelukkig weer enigszins glad kunnen 
strijken. Na lezing van meer informatie over Kunstmatige Intelligentie ben ik het 
toch wat positiever gaan beschouwen. Er zijn terechte zorgen over privacy en 
autonomie van de mens. Maar   wetenschappers blijken weliswaar ook in staat 
Kunstmatige Intelligentie in te zetten voor positieve doelen. In een wereld die 
steeds meer geconfronteerd wordt met uitdagingen van klimaatverandering en 
afnemende biodiversiteit biedt Kunstmatige Intelligentie hoop op vooruitgang. Nu 
wordt het wat ingewikkeld. In een artikel lees ik ‘dat het AI – model dat ontwikkeld is 
wilde bloemensoorten herkent en deze nog eens kan tellen ook. De gegevens  die 
zo verzameld worden kunnen doorgestuurd worden naar nationale databases 
waarop biodiversiteitsgegevens verzameld worden.’ Kunt u het nog volgen? Even 
verderop lees ik: ‘Dat is waar het concept van ‘AI for Good’ om draait; initiatieven 
die de natuur een stem geven, ecosystemen veerkrachtiger maken en als externe 
adviseurs fungeren voor natuurorganisaties en overheden.’ Ik zal het bestuur van 
BRES vragen of ze binnenkort een deskundige willen uitnodigen die een lezing wil 
geven over Kunstmatige Intelligentie. Maar gelooft u me, het komt erop neer dat 
Kunstmatige Intelligentie gericht kan worden op het oplossen van echte problemen 
om te komen tot een duurzamere wereld.  

https://www.slo.nl/publish/pages/5315/lessenserie-nederlands-formatief-evalueren-2.pdf
https://www.slo.nl/publish/pages/5315/lessenserie-nederlands-formatief-evalueren-2.pdf
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Het is wat zware kost in de ‘rimpel’ van deze maand. Om de veranderingen in onze 
tijd goed te kunnen volgen moeten we daar toch even doorheen. Zeker ook om 
goed te begrijpen dat niet alles onheilspellend hoeft te zijn en dat de toekomst voor 
onze kinderen en kleinkinderen hoopvol kan zijn. Met eenvoudige woorden zeggen 
we dan: ‘De soep wordt vaak niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.’ 
Jan van der Krabben 
 

 

Uit de oude doos….  
 

Zoals u hebt kunnen lezen, eindig ik de column in deze nieuwsbrief met een 
spreekwoord over ‘soep’. Dat deed me denken aan een column die ik schreef in 
2010 voor het blad “Balkums Magazine’. Graag wil ik u deze nog een keer 
aanbieden. 
 

Tomatensoep met liefde 
Toen ik een poosje geleden in de wachtkamer van de Toyota-garage in Middelrode 
een kopje koffie dronk (de auto had een kleine onderhoudsbeurt nodig), bladerde ik 
wat in het senioren-magazine ‘Plus’. Je moet toch wat om de tijd te doden.  
 

Mijn oog viel op een artikel met als titel 
‘tomatensoep met liefde’. U zult het wat vreemd 
vinden maar ik dacht ogenblikkelijk terug aan mijn 
moeder zaliger, die bij leven bijna 115 jaren oud 
zou zijn. In mijn bestaan tot nu toe is er namelijk 
slechts één vrouw geweest die een tomatensoep 
kon bereiden van zo’n uitzonderlijke smaak en 
geur dat telkens als ik er aan denk mijn 
smaakpapillen enorm geactiveerd worden. Ik moet 
de mond stijf dicht houden anders loopt het speeksel welhaast langs mijn kin. Die 
vrouw is mijn moeder zaliger, zij kookte haar tomatensoep met liefde. Even 
terzijde…ik wil over de kookkunst van mijn vrouw geen enkel kwaad woord horen. 
Haar Chinese tomatensoep en ook andere gerechten zijn voortreffelijk van smaak 
maar de aroma van moeders echte Hollandse tomatensoep uit mijn jeugdjaren is 
tot nu toe door niemand overtroffen en zelfs niet geëvenaard.  
Toen ik in de beginjaren zestig het ouderlijk huis had verlaten, en zoals elke 
getrouwde man, mijn smaak had moeten richten naar de kookprestaties van mijn 
echtgenoot, vereerde ik moeder regelmatig met een bezoekje als ik er zeker van 
was dat ze een pan heerlijk geurende tomatensoep op het fornuis had staan.                                      
 

Even verderop in het artikel lees ik dat men in Nederland pas na 1945 de tomaat 
als voedsel is gaan waarderen. Vooral de soeptomaten waren lekker rijp en dat 
kwam de smaak enorm ten goede. Het heeft lang geduurd voor de tomaat haar 
plek veroverde in de Nederlandse keuken. Al in de 16e eeuw bereikte de tomaat 
Europa, ingevoerd door de Spaanse ‘conquistadores’. ‘Giftig als de hel!’ luidde het 
oordeel van de koks. Dus werden de tomaten geweerd uit de keuken en verbannen 
naar de tuin als sierplant.  
De tomatenhaat veranderde toen kruidendokters de hartvormige tomaat 
bombardeerden tot liefdesappel: pomme d’amour.  
 

Na de Tweede Wereldoorlog hebben de tuinbouwers de teelt van de liefdesappel 
met voortvarendheid aangepakt. In het Westland en rond Rotterdam teelde men in 
1951 vooral voor de export reeds 85 miljoen kilo tomaten met een waarde van bijna 
50 miljoen gulden. Niet voor niets noemde men het ras ‘Moneymaker’. 
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Als u mij de vraag stelt welke ingrediënten moeders tomatensoep zo bijzonder 
maakten kan ik u dat niet exact vertellen. Ik stelde me destijds nooit die vraag. Ik 
genoot slechts van het heerlijke gerecht. De soep was uiteraard gevuld met verse 
tomaten en met soepvlees, gehaktballetjes, vermicelli, op smaak gemaakt met wat 
laurierblaadjes, een beetje maggi en mogelijk nog andere specerijen.  
‘Och’, hoor ik u denken, ‘louter nostalgie, iedereen herinnert zich wel een gerecht 
uit zijn jeugdjaren dat de eetlust op elk willekeurig moment kan aanwakkeren.’ Mijn 
kinderen en inmiddels ook de kleinkinderen vragen regelmatig als ze op bezoek 
komen: ‘Opa maak jij voor het ontbijt ‘tomaat met ei’?’ Het is voor mij zelf nog 
immer een raadsel wat mijn ‘tomaat met ei’ zo bijzonder maakt. Of het moet toch 
zijn dat het jeugdige kroost aanvoelt dat ik het gerecht, evenals mijn moeder zaliger 
dat deed, telkenmale met liefde bereid.  
 

Zoals u bemerkt… deze keer in mijn column geen overpeinzing over een actueel of 
zwaarwichtig onderwerp. Ook de simpele dingen in het leven zijn vaak o zo 
belangrijk. Voor mij is dat vandaag ‘moeders tomatensoep met liefde’, met de 
nadruk op het woordje ‘liefde’. 
 
Jan van der Krabben 
 
 

BRES leest en deelt 
 

Titel: Ik was erbij (dwangarbeider in Duitsland 1942 – 
1945) 
Auteur: A.F. van Ravesteijn 
Uitgever: Cossee 
 

In het najaar van 1942 wordt de Haagse kantoorbediende 
A.F. van Ravesteijn, net als duizenden andere 
negentienjarigen, tewerkgesteld in nazi-Duitsland. Hij moet 
in Hamburg aan de slag. Wegens een bombardement 
komt hij niet verder dan Recklinghausen en wordt ten 
slotte ingezet bij het krijgsgevangenkamp in Buer, waar 
Russische en Oekraïense mannen én vrouwen onder 
erbarmelijke omstandigheden moeten werken. 
 

In de keuken van het kamp ontmoet hij de Duitse Lotte. Via haar vader krijgt hij er 
een betaald baantje bij. Hij moet noteren welke mijnwerkers wanneer ondergronds 
gaan. Het duurt niet lang voordat men bij de Dienststelle für Fremdarbeiter de 
vaardigheden van de jonge Herr Rabenstein ziet en hij ook ingezet wordt als 
doktersassistent en als verantwoordelijke voor de controle van voedselbonnen. 
 

Tussen deze ellende en de bombardementen door is er gelukkig één iemand bij 
wie hij altijd terecht kan om zijn hart te luchten: Lotte, met wie hij zich verlooft. 
Totdat zij als kleuterleidster geëvacueerd wordt en hij de blonde Anneliese 
ontmoet. Maar een relatie tussen een Nederlandse jongen en een Duits meisje, kan 
dat wel? 
 

Ondertussen nemen de misstanden, de angst voor de nachtelijke geallieerde 
bombardementen en de nood toe. Ravesteijn probeert waar mogelijk te helpen. 
Een jonge Russin uit het kamp heeft een kind gekregen en dringend melk nodig, 
anderen smeken om voedselbonnen, en Ravesteijn weet nooit zeker, wie hij bij zijn 
illegale hulpacties kan vertrouwen en wie hij daardoor in levensgevaar brengt. 
 

Jan van der Krabben  
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RESERVEER ZATERDAG 14 SEPTEMBER VAN 14.00 TOT 17.00 UUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarom? 
 

 
Omdat we dan officieel vieren dat we 65 jaar bestaan als vereniging.   
In 1959 is onze vereniging gestart als onderdeel van de Katholieke Bond voor 
Ouderen Berlicum-Middelrode.  
 

Tot een paar jaar geleden ging men met pensioen met 65 jaar, maar onze 
vereniging is met 65 jaar nog springlevend, vitaal en actief.  
Dus wij vieren dat wij 65 jaar bestaan en nog midden in de gemeenschap staan.  
 

Alle leden worden uitgenodigd voor een hapje en een drankje en te genieten van 
muziek, maar ook om gezellig een praatje met elkaar te maken. De 
voorbereidingen worden getroffen en de Durpsherd is “afgehuurd”. 
 

We vieren niet alleen dat we als vereniging 65 jaar bestaan, maar het is ook de 
gelegenheid waarin we officieel afscheid nemen van onze (inmiddels oud) 
voorzitter, Herman Schunselaar. Hij heeft als voorzitter ruim 15 jaar leiding 
gegeven aan onze vereniging en veel initiatieven ontwikkeld om de vereniging mee 
te laten groeien met de ontwikkelingen van ouderen binnen onze gemeenschap. 
Voor al dat werk verdient hij een mooi afscheid! 
 

Het wordt dus feest op zaterdag 14 september en u bent van harte welkom. Meer 
informatie krijgt u in de nieuwsbrief van september 2024 
 

Vers van de pers: Op stap met… 
 

Musical 40-45 

Beleef de spectaculaire en intense musical 40-45 
in Barneveld! Een vertelling over twee broers die, 
na het bombardement op Rotterdam, elk een 
andere koers in de strijd kiezen...  
 

Wanneer:  2 november 
Prijs:  € 139,00 inclusief vervoer en diner 
Plaatsen: 1e rang 
Minimaal aantal deelnemers: 15 personen 
Aanmelden: Vóór 8 juli  
Liefst via de mail: kbojanine@kpnmail.nl of telefonisch: 073-5032036 
Het bedrag overmaken bij aanmelding! NL54RABO 0113538456 
t.n.v. Seniorenverenigingbres onder vermelding: musical 40-45  

BRES 65 jaar! 
 

Dit vieren we op: 
 

14 september 2024 

In den Durpsherd 

Vanaf 14:00 u. 
 

We nemen dan ook 

afscheid van Herman  

(als voorzitter) 

mailto:kbojanine@kpnmail.nl
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ZOMERACTIVITEITEN IN JULI EN AUGUSTUS 
 
Zoals in het voorwoord al vermeld is, wordt er dit jaar veel aandacht besteed aan 
extra activiteiten voor mensen die last hebben van het wegvallen van contacten 
(vanwege vakantie van familieleden, wegvallen mantelzorg e.d.). 
 

In de Brug heeft u al een groot overzicht kunnen zien van alle activiteiten die in de 
totale gemeente Sint Michielsgestel worden georganiseerd.  
Ook in Berlicum/Middelrode hebben wij met een aantal verenigingen kunnen 
regelen dat er veel activiteiten blijven doorlopen. De Gemeente en Bint zijn hierbij 
nauw betrokken, maar het meeste werk wordt toch verricht door onze vrijwilligers 
die belangeloos al het werk verzetten! Chapeau! 
 

Wat organiseren wij allemaal aan (een of tweeweekse)activiteiten? 
Bridgen op maandag, fietsen op dinsdag, vrije inloop op woensdag, wandelen 
op donderdag, koersbal op vrijdag  en om de twee weken zondagsoos.   
Alle activiteiten staan vermeld in het activiteitenoverzicht met vermelding van dag 
en tijdstip.  
U hoeft zich niet vooraf aan te melden: gewoon komen en gezellig meedoen. 
 

Welke activiteiten worden er daarnaast geregeld om voor iedereen iets leuks te 
organiseren: Filmavond 10 juli, 24 juli en 14 augustus en Kienen met Tineke op 
20 augustus. Deze activiteiten vinden plaats in ons ouderenhome D’n Inloop. 
 

Koffie bij Kitty (in haar mooie tuin) op 18 juli en 15 augustus. 

0p 23 juli is er een uitstapje naar de Kildonkse Molen en op 13 augustus een 
bezoek aan het Brabantse Leven.  
 
Voor de het bezoek aan de Kildonkse Molen, het bezoek aan het museum 
Brabants Leven en de “koffie in de tuin” bij Kitty kunt u zich aanmelden bij Janine 
Figeys, via de mail: kbojanine@kpnmail.nl of telefonisch: 073-503 2036. Dit omdat 
voor deze activiteiten een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. 
 

Een andere activiteit waarvan elke dag gebruik van kan worden gemaakt: onze  
DUOFIETSEN.  U kunt, als u wilt, heerlijk gaan fietsen met een vrijwilliger op onze 
elektrische duofietsen. Lekker buiten zijn en genieten van de natuur en contact met 
de vrijwilliger. Mooi toch! Voor meer informatie over het gebruik en reservering van 
de fietsen kunt u contact opnemen met Miek Scheffers via de “duofiets-telefoon”: 
06 - 38 523 631 of via de e-mail: duofietsen@bres.nl. 
 
Alle informatie is per dag opgenomen in de activiteitenagenda en wat nog 
belangrijk is te vermelden: iedereen is welkom en de toegang is gratis.  
Na augustus gelden weer de gewone tarieven.  
 
Als bestuur hopen wij op een grote belangstelling! Wij doen er alles aan om het een 
succes te laten zijn.  
 
Bestuursleden en coördinatoren werkgroepen BRES 

 
 
  

mailto:kbojanine@kpnmail.nl
mailto:duofietsen@bres.nl
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Kunst- en cultuurgroep  
 

Lezing over M.C. Escher 
 

We hebben een nieuwe culturele activiteit in de zomerperiode gepland. 
Op 16 juli geeft René Reijnen vanaf 19:30 uur een lezing over M.C. Escher.  

 

Escher (1898 - 1972) was een Nederlandse kunstenaar, die bekend is om zijn 
houtsneden, houtgravures en lithografieën, waarin hij vaak speelde met wiskundige 
principes. 
 

De lezing gaat door bij minimaal 20 aanmeldingen en wordt gehouden in d’n Inloop, 
Kerkwijk 5a in Berlicum.  
 

De kosten bedragen € 5,00 inclusief koffie/thee en een drankje na afloop. 
Graag gepast geld meenemen. 
 

Aanmelden vóór 7 juli bij Gerda: hansengerdavanhaaren@hetnet.nl 
 

Marja de Bruijne en Gerda van Haaren 

 
 

Op stap met: naar Damiaanklooster 11 juni: 
 

Op donderdag 11 juni, vertrokken wij met 4 auto’s en  
17 personen voor een bijzonder uitstapje naar het 
Damiaanklooster en aansluitend voor de lunch naar de 
uitspanning de Helden van Kien beide in Sint- Oedenrode. 
In het Damiaancentrum werden wij opgewacht door Hans 
Lakwijk. Als jonge jongen heeft Hans 7 jaar op het 
seminarie van het Damiaanklooster gezeten. Hans vertelde 
uitgebreid over de orde der Damianen. Het ontstaan ervan 
en over pater Damiaan, die zich tot aan zijn dood voor de 
melaatsen heeft ingezet. 
Een kijkje in het leven van een jonge priesterstudent in de 
50-tiger jaren was bijzonder. Hans stond uitgebreid stil bij 
de bouw van het Damiaanklooster en de geschiedenis tot nu toe. Er volgde een 
uitgebreide rondleiding door een deel van het orde klooster en de machtige kapel. 
Het was leerzaam, boeiend en heel bijzonder. 
De lunch bij de Helden van Kien, een prachtige uitspanning met voor ieder wat wils, 
van sfeervol tot en bijzonder smakelijk.  
Echt een aanrader, vooral bij mooi weer.  
Omstreeks 15:00 u. vertrokken wij weer richting Berlicum. 
Ik begreep van Janine dat er nog vele belangstellenden voor dit bijzonder uitstapje 
zijn en dat zij overweegt om dit in het najaar nog een keer te organiseren. 
Janine, dank voor de voortreffelijke keuze en de organisatie. 
Een van de 17 deelnemers  

mailto:hansengerdavanhaaren@hetnet.nl
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Op stap met…….  
 
3 september Rondvaart Veluwemeer en Palingrokerij . 
De laatste dagtocht van het jaar maar wel de lekkerste. 

 
Wij vertrekken rond 8:15 u. vanuit d´n Inloop en 
rijden rechtstreeks naar Elburg, waar de boot 
voor ons klaarstaat om een rondvaart van  
1,5 uur te maken over het mooie Veluwemeer, 
een langwerpig meer tussen de noordelijke en 
oostelijk Flevoland. 
Uiteraard met koffie en gebak aan boord. 
 
 

Hierna rijden we naar Harderwijk waar wij een 
bezoek brengen aan Dries van de Berg waar 
wij een uniek kijkje achter de schermen in de 
ambachtelijke palingrokerij. 
Hier krijgt u de geheimen te zien over het 
roken en demonstratie van het fileren van de 
paling. Het water loopt mij nu al in de mond. 
Maar wij beginnen met een lunch van paling of 
kibbeling. Film over de palingvangst en 
bezoek aan het palingmuseum. 
Paling kopen lijkt mij ook lekker. 
Ik zal een koelbox meenemen. 
 

Daarna rijden wij via de toeristische route naar Hemmen, waar wij natuurlijk 
afsluiten met een diner.  

 
Deze keer heb ik gekozen voor een 
pannenkoekendiner inclusief soep en ijs na. 
Keuze uit naturel, warme kersen, spek, kaas, 
boerenjongens, advocaat met slagroom, 
Bastognekruimels met karamelsaus en 
stroopwafel… ‘hoe verzinnen ze het!’ 
 
 

 
Vertrek 8:30 u. d’n Inloop aan de voorkant bij Kostumaid. 
 

Prijs € 111,00 inclusief: 
Rondvaart, thee/koffie gebak, Palingrokerij zoals boven is 
omschreven en 3 gangen pannenkoekmenu. 
 

Aanmelden: Tot en met 18 juli. Liefst via de mail: 
kbojanine@kpnmail.nl of telefonisch: 073-5032036. 
 

Het bedrag overmaken bij aanmelding  
NL54RABO 0113538456 t.n.v. Seniorenverenigingbres 
onder vermelding: Veluwe. 

 
Janine 

 

mailto:kbojanine@kpnmail.nl
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Filmavond in d’n Inloop  
 
Voor onze films bent u van harte welkom op woensdagavond 
vanaf 19:00 uur in d’n Inloop.  
De film start om 19:30 uur.  
Er zijn geen kosten aan verbonden.  
U betaalt alleen voor uw koffie/thee of drankje. 
 
 

 
Woensdag 10 juli: Sous la Seine 
 
Een actiefilm met veel spanning en sensatie (wel 
veel  bloed). 
Parijs staat op het punt om de Olympische spelen te 
verwelkomen en de hele stad wordt omgetoverd tot een 
sportparadijs. Zelfs de Seine wordt gebruikt voor 
sportevenementen. Maar wat als er een bloeddorstige haai 
in die rivier zwemt? Sinds het gigantische succes van 
Jaws in 1975, eindelijk weer een film met een 
bloeddorstige roofvis. 
 
 
 
Woensdag 24 juli: 2 Hearts 
 
Een romantische dramafilm uit 2020. Twee verschillende 
koppels leven in verschillende tijdsepisodes en op 
verschillende plaatsen. Ondanks hun verschillen zijn hun 
lotsbestemmingen met elkaar verbonden op een manier 
die niemand had kunnen voorspellen. 
 
 
 
 
Woensdag 14 augustus: Basma 
 
Een aangrijpende, ontroerende film uit 2024. Een jonge 
Saoedische vrouw, die 2 jaar in het buitenland heeft 
gestudeerd, keert terug naar Jeddah in Saoedi-Arabië. 
Daar ontdekt ze dat haar familie een pijnlijke gebeurtenis 
uit het verleden voor haar heeft achtergehouden. 
 
Herman 
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Puzzel: 
 
Zweeds Raadsel (gemiddeld) 
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Zweeds raadsel (pittiger) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oplossing op pag. 22 
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WAAR BEN IK?? 
 

Op de foto van vorige maand was ik boodschappen aan het doen bij de 
Boerderijwinkel van der Heijden aan de Bossche weg den Dungen. 
Winnaar: Ria van de Doelen. Proficiat 

 
WAAR BEN IK DEZE MAAND?? 
Het antwoord mag in de brievenbus van BRES 
of per email: kbojanine@kpnmail.nl 
Antwoorden moeten 10 dagen na bezorging van 
de nieuwsbrief binnen zijn, i.v.m. de publicatie. 
Bij meerdere goede antwoorden wordt er geloot. 
 
Driewiekers zijn uitgesloten van deelname 

 

Janine 
 
 

DRIEWIEK JOURNAAL 
  
Tot mijn verrassing werd ik uitgenodigd voor de lentelunch, die de Driewiek op 
woensdag 29 mei organiseerde voor haar leden en alleenstaanden. 
De tafels in d’n Inloop waren sfeervol gedekt voor de 21 genodigden, waaronder 
een 2-tal speciale gasten: Dhr. Henk van Os, bestuurslid van de voedselbank 
organisatie Sint-Michielsgestel en dhr. Herman Schunselaar, oud voorzitter van 
de seniorenvereniging BRES. 
 

Met een vlotte babbel heette Janine haar gasten welkom en vertelde over het 
ontstaan van de Driewiek in 1989, de activiteiten van de Driewiek, de verkoop van 
de door hen gebreide spullen en gemaakte kaarten en de donaties aan de 
voedselbank.   
 

Zoals gebruikelijk werd er gestart met een glaasje Boerenjongens. Het menu 
bestond uit een romige aspergesoep, geweldige koude schotels met warme 
beenham en een schitterend dessert bestaand uit aardbeienijs, vruchtjes en 
slagroom. Henk van Os was verbaasd. Hij had een paar broodjes verwacht, maar 
was overdonderd door de uitgebreide driegangen lunch.  
 

In haar afsluitende toespraak vertelde Janine dat slagerij Story uit Heeswijk al jaren 
het hoofdgerecht verzorgde en dat zij nog steeds een goede band heeft met Henk 
Story. 
 

Herman bedankte en prees Janine voor haar inzet en betreurde het dat hij er bij de 
herfstlunch niet bij zou zijn. 

 
 

 
  

mailto:kbojanine@kpnmail.nl
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IN GESPREK MET…  
Buurten met de buurvrouw Annie Frunt 
 

Al jaren zijn wij buren: seniorenvereniging Bres en 
mevrouw Anny Frunt – van de Akker.  
 

In de afgelopen jaren kwamen we elkaar regelmatig 
tegen en maakten we een praatje. Maar omdat zij in 
maart van dit jaar 95 jaar is geworden was dat de 
aanleiding om een keer te gaan buurten en koffie 
met elkaar te drinken. 
 

Anny (zo mag ik haar aanspreken) is geboren aan 
Sluis 2 en heeft daar tot haar trouwen gewoond als de middelste van 9 kinderen. 
Op de boerderij hoefde ze in het achterhuis niet mee te werken, maar ze heeft  
altijd thuis in het gezin gewerkt. In haar jeugd is ze jeugdleidster geweest bij 
Genova, een soort scouting  voor jonge meisjes die ze samen met Bertha van de 
Doelen heeft opgericht. Dat vond ze een geweldige tijd!  
Op 28-jarige leeftijd trouwde Anny met Jo Frunt, die haar bij de eerste keer dat ze 
uit mocht gaan, naar huis bracht en nooit meer is weggegaan!  Ze vertelt over het 
weleens stiekem afspreken onder het mom van een vergadering bij Scouting, want 
je mocht elkaar destijds maar 1 keer in de week zien. De bruiloft werd zoals 
destijds gebruikelijk thuis gevierd, waarvoor de stal volledig werd ontruimd, gewit 
en versierd!  
 

Met haar man Jo heeft Anny een zaak in woninginrichting gehad aan de 
Hoogstraat. Jo was begonnen met kokosmatten en dat werd later stapsgewijze 
uitgebouwd tot een prachtige zaak, waarbij Anny altijd mee heeft geholpen. Het 
naaien van de gordijnen was haar specialiteit.  
In 1959 vond de heropening plaats. Jo moest ’s morgens nog examen doen voor 
woninginrichting in Utrecht. ’s Middags kwam Heeroom Frunt om de heropening in 
te zegenen. Het was hard werken voor haar: de verzorging van het gezin met 3 
kinderen (2 jongens en 1 meisje) en de zaak, maar ze heeft het altijd met heel veel 
plezier gedaan en kent daardoor heel veel mensen. Na 32 jaar in de zaak hard 
gewerkt te hebben kreeg ze eindelijk een privéleven, zoals ze zelf zegt.  
 

Zoon Richard heeft de zaak overgenomen en helaas is haar man Jo op 72-jarige 
leeftijd overleden. Een moeilijke periode, waarbij ook duidelijk werd dat ze niet in 
haar huis op de Doornhoek wilde blijven wonen. Ze mist Jo nog elke dag, maar is 
blij met haar woning aan de Kerkwijk en voelt zich daar heel erg thuis. Ze woont 
graag in Berlicum en heeft daar vriendinnen en familie. Zij vermaakt zich prima.  
Een leuke anekdote is dat ze samen met de vriendinnen op 60-jarige leeftijd nog 
het zwemdiploma heeft gehaald en vele jaren elke week met de vriendinnen ging 
zwemmen (en buurten). 
 

Anny staat vrolijk in het leven, houdt niet van klagend of zeuren, ondanks het feit 
dat er gezien haar leeftijd nogal wat mensen in familie- en vriendenkring wegvallen. 
Ze heeft lang kunnen fietsen en autorijden, maar dat lukt niet meer. Wel kan ze nog 
boodschappen doen met de rollator, leest veel, kookt voor zichzelf omdat ze dat 
zowel leuk als lekker vindt. Haar specialiteit is “kouweschotel” waarvoor haar (7) 
kleinkinderen graag komen. Een kaartje leggen, gaan buurten bij familie of 
vrienden, een borreltje erbij en Anny vindt het altijd gezellig. 
Ik (Liesbeth) heb een leuk gesprek gehad met een enthousiast lid van BRES, die 
tegelijkertijd onze buurvrouw is. Ik hoop dat ze nog lang onze buurvrouw blijft. 
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Gratis je verkeerskennis opfrissen?  
 
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven 
autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je 
vrijheid. 
Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel 
van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft?  
 
Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis 
meedoen met de VVN Opfriscursus Auto van  
Veilig Verkeer Nederland (VVN). In opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel 
in samenwerking met de  
VVN-werkgroep Sint-Michielsgestel en lokale seniorenverenigingen organiseren we 
een aantal gratis VVN Opfriscursussen Auto voor de ervaren automobilist. 
 
Wat gaan we doen?  
Je kunt meedoen met een van deze opfriscursussen waar je verkeerskennis wordt 
bijgespijkerd. Onze instructeur geeft uitleg over oude en nieuwe verkeersregels, -
situaties en -borden.  
 
Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursussen om zich aan te 
melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto (geheel vrijblijvend). 
Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus.  
 
Doe mee met de gratis VVN Opfriscursus! 
 
We organiseren de 2-daagse cursussen op: 

• Donderdag 6 en 13 juni 2024, tijdstip 09.30 – 11.30 uur in Sint-

Michielsgestel. 

• Donderdag 19 en 26 september 2024, tijdstip 09.30 – 11.30 uur in 

Berlicum. 

• Dinsdag 8 en 15 oktober 2024, tijdstip 09.30 – 11.30 uur in Den Dungen. 

Let op: je wordt op beide dagen van de 2-daagse cursus verwacht. 
 
Ben je boven de 50, een ervaren verkeersdeelnemer en inwoner van de gemeente 
Sint-Michielsgestel en is dit iets voor jou? 
Meld je dan uiterlijk een week voor aanvang van de cursus aan via onderstaande 
link of bel tijdens kantooruren met 088-5248850. 
vvn.nl/opfriscursussintmichielsgestel 
 
Indien we telefonisch niet bereikbaar zijn mag je de aanmelding per mail sturen 
naar steunpuntzuid@vvn.nl o.v.v. ‘VVN Opfriscursus Sint-Michielsgestel’. Vermeld 
in de mail je NAW gegevens, telefoonnummer en de plaats van de cursus waaraan 
je wilt deelnemen. 
 
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol! 
 
Je ontvangt een week voor aanvang van de cursus een uitnodiging met de 
locatiegegevens. 

  

https://vvn.nl/opfriscursussintmichielsgestel
mailto:steunpuntzuid@vvn.nl
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BRES kookt en deelt:     
 
Plaattaart met zalm en avocado 
 
Wat heeft u nodig voor 2-3 personen: 

- 5 plakjes bladerdeeg 
- 2 rijpe avocado’s 
- 200 gr gerookte zalm 
- een handjevol sla (bijvoorbeeld rucola of 

waterkers) 
- 100 gr crème fraîche 
- olijfolie 
- 1 ei 
- 1 kleine rode ui 
- rasp van een halve citroen 

 
Zo maakt u het: 

➢ verwarm de oven voor op 200 graden 
➢ bekleed de bakplaat met bakpapier 
➢ maak van de velletjes bladerdeeg een vierkant en rol alle kanten 1 maal om 

naar binnen. Prik gaatjes in het deeg en bestrijk de randen met wat 
losgeklopt ei 

➢ meng de crème fraîche met de citroenrasp en breng 
deze op smaak met zout en peper. Verdeel het 
mengsel over het bladerdeeg. Snijd de ui in dunne 
ringen en verdeel deze over de taart. Schuif de taart 
in de oven en bak  
20-25 minuten totdat hij goudbruin is 

➢ snijd de avocado’s in plakjes en verdeel deze met 
de stukjes gerookte zalm over de taart 

➢ garneer de taart met de sla. Breng voor het 
serveren op smaak met wat extra peper en zout en 
eventueel een klein beetje olijfolie. 

 
 
Sylvia Groot 

 
  

Plaattaart 

met zalm 

en 

avocado 
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Maak kennis met Linda Timmermans: Thuisbegeleider bij Laverhof 

Mijn naam is Linda Timmermans en ik werk met veel 
plezier als thuisbegeleider bij Laverhof. Het is een 
fantastische functie waarin ik dagelijks mensen 
ondersteun om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 
blijven wonen. Graag vertel ik jullie wat meer over 
wat mijn werk inhoudt en hoe u gebruik kunt maken 
van thuisbegeleiding. 
 

Wat doet een thuisbegeleider? 
Als thuisbegeleider ben ik er om mensen te 
ondersteunen die door verschillende 
omstandigheden moeite hebben om hun dagelijkse 
leven zelfstandig te organiseren. Dit kunnen ouderen zijn, mensen met een 
chronische ziekte, of gezinnen die tijdelijk wat extra hulp nodig hebben. Mijn taken 
zijn divers en kunnen variëren van praktische hulp in huis, begeleiding bij het 
structureren van de dagindeling, tot emotionele ondersteuning en het helpen bij het 
regelen van zorg. 
Bij Laverhof richten we ons op persoonlijke begeleiding, afgestemd op de 
specifieke behoeften van de cliënt. Mijn doel is om mensen de handvatten te geven 
waarmee ze hun zelfstandigheid zoveel mogelijk kunnen behouden. Of het nu gaat 
om het aanbrengen van structuur, het versterken van sociale contacten, of het 
verbeteren van de zelfredzaamheid, ik sta klaar om te helpen. 
 

Indicatie voor thuisbegeleiding 
Om in aanmerking te komen voor thuisbegeleiding is een indicatie nodig. Deze 
indicatie kan worden aangevraagd via de gemeente waar u woont. Dit valt onder de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo-consulent van uw gemeente 
beoordeelt samen met u welke zorg of ondersteuning u nodig heeft en kan 
vervolgens een indicatie afgeven. 
Het aanvragen van een indicatie kan soms wat ingewikkeld lijken, maar ik help u 
graag op weg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wmo-loket 
van uw gemeente. Daarnaast kunt u altijd bij Laverhof terecht voor advies en 
ondersteuning bij de aanvraagprocedure. 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over thuisbegeleiding bij Laverhof? Neem 
gerust contact op! Wij staan klaar om u te helpen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Linda Timmermans, thuisbegeleider bij Laverhof 
E-mail: linda.timmermans@laverhof.nl 
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Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief 
Uiterlijk 16 augustus vóór 12:00 uur.  
Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of stop het in de brievenbus bij d’n Inloop, 
Kerkwijk 45A.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Eerder onze nieuwsbrief lezen? 
 

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. 
Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding 
online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van 
onze website www.bres.nl in de rechterkolom onder de 
vermelding 
‘nieuwsbrief ……’. Als u daarop klikt, downloadt u de 
nieuwsbrief en kunt u hem lezen. Mocht u op een tablet 

lezen (of op uw telefoon), dan vindt u de download onderaan de pagina. 
  
 

Oplossing puzzel: 
 

Zweeds raadsel (gemiddeld) 

 
 
 

 

Zweeds raadsel (pittiger) 

 
  

 
 
  

Heb je iets leuks of 
iets interessants te 
vertellen of wil je 

gewoon iets kwijt , 
schrijf het ons ! 

Zó schón kan de wirreld zen 
 
Zie, hoe de hèij wir vólóp bloeit, de geure  
van de zómmer um ons hinne hange 
  
vlinders fladdere van bloem tot bloem 
en nao niks anders nie verlange 
 
hier kunne we oover ’t zandpad dwaale 
ons loate wiejge in de zón en roerlóós ruste  
in de schaduw, hier méuge we nog aojem haole  
 
mee blijve zinge mî de weind, die  
jaorrelang al wèijt en elk uur wir  
richting zuukt en bloazend drèit en drèit 
 
aalt blijve hoope’n óp goei weer  
en vlinders vrìj zien vlindere  
 
dè’t schitterend bloeie van de hèij  
gewóónweg nóit zal mindere. 
 
Ans van Kessel 
 
Met dit gedicht heb ik bij het dialectenfestival  
de Brabantse dialectpenning 2024 gewonnen 
 

mailto:secretaris@bres.nl
http://www.bres.nl/
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