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Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief.  
 

Steeds  weer opnieuw lukt het ons om de vele activiteiten samen te vatten in een 
hopen wij goed leesbare nieuwsbrief. De afgelopen periode zijn we druk bezig 
geweest met het organiseren van een aantal zomeractiviteiten in de maanden juli 
en augustus.  
 

Daar was door verschillende instanties om gevraagd omdat er voor veel ouderen in 
deze maanden weinig te doen is. Daarnaast zijn kinderen, familie, buren en 
mantelzorgers met vakantie waardoor er ook veel minder bezoek komt. Aan dat 
verzoek geven wij graag gehoor.  
 

Zoals bekend hebben wij op dit moment geen voorzitter. De werkzaamheden 
worden zo goed als mogelijk door de huidige bestuursleden ingevuld maar ook 
deze bestuursleden hebben naast de gebruikelijke taken ook privé het een en 
ander te “regelen”. Een bestuurslid was behoorlijk ziek, een ander bestuurslid had 
de pech dat net voor de verhuizing van het buitengebied naar “het dorp” de heup uit 
de kom ging, vakanties moesten ook doorgaan enz. Gelukkig is Marij, onze 
secretaris, al die tijd beschikbaar geweest en heeft heel veel opgevangen!  Heel 
hartelijk dank!  
 

Als u nu denkt: wellicht kan ik wat betekenen in de organisatie van BRES, dan 
nodigen wij u van harte uit om even te bellen of te mailen voor een afspraak. Wij 
zijn blij met uw ondersteuning en het werk geeft u zeker weten voldoening.  
Het mes snijdt dus van 2 kanten! 
 
Namens het bestuur van BRES, 
 
Liesbeth Steenbergen 

 
 
  



 4 

 

Bereikbaarheid BRES 
 
Emailadres:    van:     tel:  
 
voorzitter@bres.nl    vacature 
secretaris@bres.nl   Marij van Dijk    06 - 57 415 232  
penningmeester@bres.nl  Hans van Beers   06 - 51 795 599 
liesbeth@bres.nl    Liesbeth Steenbergen  06 - 47 268 340 
seniorenvereniging@bres.nl  Marij van Dijk   06 - 57 415 232 
mieke@bres.nl    Mieke van Kesteren  06 - 53 132 031 
 
Voor vragen, informatie en/of opmerkingen over activiteiten van BRES kunt u 
contact opnemen met: 
Marij van Dijk: (06 - 57 415 232) op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  
tussen 10:00 en 12:00 u. en donderdag tussen 14:00 en 16:00 u.  
of, bij geen gehoor, met: 
Liesbeth Steenbergen: (06 - 47 268 340), bij voorkeur tussen 10:00 en 12:00 u. 
 
 
 
 
 

Onze ledenadministratie 
 
 
Nieuwe leden 
 
Wilt u een nieuw lid opgeven dan kan dat op de volgende manieren: 

- invullen van het formulier op onze website www.bres.nl 
- de gegevens van het nieuwe lid mailen naar ledenadministratie@bres.nl 
- even bellen met Ton den Besten: 06 - 12 675 364 
- briefje in de bus doen bij d’n Inloop op de Kerkwijk 45a, Berlicum 

Na inschrijving sturen wij een bevestiging met ons informatieboekje en het “Onsje” 
van KBO-Brabant. 
 
 
Doorgeven van wijzigingen 
 
Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen als het 
gaat om het vermelden van persoonlijke gegevens. 
Helaas moeten wij constateren dat dit niet altijd goed 
gaat. Om die reden vragen wij u nadrukkelijk om alle 
mutaties met betrekking tot uw persoonlijke 
omstandigheden aan ons door te geven, zoals:  
- verhuizing, 
- verandering mailadres,  
- wijziging telefoonnummer,  
- wijziging bankgegevens e.d.  
 
Dan kunnen wij onze ledenadministratie zorgvuldig 
bijhouden.  
  

mailto:voorzitter@bres.nl
mailto:secretaris@bres.nl
mailto:penningmeester@bres.nl
mailto:liesbeth@bres.nl
mailto:mieke@bres.nl
http://www.bres.nl/
mailto:ledenadministratie@bres.nl
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Nieuwe leden  
 
 
 
Wij verwelkomen onze nieuw leden:  
 
Emmy van Beek 
Rien Bissels 
Maria van Lierop 
Kees en Roberdine Breugelmans 

 
 

 
 
Leden die ons zijn ontvallen 
 

We hebben afscheid moeten nemen van: 
 

Riek den Otter 
Annie Smulders-van de Westelaken 
Riek Heymans-Bongers 

 
 

Sterkte gewenst aan hen die het verdriet en gemis moeten dragen. 

 
Jarigen in juni 
 

Alle binnenkort jarige leden worden alvast hartelijk gefeliciteerd. Een gezond en 
gelukkig nieuw levensjaar toegewenst. 
Onderstaande kroonjarigen ontvangen een felicitatie met attentie. 
Wij hopen dat u de vermelding van uw naam op prijs stelt. Mocht dit niet het geval 
zijn, laat het dan minimaal twee maanden van tevoren weten. 

  

 
 
80-jarigen: 
Mevr. Lahnstein-Florissen 
Betsie van Esch 
Ans van der Vliet 
Gerard Meulendijk 

 

    90-jarige: 
    Truus Nass-Verbruggen 
 Henk van de Braak 
 Marietje van Oss-Spierings 
 Riet van de Veerdonk-van Hal 

 
 
 
 
Dames en heren, namens het bestuur, een hele fijne verjaardag toegewenst en nog 
vele jaren!  
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Column: Rimpels…. 
 

De boekenkast in je broekzak 
 

Ik neem aan dat de meeste leden van de BRES geboren zijn in het digitaalloze 
tijdperk van de vorige eeuw. Geen PC’s, geen laptops, geen moderne 
kopieermachines, geen smartphones in je zak of in je tasje. Schrijven geleerd met 
een kroontjespen. Later werd het een vulpen. Typen geleerd op een prachtige 
Adler-typemachine met van die grote zwarte druktoetsen.  
Als schoolhoofd heb ik jarenlang blocnotes volgeschreven met teksten, agenda’s 
en alles wat ik voor de leerkrachten belangrijk 
vond. De secretaresse typte het netjes uit op 
speciale vellen die geschikt waren voor de 
vloeistofduplicator. Herinnert u zich die nog? 
Terwijl je de duplicator met de hand draaide 
verscheen de tekst in blauwe letters op papier. Nu 
ik dit schrijf ruik ik opnieuw de geur van het 
apparaat. Je vulde het met inktpatronen, die een 
alcoholgeur verspreidden. Maar in de jaren ‘80/’90 
werden we goedschiks of kwaadschiks het nieuwe tijdperk ingeduwd van de 
moderne communicatiemiddelen die ons nu ter beschikking staan. Over enkele 
eeuwen wordt deze periode waarschijnlijk aangeduid met ‘het begin van de digitale 
communicatie’. De voortdurend verder ontwikkelde apparaten vliegen ons om de 
oren.  
 

Tevens vulden we in de jaren ‘60/’70 de boekenkasten met woordenboeken, 
atlassen, encyclopedieën, naslagwerken en al wat dies meer zij. De colporteurs 
liepen in die periode je deur plat. Persoonlijk was ik 
daar erg gevoelig voor. Denkend aan de toekomst 
zorgde ik ervoor dat de kinderen de ontbrekende 
kennis konden opzoeken om hun algemene 
ontwikkeling te stimuleren. Zelf wilde ik ook graag alles 
kunnen napluizen van onbekende zaken die op je pad 
kwamen. De boekenplank van de reisgidsen vulde 
zich jaarlijks met tal van kaarten en boekjes.  
 

Tijdelijk ontwikkelde ik in die jaren de hobby om zelf 
wijn te maken. Binnen de kortste keren werd de 
boekenkast aangevuld met alle mogelijk informatie 
over ‘wijn maken’. Als ik nu in mijn huis rondkijk 
bemerk ik dat bijna al dat soort lectuur verhuisd is naar 
enkele oude kasten die in de garage gruwelijk staan te verstoffen. Ik zie het 
beduimelde medische handboek dat je toch zeker in huis moest hebben om 
eventuele fysieke problemen snel te kunnen diagnosticeren. Daarnaast staat een 
veertiendelige encyclopedie die ik nooit meer inkijk. Prachtige boekwerken over 
Indonesië, over dieren en planten, die destijds een fors deel van het salaris 
opslokten.  
 

Meer en meer realiseer ik me, het zal bij u niet anders zijn, dat ik een apparaatje in 
mijn broekzak heb dat welhaast alle kennis die we op aarde hebben ontwikkeld 
tevoorschijn kan toveren. Mijn eenvoudige smartphone, die ik telkens na  een 
periode van enkele jaren tweede hands van een kleindochter overneem, verschaft 
mij alle kennis die ik in deze levensfase van belang acht. Als mijn ouders zaliger 
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nog eens een keertje op aarde konden rondneuzen zouden ze steil achterover 
slaan van verbazing als ik hen zou vertellen dat je in zo’n klein apparaatje alle 
kennis van de wereld tot je beschikking 
hebt. Ik betrap me er steeds vaker op 
dat ik het niet meer missen kan. Kom ik 
een woord tegen dat ik niet direct kan 
duiden dan schakel ik ogenblikkelijk 
google in. Lees ik in de krant een 
artikel over astrologie en voel ik de 
drang om daar wat meer van te weten 
dan is google opnieuw mijn vriend. Ben 
ik verslaafd aan de digitale 
informatievoorziening? Ik antwoord volmondig met ‘ja’. Het eerste wat ik 
tegenwoordig aan de ontbijttafel doe is het raadplegen van het nieuws op mijn 
smartphone. Als ‘die honger’ gestild is begin ik aan de koffie, de peperkoek, de 
kwark, de yakult, het uitgeperste sinaasappelsap en mijn boterhammetje. Gelukkig 
dat ik tegenwoordig tijdens de dag regelmatig wegzak in een dutje. De verslavende 
nieuwsgaring komt dan ook meteen tot rust. Maakt u zich echter niet ongerust. 
Zoals menig verslaafde snel zegt ‘och het valt wel mee’, zo is dat bij mij ook het 
geval. 
Jan van der Krabben 
 

 

 
BRES leest en deelt 
 

Titel: Oorlogsduif (2024) 
Auteur: Onno Blom 
Uitgever: De Bezige Bij 
 
Kort voor de dodenherdenking op 4 mei jl. heb ik met interesse geluisterd naar een 
interview met de auteur Onno Blom. Zijn verhaal boeide mij enorm. Binnenkort ben 

ik zeker van plan het boek te lezen.  
In Oorlogsduif vertelt Onno Blom voor het eerst de 
verborgen geschiedenis die zijn familie verscheurde. Zijn 
grootvader, Jan Blom, zat tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in het verzet. Maar zijn overgrootvader, Johan Blom, zat met 
zijn vrouw en zeven andere kinderen bij de NSB. Jan 
voegde zich vlak voor de hongerwinter bij de gewapende 
verzetsgroep De Duif in Friesland. Daar werd zijn beste 
vriend door de Duitsers gepakt en geëxecuteerd. Johan 
overleed in de zomer van 1945 in kamp Westerbork, waar 
na de bevrijding collaborateurs werden opgesloten. 
Wonderlijk genoeg werden na de oorlog de familiebanden 
hersteld. Niemand merkte iets aan de Blommen. Over het 

zwarte verleden werd gezwegen. Totdat Onno besloot het zwijgen te doorbreken. 
Samen met zijn vader, de historicus Hans Blom en voormalig directeur van het 
NIOD, ging hij op zoek naar wat zijn grootvader en overgrootvader is overkomen. 
Door de scherpe stijl en grote vertelkracht leest Oorlogsduif  als een spannende 
roman, waarin een duistere tijd op een sensitieve manier wordt belicht. ‘Voor mij is 
het goed als het waar is,’ zegt Onno’s vader tegen hem, ‘voor jou is het waar als 
het mooi is.’ 
 
Jan van der Krabben 
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Uit de oude doos….  
 

Ter aanvulling op de column ‘een boekenkast in mijn broekzak’ wil ik u graag de column  
aanbieden die ik ongeveer vijftien jaar geleden schreef voor het blad Balkumbrij Magazine. 
Een wereld van verschil.  
 

Het oude kodakje  
Jaarlijks overvalt mij in de septembermaand een dwingend gevoel tot opruimen. 
Rommelend tussen de spulletjes waarvan je 
nauwelijks nog weet waarom je ze bewaart, 
stuit ik op een oud kodakje. U weet wel zo’n 
rechthoekig zwart gekleurd fotoboxje, 
waarmee men midden vorige eeuw de 
familiekiekjes klikte. Als ik me goed herinner 
kon je er acht zwart-wit foto’s mee maken. Ik 
heb het bewaard als herinnering aan mijn 
reeds lang geleden overleden vader. Ik zie 
hem nog het fotorolletje erin zetten. Het was 
een ingewikkelde handeling waar je als kind 
met bewondering naar keek. Het fotoapparaat 
klapte op mysterieuze wijze open. Het rolletje 
werd aan één kant in twee metalen rondjes geklikt. Daarna trok hij het fotopapier 
een stukje uit, niet te ver, om het aan de andere kant in een gleufje vast te hechten.  
 

Terwijl ik het boxje van Duitse makelij (Zeiss/Ikon) in mijn hand houd en het stof er 
vanaf blaas realiseer ik me dat de wijze van fotograferen de laatste decennia een 
enorme vlucht heeft genomen. Het doet me denken aan een artikel in de Volkskrant 
dat ik onlangs heb gelezen. Het betrof een interview met Peter-Paul Verbeek, 
hoogleraar filosofie en techniek aan de universiteit Twente. Velen van u zullen hem 
kennen. Een groot deel van zijn jeugd heeft hij in Berlicum doorgebracht. In het 
artikel vertelt hij dat ‘een maalstroom van nieuwe technologieën zich aandient 
waardoor de mens volledig zal veranderen.’  Maar gelukkig… even later zegt de 
hoogleraar: ‘Geen paniek, het is nooit anders geweest.’ Op de vraag ‘worden we 
dan misschien geen onsterfelijke robots maar wel heel andere wezens dan we nu 
zijn?’ antwoordt hij: ‘Absoluut. Als je een middeleeuwer had laten zien hoe we 
vandaag de dag in auto’s rondrijden en met een mobieltje op ons hoofd met elkaar 
praten, dan had hij vast ook gedacht: lieve help, dat is geen mens meer.’   
 

Hierover voort mijmerend komt de herinnering naar boven aan de vakantie die ik 
onlangs met één van de kleinzonen doorbracht bij familie in Schotland. Enkele 
dagen voor vertrek mailde hij mij met de vraag: ‘Mag ik mijn laptop, filmcamera met 
statief, mobieltje en mijn iPad meenemen, Opa?’ ‘Natuurlijk jongen mits je het zelf 
maar draagt’, mailde ik hem terug. De knaap is verknocht aan zijn ICT-spullen. Als 
hobby maakt hij heel bijzondere korte films. Met gebruik van speciale programma’s 
past hij op welhaast professionele wijze filmtrucs toe en voorziet hij de filmpjes van 
tekst en muziek. Met bewondering neem ik op zijn laptop regelmatig zijn ‘Suck (de 
naam van zijn lievelingspoes) productions’ in ogenschouw. 
 

De uitstapjes die we maakten waren voor hem een uitdaging. Voortdurend was hij 
in de weer met zijn camera, iPad en mobiel. ’s Avonds modelleerde hij de opnames 
tot een leuke vakantiefilm. Hij voorzag ze van tekst en een toepasselijk muziekje. 
De door mijzelf gemaakte foto’s verwerkte hij ook in het filmpje. Over het geringe 
aantal pixels van de foto’s had hij wel wat commentaar en ook de inzoomcapaciteit 
van mijn camera achtte hij wat ouderwets. Gelukkig voor mijn zelfvertrouwen 
merkte hij op: ‘Je maakt wel  mooie foto’s Opa!”  
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Maar wat een wereld van verschil. Het oude kodakje met de zwart-wit foto’s uit de 
jaren veertig/vijftig van de vorige eeuw en nu ruim een halve eeuw nadien de 
technische apparatuur waarmee kleinzoon foto’s en films digitaal vorm geeft.  
Mocht mijn vader zaliger dit alles vanaf zijn ‘hemelse zetel’ kunnen aanschouwen 
dan zal hij evenals de middeleeuwer denken: ‘Lieve help mijn achterkleinzoon is 
een ander mens geworden.’ 
 

Ondanks mijn aandrang tot opruimen kan ik het niet over mijn hart verkrijgen het 
kodakje weg te doen. Ik leg het weer terug op de plank. Binnenkort moet ik het mijn 
kleinzoon eens laten zien.  
Jan van der Krabben 
 
 
 
 

Kunst- en cultuurgroep  
 
Nieuws van de kunst en cultuurgroep, 
 
Toen Marja en ik bijna twee jaar geleden het idee 
opperden om te gaan starten met een kunst- en 
cultuurgeroep binnen BRES hadden we nooit 
verwacht dat er zich zoveel mensen op zouden 
geven. Heel fijn voor alle leden want iedereen is enthousiast, maar helaas voor 
diegenen die zich nu aan het beraden zijn om ook mee te gaan doen. 
In overleg met het bestuur hebben we besloten om de mensen die zich nu vanaf 
aanmelden op de wachtlijst te zetten. De groep zou anders té groot worden en het 
moet te organiseren blijven.  
 
Marja de Bruijne en Gerda van Haaren 

 
 

Ruimte voor de duo – fiets! 
 
Zoals u weet fietsen onze vrijwilligers al enkele jaren met onze elektrische  
duo - fietsen.  
 

Vooral in het voorjaar en de zomer is dat elke keer 
weer voor de vrijwilliger en de deelnemer een waar 
uitje. Samen erop uit in de mooie natuur  
rond Berlicum - Middelrode is gezond en 
ontspannend. Het kopje koffie halverwege 
wordt ook door beiden op prijs gesteld. 
 

Lijkt het u leuk om een keer een ritje te maken, 
samen met een van onze vrijwilligers,  
neem dan contact op met Miek Scheffers via de 
“duo-fietsentelefoon”: tel. 06-38523631 of mail 
naar: duofietsen@bres.nl. 
Kosten zijn € 2,50 per rit 
 

Doen hoor, het is goed voor u! 
 

Herman Schunselaar  

mailto:duofietsen@bres.nl
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ZOMERACTIVITEITEN GEORGANISEERD IN 
BERLICUM/MIDDELRODE. 
 
Begin van het jaar is er overleg geweest met verschillende instanties om te praten 
over het  openhouden van d’n Inloop voor activiteiten in de maanden juli en 
augustus.  
Dit omdat blijkt dat veel ouderen zich alleen voelen in deze maanden. De kinderen 
zijn een aantal weken met vakantie, de hulp in huis komt veel minder en de 
activiteiten van de verschillende organisaties stoppen liggen even stil.  
 

Deze vraag had ook ons al eerder bereikt. Omdat wij graag voor onze leden (en 
niet-leden die mogelijk lid willen worden) in deze maanden actief willen zijn, hebben 
wij gesproken met de coördinatoren van de vele werkgroepen van BRES. 
Veel mensen blijken bereid te zijn mee te werken aan het openhouden van de 
activiteiten en willen daarnaast ook nog nieuwe initiatieven initiëren. Wij zijn er trots 
op dat het ons, samen met een aantal andere organisaties in Berlicum/Middelrode, 
is gelukt een heleboel zaken te regelen. 
 

Wij hopen van harte dat veel leden en niet-leden zich aangesproken voelen om 
eens deel te nemen. De activiteiten zijn zeer divers en er is voor elk wat wils.  
 

Een paar zaken zijn belangrijk om te vermelden: 
- De activiteiten bij BRES in de maanden juli en augustus zijn gratis 

toegankelijk. Deelname kost dus niets maar wel moet u betalen voor een 
kopje koffie of thee (€ 1,20) 

- Voor een aantal zaken geldt een beperkte deelname en dient u zich aan te 
melden. Als er meer dan het maximum aantal deelnemers zich meldt, zal er 
worden geloot en krijgt u later bericht of u kunt deelnemen. 

- Voor het vervoer kunt u, als dat nodig is, gebruik maken van de vervoerdienst 
in Berlicum/Middelrode. Daags voor de activiteit kunt u bellen met  
tel. 06-16216569. U betaalt dan € 0,30 per kilometer. U kunt ook gebruik 
maken van de boodschappenplusbus van Bint: 06-83657640. Ook hiervoor 
moet u daags tevoren bellen. Voor beide diensten geldt dat u naam, adres en 
telefoonnummer moet doorgeven, hoe laat u thuis opgehaald wilt worden, 
waar u naar toe gaat en hoe laat u weer naar huis gebracht wilt worden. 

- Voor de het bezoek aan de Kildonkse Molen, het bezoek aan het museum 
Brabants Leven en de “koffie in de tuin” bij Kitty kunt u zich aanmelden bij 
Janine Figeys, via de mail: kbojanine@kpnmail.nl) of telefonisch: 073-503 
1178. Dit omdat voor deze activiteiten een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar is. 

- Voor de overige activiteiten kunt u zich op het genoemde tijdstip melden op 
de aangegeven plaats. 

In de nieuwsbrief van juli/augustus komen wij uiteraard nog terug op onze 
activiteiten.  
Wij hopen dat heel veel mensen enthousiast zijn over het zomerprogramma, want 
er is hard aan gewerkt om dit tot stand te brengen. Wij verheugen ons in ieder 
geval op uw komst. 
 
Op de volgende pagina ziet u de zomeractiviteiten die BRES organiseert. Voor het 
hele programma verwijzen we u naar de BRUG van 23 mei of naar onze website: 
www.bres.nl. 
 
Bestuursleden en coördinatoren werkgroepen BRES 

  

mailto:kbojanine@kpnmail.nl
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van  
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Wet Langdurige Zorg (WLZ), wat betekent dit financieel? 
 
Op dinsdag 18 juni, om 14:00 u. organiseert BRES een informatiemiddag met als 
thema: “Organisatie van ouderenzorg en de financiële impact van welzijn” 

 

De gastspreker is Theo van Hamond, adviseur van het 
WLZ-Team van KBO-Brabant. 
 

Een opname in een verpleeghuis is ingrijpend, en altijd 
emotioneel. Maar er zit ook een financiële kant aan, en 
dat roept vaak veel vragen op.  
 

Vragen als: 

 Hoe hoog is die eigen bijdrage in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ? En vanaf 
wanneer moet ik die betalen ? 

 Welke keuzes kan ik maken? Welke zijn voor mij van toepassing? Wat 
betekent dit voor mijn AOW?  – Eet ik door de eigen bijdrage al mijn/ons 
vermogen of het eigen woonhuis op ? 

 Zijn er manieren om die eigen bijdrage te beperken ? Wat kan ik nu al doen ? 

 Telt de waarde van de woning mee bij de bepaling van de hoogte van het 
vermogen, als de andere partner er blijft wonen ? 

 
Heeft u deze of andere vragen, en wilt u graag weten wat dat voor u in de toekomst 
kan gaan betekenen, kom dan naar onze informatiemiddag. De bijeenkomst is 
toegankelijk voor leden van de KBO en andere belangstellenden. Om zicht te 
krijgen op het aantal bezoekers verzoeken wij u vooraf uw komst aan te melden via 
mail: mieke@bres.nl of telefonisch 06-53132031. 
 
U bent van harte welkom in d’n Inloop  
De entree is gratis. Voor de koffie/thee vragen wij € 1,20 
 

 
 
Op stap met…….  
 
Regelmatig krijg ik de vraag: “Gaat de reis naar de 
Ardennen (of iets anders) nog door?” 
 

Daarom zal ik de werkwijze nog een keer uitleggen:  
- Als je niets hoort voor de sluitingsdatum dan gaat 

het uitstapje of reis door.  
- Als het niet doorgaat, krijg je vóór de 

sluitingsdatum het geld teruggestort en een mail 
met de aankondiging dat het niet doorgaat. 

 
Hopelijk heb ik het nu goed uitgelegd en hoeven jullie je geen zorgen te maken. 
 
Janine 

 
 
 

mailto:mieke@bres.nl
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Filmavond in d’n Inloop  
 
Voor onze films bent u op woensdagavond vanaf 19:00 uur  
in d’n Inloop van harte welkom.  
De film start om 19.30 uur.  
De kosten zijn € 6,50 inclusief een kopje koffie/thee 
 
 

 
Woensdag 19 juni: The Englisch patient 
 
Een romantisch oorlogsdrama uit 1996 
geroemd als de beste Engelse film uit de 20ste 
eeuw.  
Opgenomen in locaties in Italie en Turkije in 
overweldigende natuurgebieden.  
 

Met een budget van $ 31 miljoen en een 
opbrengst van $ 232 miljoen was de film een 
geweldig kassucces.  
 

De film heeft 9 Oscars en tientallen prijzen 
gewonnen. Een film die u van het begin tot het 
einde in z'n greep houdt. 
 

Ook al heeft u de film mogelijk gezien. Bij een tweede keer geniet u er nog meer 
van. Ik ga u niets over de inhoud en het verhaal vertellen. U moet beslist komen 
Herman 

 

WAAR BEN IK?? 
 

Op de foto van vorige maand was ik inderdaad aan de wandel in Middelrode langs 
de AA. 
Winnaar: Ineke Bertrums uit Middelrode. Ineke is samen met haar man net lid 
geworden en heeft meteen de prijs!! 
 

 
 
 
WAAR BEN IK DEZE MAAND?? 
 
Het antwoord mag in de brievenbus van 
BRES of per email 
kbojanine@kpnmail.nl 
 

Antwoorden moeten 10 dagen na 
bezorging van de nieuwsbrief binnen 
zijn, i.v.m. de publicatie. 
Bij meerdere goede antwoorden wordt er 
geloot. 
 

Driewiekers zijn uitgesloten van 
deelname 
 

Janine 

mailto:kbojanine@kpnmail.nl
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DRIEWIEK JOURNAAL  

 
Zoals ieder jaar heeft onze hoofdsponsor 
ZEEMAN weer een week een inzamelactie van 
breigaren gehouden. Ongelooflijk hoeveel 
mensen ons, de Driewiek, maar vooral de 
voedselbank een warm hart toedragen. 
En natuurlijk veel dank aan de medewerkers van 
Zeeman en vooral aan Sharon die dit jaarlijks 
organiseert. 
 

Dit jaar zijn het er heel 
veel en wij kunnen goed 
breien en haken. 
De opbrengst van de 
gebreide en gehaakte 
werkjes gaat naar de 
voedsel bank en de 
eenzame/ alleenstaande 
ouderen. 
 

Onze dank gaat uit  naar de klanten van ZEEMAN. 
Janine 

 
 

FIETSTOCHT 15 MEI 2024 
 

Na regen komt zonneschijn, maar tegenwoordig klopt het vaak niet, daar er al heel 
veel buitjes zijn gevallen de laatste weken. Wel weer goed voor de tuinliefhebbers, 
dus maar niet klagen.  
 

Voor de eerste lange fietstocht van dit jaar hadden zich 21 personen aangemeld 
om van de mooie groene natuur te genieten door de prachtige omgeving zo dicht 
bij huis. 
Vanuit Berlicum, d’n Inloop, vertrokken we 
met fietshelm en veiligheidskleding aan 
richting Vinkel-Heesch, naar Oss waar na  
16 km. te hebben gefietst de koffie met  
“Osse bol” ons goed smaakte. Super lekker! 
Even laten zakken zodat we weer verder 
konden via Berghem-Schayk naar Nistelrode 
voor de lunch, om tussen de kermis attracties 
door een plekje te vinden om te eten. 
Inmiddels 32 km. op de teller! Ook daar werd 
weer van genoten. Complimenten voor de perfecte voorbereiding van het 
organiserende team! Voldaan vertrokken we weer richting Loosbroek en Heeswijk 
waar we stopten om een ijsje uit een automaat te toveren, hoe bijzonder en nog 
lekker ook! Maar…het zal Nederland niet zijn……in de verte donkere wolken, en 
jawel hoor…REGEN!! Regenjas aan en gewoon weer verder fietsen, niet klagen, 
da’s zonde van de gezellige dag! Rond 15:00u. arriveerden we weer, met een nat 
pak, in Berlicum. Zoals altijd komt na de regen toch weer zonneschijn, en konden 
we terugkijken op weer een geslaagde fietstocht met 52 km. in de benen. Dank aan 
het hele team die het steeds weer mogelijk maken om de ‘’oudjes’’ in beweging te 
houden!      Willemien v. Schijndel  
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IN GESPREK MET…  
 
Anton van Helvoirt 90 jaar 
 
Toen Anton op 1 mei 90 jaar werd, was ik op 
vakantie zodat ik hem pas op donderdag 16 
mei kon feliciteren. Als cadeau bracht ik een 
mooie kaart en een door de Driewiek gebreide 
sjaal mee. Natuurlijk in Anton z'n 
lievelingskleuren.  
Pieta had voor de koffie gezorgd en Anton had 
nog een gebakje voor mij bewaard. Lekker 
toch! 
 

Ik ken Anton al vele jaren van onze biljartclub 
dus kon ik zonder inleiding gelijk met de deur 
in huis vallen. 
 

Anton is geboren in 1934, aan het Laar, als 
een van 9 kinderen, als zoon van een agrariër (boer dus). Hij had het geluk, dat hij 
als zoon van een groot katholiek gezin geen priester hoefde te worden. Hij ging 
naar de lagere school (de St Josef) in Berlicum en na de 7de en 8ste klas moest hij al 
jong thuis mee helpen op de boerderij.  
De oorlog 40-45 heeft Anton als 6 tot 11-jarige niet echt meegemaakt. De familie 
moest, op last van de Duitsers, met al hun hebben en houden en het vee naar 
Heeswijk verkassen. 
 

In zijn werkzame leven heeft Anton 7 jaar bij de CHV en 32 jaar in de drukkerij van 
de Gruyter gewerkt. Een keer heeft hij het daar verprutst. Ik heb Anton beloofd dat 
ik dat niet zou vertellen, ook niet als ze van de Gruyter bellen. 
Natuurlijk moest hij als jong menneke onder dienst. Hij heeft daar in de  
12 maanden als hospik bij de geneeskundige troepen niet echt geleden.  
 

Als lid van de Jonge Boerenstand en Pieta van de boerinnenbond kwamen ze 
elkaar tegen; Anton van het Laar en Pieta van de Koesteeg. Gelukkig mocht dat, 
zodat ze op 13 september 1961 trouwden. Ze houden nog steeds veel van elkaar 
(mijn vaststelling) en hebben een prachtig gezin en familie, bestaande uit  
3 kinderen, 8 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Antons hobby en passie is 
toneelspelen, zingen en biljarten. Na 50 jaar lidmaatschap van de toneelclub als 
speler, souffleur en regisseur en vele jaren lid van het zangkoor is het biljarten bij 
de club van BRES nog overgebleven. Anton en Pieta wonen nu 13 jaar aan de 
Sassenheimseweg in een prachtig huis met een mooie tuin. Met de gezondheid 
van beiden gaat het gelukkig weer stukken beter (90%) zegt Anton.  
 

Ik vertrok met de boodschap. “Pas goed op elkaar, wees lief voor elkaar” (met een 
schat als Pieta is dat niet moeilijk). Voor Anton: “op naar de 100”.  
 

Ik dank jullie beiden voor de fijne en warme ontvangst . 
 
Herman 
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Puzzel: 
Doorloper (gemiddeld) 
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Doorloper (pittiger) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Oplossing op pag. 21 
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Inleveren stukken voor de volgende nieuwsbrief 
Uiterlijk 14 juni vóór 12:00 uur.  
Stuur uw stukje naar secretaris@bres.nl of stop het in de brievenbus bij d’n Inloop, 
Kerkwijk 45A.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 

Eerder onze nieuwsbrief lezen? 
 

Als u onze nieuwsbrief eerder wilt lezen, dan kan dat. 
Hij staat meestal in het weekend voor de verspreiding 
online. U vindt de nieuwsbrief op de 1e pagina van 
onze website www.bres.nl in de rechterkolom onder de 
vermelding 
‘nieuwsbrief ……’. Als u daarop klikt, downloadt u de 
nieuwsbrief en kunt u hem lezen. Mocht u op een 
tablet lezen (of op uw telefoon), dan vindt u de 
download onderaan de pagina. 

  
 

Oplossing puzzel: 
doorloper (gemiddeld) 

 
 
 

 
doorloper (pittiger) 

  
 
 
 

    

Heb je iets leuks of 
iets interessants te 
vertellen of wil je 

gewoon iets kwijt , 
schrijf het ons ! 

mailto:secretaris@bres.nl
http://www.bres.nl/
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